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Karaaslan 


Akova 
“Devletin belli kesimlerine aşırı uçlar sızmıştır” diyorlar 


Altı bagimsiz bakan hükümete muhtıra verdi 


Septioğlu 


Kılıç 


6 Bakan:” Ortaya 
çıkacak uyumsuzluklardan görülecek zararın vebali bize aıt olmayacaktır” 


(ER Mataracı, Tan ve İşgüzar, CHP üst azan) E] ! Muhtıradaki görüşlere katıldıklarını 


muhtırasını duyunca şaşırdılar. CHP Genel Merkezi, muhtırayı 6 kişinin geride kalan I bağımsızları ve hükümeti itham etmesi şeklinde 


— Bms / açıkladılar 


© Elçi:” Daha iyi bir hükümet alternatifi görünmüyor” 


@ Türkeş 
Milli Koalisyon isteğini tekrarladı 


© Feyzioğlu: 
” Bakanların açıklamaları yerindedir” 


© Oğuz Atalay: 
” Hükümet ve 
CHP silkinmeli” 


@ Üstündağ: 
” Hükümet gerekli girişimleri yapmaktadır” 


Demirel:” Herkesin bir hesabı var. Benim hareketim kendi başınadır” 


6 Bakanın muhtırasıyla ilgili olarak konuşan AP 
Genel Başkanı Süleyman Demirel "Olay henüz yorum gerektirecek kadar olgunlaşmamıştır. Zamanı gelince yorum yapacağım"' dedi. 

(Devamı sa.7, sü 5'de) 


Ecevit: 
Hükümet meseleleri hükümette görüşülür” 


ANKARA (THA) 

Başbakan Bülent Ecevit, 6 bağımsız bakanın dün yaptıkları ortak açıklamayla ilgili olarak "Hükümet meseleleri hükümet içinde görüşülür"'dedi. 

Son Bakanlar Kurulu toplantısında, 6 bağımsız bakanın değindiği konular üzerinde durulduğunu söyleyen Ecevit, şöyle konuştu: 

"Ben açmıştım konuları ve Pazartesi günü devam etmeyi kararlaştırmıştık. Değindiğim gibi Bakanlar Kurulu konuları öncelikle Bakanlar Kurulunda görüşülür onun için vermeyece- 


TÜRKEŞ MILLI 
KOALİSYON İSTEDİ 
MHP Genel Başkanı 
Alpaslan Türkeş, 6 Bakanın muhtırasını "hayırlı bir başlangıç" olarak niteleyerek, milli koalisyon isteğini tekrarladı. 
(Devamı Sa. 7 Sü. 9'da) 


Orhan Apaydın 
Adalet Bakanını eleştirdi 


©19 nisanda avukatlar duruşmalara girmiyor à ui Olaydan sonra kaçan Hikmet Uygur'un aranmasına dün de devam edildi. Beykoz civarında şüpheli gö-İSTANBUL (ÖZEL) rülen üç kişi yakalandı. (Fotoğraf: AYDINLIK) 


İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın avukatların 19 Nisan Perşembe günü duruşmalara girmeyeceklerini açıkladı. 
Apaydın konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: 

"Faşist terörü önlemek gerekçesi öne sürülerek temel hak ve özgür- 


Beykoz çatışmasından kaçan Hikmet Uygur aranıyor 


THKPC€ Eylem Birliği'ne bağlı iki hücre ortaya çıkarıldı 


lükleri . sınırlayıcı asal s: : > — sz m m m e a aeae önlemler, insan hak ve (| © Hücrelerin barındığı evlerden gi YORUM | 

özgürlüklerine dayalı de birinde, cesaret verici serumlar 

mokratik hukuk düzeni bulundu Moskova! ces Lao ea ile bağdaştırılamaz, Yasal nın are TU 

e eye ir © Adana 'da dört kişinin katili | İstanbul'da son birkaç gündür süren operasyonmokratik tasarıların ya- bir komando yakalandı l lar konusunda yapılan bir açıklamada, sahte solcu 

sallaşmasını önleme ama- — .... | bir örgüte bağlı iki hücrenin açığa çıkarıldığı becına yönelik olarak İstan- Yazısı 7. sayfada £ ürtüldi. (Devamı sa.7, sü,1'de) 


(Devamı Sa, 7 Sü.1'de) 


AZAR 
NİSAN 1979 
350 kuruş 


Öngüt 


ANKARA(THA) 

Bağımsız altı bakan, 

Hükümete muhtıra verdiler. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan, Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar ve Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'nin katılmadıkları bir toplantı yapan altı bağımsız ba- 


kan şunlar: 

"Devlet Bakanı Enver 
Akova, Devlet Bakanı Mustafa Kılıç, Devlet 


Bakanı Ali Rıza Septioğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp, Ulaştrma: Bakanı Güneş Öngüt, İmar İskan Baka- 
“ Ahmet Karaaslan, 

Altı bağımsız bakan toplantıdan sonra -"Hükümete Ültimatom" mahiyetinde bir ortak açıklama yaptılar. 

Ahmet Karaaslan'ın okuduğu ortak metin aynen şöyle: 

"Her türlü riziko ve güçlüğü göze alarak, seçilmiş bulunduğumuz veya desteklediğimiz bir siyasi, partiden istifa edip bugünkü Hükümette görev almamızın nedenlerini çeşitli zamanlarda kamuoyuna açıkladık. 
Bu açıklamalarımız aynı zamanda yüce milletimizin huzurunda şahıslarımızı bağlayan bir taahhüt niteliğinde idi 

(Devamı Sa. 7 Sü. 4'de) 


Ökçün 

Abu Dabi” ye, 

Parlamento Heyeti 
Arap ülkelerine gidiyor 

ANKARA (ÖZEL) 

Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün' ün gelecek 
Salı günü başlayacak İran ziyaretini tamamladıktan sonra Birleşik Arap Emirliklerinden Abu Dabi'yi ziyaret edeceği bildirildi. 

Ökçün'ün bu ziyaretinden sonra Abu Dabi yöneticileriyle ticaretin geliştirilmesi üzerinde görüşmeler yapacağı belirtildi. Bu arada Abu Dabi'ye ilk kez 400 bin baş koyun satılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Bu iki ülke arasında gerçekleştirilen ilk büyük parti ticaret oluyor. 

Ökçün'ün ayrıca Abu Dabi'den petrol talep edeceği de bildirildi. 

(Devamı sa.7, sü.8'de) 


|“ 

MHP” nin Yozgat mitingi bugün 

HABER MERKEZİ 

MHP Genel Başkanı 
Alpaslan Türkeş, dün partisinin Amasya İl Kongresine katıldı. Türkeş bugünde MHP'nin Yozgat'ta düzenlediği mitinge katılarak bir konuşma yapacak. 

Bilindiği gibi MHP'nin Ankara'da düzenlemek istediği mitinge Sıkıyönetimin izin vermemesi üzerine, aynı mitingin Yozgat'ta yapılmasına karar verilmişti. Yozgat Belediye Başkanının mitingle ilgili olarak Tür- 

(Devamı sa.7, sü.7'de) 


Kahramanmaraş: 
katliamından çıkanlar anlatıyor : 


( Yazısı&. sayfada | 


'İçişleri 
Bakanı Güneş: 


Demokrasiye yönelik eylemci 


örgütlere, önce halkımız karşı çıkacaktır 


HAMDULLAH YANIK 

Van'da yapılan Valiler Toplantısının açış konuşmasını yapan İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Günes, "Devletimize yönelik eylemci örgütlere önce, barış özgürlük ve mutluluk isteyen halkımız karşı 


çıkacaktır''dedi. 


Güneş özgürlükçü demoktasinin insan sevgisi ve hoş görüsü içinde kalınması gerektiğini belirterek 


şöyle dedi: 


«Devamı sa.7 , sü7'dej 


Yurdumuza yapu resmi ziyareti ELE Adam Malik bugün Bağdat'a kafe kaimah. 


Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adam Malik: 


emen saldırısından kaygı duyuyoruz 


© Malik, Türkiye ile ilişkilerin ileride daha da güçlenip sıkılaşacağını umduğunu söyledi 


Demirel:"Prestijimiz 


sağ oyları bizde toplayacaktır” 


( Haber ve izlenimler Z sayfada D 


ARMAGAN ANAR 


Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adam Malik, Vietnam'ın Kamboçya'ya karşı giriştiği saldırı- dan kaygı duyduklarını söyledi. Resmi ziyaret için Ankara'da bulunduğu sırada Anadolu Uygarlıkları 


Müzesini gezdikten sonra 


Adam Malik, Vietnam'ın Kamboçya'ya karşı saldırısı ve bunun bölgenin geleceği bakımından nasıl bir durum yarattığı yolundaki sorumuza şu 


«Cevabı verdi 


“Doğal olarak bu durumdan çok kaygı duyuyoruz. Savaşın her iki tarafın da aleyhine olduğu bilincine v warak, sorunu barışçı vo'dan çözmek üzere görüşr'elere başlayacaklarını umuyoruz 

Malik, Türkiye,Endonezya ilişkileri konusundaki : görüşlerini açıklarken de şunları söyledi: 

“ülkemizle Türkiye arasında esasen iyi ilişkiler vardır. İleride bu ilişkilerin güçleneceği ve sıkılaşacağını umu yoruz 


sorularımızı cevaplayan 


Sınır sorunlarını görüşmek için 


Çin Heyeti 
Hanoi’ ye hareket etti 


PEKİN(AA) 
Çin ile Vietnam arasındaki sınır sorunlarını görüşmek üzere, bir Çin 
heyeti Hanoi'ye vardı. 25 
kişilik Çin heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Nianlong başkanlık ediyor. Heyette Çin'in Hanoi büyükelçisi de bulunuyor. 
Hareketinden önce havaalanında bir demec (Devamı sa.7, sü.8'de) 


Kipriyanu:Görüşmelerin başlaması için elimizden geleni yapacağız ASIS AU leş Hilal az peel ya göğe ss] 


Denktaş, gündemsiz 


IMF ile ön anlaşma sağlandı 


IMF Heyeti haftaya 


Ankara” fi 

ANKARA (ÖZEL) 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Jacgues de Larosiere ile Zürih'te yaptığı görüşmelerde Türkiye ile IMF 

arasında bir ön anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Varılan bu anlaşma gereğince 

(Devamı sa.7, sü.? 'de) 


istiyor 


LEFKOŞE(ÖZEL) Toplumlararası görüşmelerin 15 Mayısta başlatılması için görüşme ve temaslar sürerken Kıbrıs Türk Lideri Rauf Denktaş, görüşmelerin gündemsiz olarak başlamasını istedi. 
DENKTAŞ'IN SÖZLERİ 
Rauf Denktaş, Kıbrıs sorununu gündemsiz olarak Kipriyanu ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Denktaş, geçen (Devamı sa.7, sü,8'de) 


Aydınlık Ej 


Mahkumu 


koyun sürüsü haline 


getirmenin yolu: 
isyan çıkartmak ya da 


. MIME 
ÇEŞMESİ 


Me 
Armağan Anar 


TUMAD-DER GENEL BAŞKANI 


devrimciyi, devrimciye kırdırmak 


Cezaevi isyanları, yetkililerin mah- 


kumlar üzerinde baskı kurmaları için 


en uygun bir gerekçedir. Ardından bu kadar zulüm getiren isyanları mah- 


kumlar acaba neden çıkarır? İsyan sonunda kim zararlı çıkar? Kârlı ç 


kan kimdir? 


Bayrampaşa Cezaevinde bu yılın başlarında çıkan isyanın öyküsü bu sorulara karşılık getiriyor. Okuyalım ve görelim. çoğu cezaevi isyanı ardın- 


daki gerçeği: 


“Bilindiği gibi Bayrampaşa Cezaevinde 25 Ocak 1979 tarihinde meydana gelen ayaklanmadan dolayı 63 
mahkum suçlu bulunarak başka cezaevlerine sürülmüşlerdi. 
kumlar güya suçluydular, Olayları bunlar çıkarmıştı. İdare durumu kamuoyuna böyle sunmuştu. Şimdi oiçyüzünü bir araştıralım. 

“Olaydan önce sağ bloktaki siyasiler Sinop'â gönderildiler. İdarenin amacı "temizlik “ yapmaktı. Tabi arkası yavaş yavaş geldi. İşkenceler, küfürler başladı. 
„gezmek yasaklandı. Mahkumu hizaya getirip disiplin sağlayacaklardı. Karşılarında bir koyun sürüsü görmek istyorlardı ve tertipleri böylece sahne- 


layların 


dayaklar, 


ye koyuyorlardı. 
'Buna tepki 


.duracaklardı. 


“Bilindiği gibi, devrimciler hâpisiçmeye, kumar oynamaya karşı mücadele et- 


hanelerde esrar 


tiler. 


TERTİP UYGULAMAYA 
KONUYOR 


"Artık her şey hazırdı. Harekete geçtiler. 25 Ocak akşamı sayıma gelen gardiyanlar rehin alındılar ve isyan patladı. Tertipçiler koğuşları zorla boşaltmaya çalıştılar. Bilinçsiz kitleyi peşlerine taktılar, kendi- 


mutlaka olacaktı. 
Baskılar çekilmez olmuştu. Ve her zaman olduğu gibi "'isyan çıkacaktı". 
Devrimciler ayaklanacaktı. Onlar da amaçlarına ulaşacaklardı. Böyle olsa da olmasa da durumu böyle göstereceklerdi. Gösterdiler de. 


"Amaçları açıktı: İdare ve onunla işbirliği yapan uyuşturucu tüccarları, çıkarcılar önlerindeki, önemli engel devrimcileri yok edip, mahkumu rahatça, zehirleyip ceplerini dol- 


lerine alet etmeye çalıştılar. 


GARDİYANLARI 
DEVRİMCİLER 
KURTARIYOR ° 


"Devrimciler «ise rehin alınan gar- 


diyanları bunların elinden zorla aldılar. Her taraftan gardiyanları öldürmeye geliyorlardı. Buna devrimciler izin vermedi. Bu arkadaşlar 


canları pahasına böyle yaptılar. Öl- 


meleri 


Bu mah- 


Koğuş ler. 


işten bile değildi. Cumhuriyet Savcısı geldiği zaman durumu ve mahkumun esas taleplerini savcıya devrimciler anlattılar. Cezaevindeki işkence ve baskı kalkmalıydı. 

"Bir iki saat sonra isyan bastırıldı. Cumhuriyet Savcısı söz vermişti. 
Kimse hakkında herhangi bir işlem yapılmayacaktı. Ama bu her zaman verilen sözdü, aldatmacaydı. Ve istedikleri oldu. İsyanı devrimcilerin üstüne yıkmak için ellerine fırsat geçmişti. Suçsuz insanlar önce ifadeleriniz alınacak diye hücrelere kapatıldılar, ardından da sürgün edildi- 


"Eyüp Cumhuriyet Savcılığına gerçekler anlatıldığı halde, zapta geçilmedi. Suçluların üzerine gidilme- 


imiş, esas, olarak isyana sebebiyet ve- 


mışlardı. 


ren idarenin davranışları hasır altı edilmişti. Suçlular ise cezaevinde kal- 


"Müdür Cemal Balcıoğlu cezaevini toplama kampına çevirmeye bir kez karar vermişti. En son olarak arka- 


daşlarımıza, "Öyle yerlere gidecek, 


du: 


öyle durumlarla karşılaşacaksınız ki, şaşırıp kalacaksınız" demişti. Müdür bir oyun daha oynamıştı. Oyun şuy- 


"Sürgüne gönderilen mahkumlar için kamuoyuna verdikleri demeçte 


bu kişilerin sağcı olduğu söylenmiş- 


satmaya, 


ti. İndiğimiz her cezaevinde faşist olarak biliniyorduk. Bundaki amaç şuydu: Gittiğimiz yerlerde devrimci olduğumuz haliyle 


söyleyecektik, fa: 


kat bize inanmayacaklardı. Devrim- 


cilerrbize tavır âldöaklardı. Çünkü ba. ` sına böyle aksettirilmişti. 


Üstelik 


bizden bir hafta önce Sağmalcılardan 


“Yani 


HALKIN SESİ 


GAZETEM A 5 MİLYON RALKTIR JE. 


Biz de Gaziantep mobilya işçileri olarak bir takım sosyal haklarımızın verilmesini istiyoruz. Sez saatlik iş günü uygu-Idfimıyor. Sigortasız çalıoruz. Her' gün artan 
'àyat pea karşısın- 

e dolgun ücret vermiyorlar. Üstelik haftalığımız da doğru dürüst elimize geçmiyor. Bizi günde 10-12 saat çalıştırıperlar, her işi yaptırıyorar. Bir kalfanın yapabile- 

Sanar yaptırıyorlar. telik çıraklar çok ağır şartlar altında çalışmaktalar. 80—90 kilo ağırlığında sunta ve kereste kaldırıyorlar. Bu yalpiz ann değil, tüm işçilere u anıyor. 
Gerisi. ve sunta geldiği zaman kamyonlardan biz indiriyoruz. Bu iş için hamal o tutmaz- lar. Bir gün, iki gün taşırız. Bu yüzden beli inciyen, keresteyi kaldıramayıp ayağına, eline düşürüp sakat olanlar var. 


Sendika ve derneğimiz olmadığından haklarımızı da arayamıyoruz. Hakkımız olan sosyal haklarımızı istediğimiz zaman "işine gelirse çalış'' diyorlar. Biz de çalışma; 
li başka yere gittiğimizde, o usta da işe almıyor. "Git çıktığın yerden 


ceği işi 


- ayrılış sebebine dair ya- 


usta 


zılı ve imzalı kağıt getir" diyor. Haftalarca boş kaldığımız- günler oluyor. 
Veya mecbur kalıp düük ücretle ve kötü şartlar altında çalışıyoruz. 
Askerliğini apmış, çoluk çocuk EI urumundaki bir kalfa bu hayat pahallıında ancak haftalık oarak 800—1000 TL alyor. Bu parayla nasıl geçimini sağlasın? Evin günlük masrafını mı görsün, kendi giyim eşyasını alsın, yoksa çocuğu- nun giyimini mi? Hasta olduğumuz zaman doktor parası bile vermiyor- 


lar. Çalışamadığımız günler, hem keseden gidiyor, hem yevmiyeler 


kesiliyor. Bunlar da yet- 
I miyormug ibi kötü sözler, ağır lai söylüyor- 


| lar. 


faşistler sürülmüştü. Böylece biz faşistlerdenmişiz gibi görünecektik. 
devrimcileri o devrimcilere kırdırma siyaseti uygulanacaktı. Tabii bunu başaramadılar. Kısa zamanda oyun açığa çıktı." 


Atom enerjisi, Batı Avrupa ve Sovyetler Birliği (1) 


B UGÜN Batı Avrupa ülkelerindeki kamuoyunu en çok ilgilendiren konulardan biri, bu ülkelerde -izlenecek enerji siyasetidir.ir, Enerji siyaseti denilince, Son zamanlarda akla ilk olarak atom enerjisi gelmektedir. 
“Atom enerjisinden yararlanmalı mı?" sorusu ve bu konu üzerine tartışmalar, yalnız enerji bakanlıklarını, teknik elemanları, vs. ilgilendiren bir konu olmaktan çıkmıştır. Konu, ülkede yaşayan insanların büyük çoğunluğu arasında tartışılmaktadır. 

Çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde, atom enerjisinden yararlanılması hakkında kamuoyunun fikrini almak için, halk oylamaları yapılmaktadır. Böylesi bir oylama 
18 Şubat günü İsviçre' 
de yapıldı. Avusturya'da ise, ekim Falldin Tullnerfeld-i santralinin işletmeye açılıp açılmaması hakkındaki halk oylaması geçtiğimiz yıl 5 Kasımda yapıldı. Az bir farkla santralin işletmeye açılmasına karşı çıkıldı. Başka bir Batı Avrupa ülkesi olan İsveç'te de, ülkedeki altıncı atom santralinin işletmeye açılması ile ilgili olarak, hükümet içinde anlaşmazlık çıktı. Bu nedenle geçtiğimiz ekim ayı başında, Falldin başkanlığı'ndakikoalisyon hükümeti dağıldı. Yerine Ullsten'in başkanlığında yeni bir hükümet kuruldu. Bu önemli konunun Batı Avrupa'daki diğer ülkelerin de hükümet ve kamuoylarını aynı şekilde ilgileniç şüphe götürmez. 

,İsviçre'de yapılan halk ko yams için yošun bir “faaliyet yürütüldü. Atom santrallerinin yapımına karşı çıkan siyasi parti, grup, komite ve tek tek insanlar şehirlerin kalabalık yerlerinde propaganda yaptılar. İmza kampanyaları, bildiri dağıtma ve afiş asma gibi 


sanat öğrenmek istiyoruz 


Bir kalfa durumundaki yedi-sekiz yıldır çalı-Ta bir işçi, yaşı 17-18- 

O olduğu halde çırak olarak gösteriyorlar. 
Kalfa durumundaki çıraklar soruyor, daha ne zaman kurtulacağız bu çıraklıktan diye sorduklarında , sizin aklınız 

etmiyor bu işlere, sizin için böyle daha iyi" diyorlar. Nedenini söylemiyorlar ama biz biliyoruz nedenini. Maliyoenar ve sigortacılar geldi; 

man kalfalara, l. 
begon dakika 


i za- 
Hele dışarıya çi in de gelin" diyorlar. 
iğerlerini çırak olarak gösteriyorlar. Tabii bu arada gelen görevli memurlara çaylar, kahveler, biralar söyleniyor. 
Rüşvet alınca geldikleri gibi geri gidiyorlar. Değişen bir sey, yok. Bütün çarklar bizim omuzumuzda dönüyor. Kaak işçi çalıştırıyorlar. 

nu bütün yetkili makamlar ve kamuoyu duysun ve bu haksızlıkların önüne geçilsin. 

Bir kalfa durumundaki çırak haftada 10-15 bin lira değerinde iş yapıyor. Bunun karşılığın- 


da verdikleri para 200- 
300 lira. e saa bir .çıraktan bu kadar para kazanıyorlar. Büyük kalfadan bunun iki-üç katı kazanıyorlar. 

Cumartesi günleri İşverenler Derneği Kanununa göre Saat 12'de işi bırakıp 13'te hesabı alıp gitmek gerekirken, u renler bizi Saat 15'e, 16 '- ya kadar belki bir müşteri gelir de iş göndeririz diye bekletiyorlar. 

Ben işverenler dernek başkanıyla bazı meseleleri konuştum. Ben eski TİP'liyim, ama şimdi bıraktım. Yalnız işçi sınıfının savunucusuyum diyor ama hiç de değil. 

Tüm esnafın yıllık izni var. Bu iznin bir ay olma sı gerekirken bizlere şimdiye kadar bu hak tanınmıyordu, Yalnız bazı ustalar işçilerini arada sırada gezmeye götürürlerdi. 
Veya birkaç kuruş harçlık verirlerdi. Bunlar işçilerin uyanışını, engellemek içindi. İşçilerin uyanışını ve birleşmesini gördüler, birtakım . tavizler vermeye başladılar, Senelik izni bir hafta yaptılar. 
Bu sefer de atolyedealt 


aydan az çalışırsak hiç para vermiyorlar. Fazla çalışırsak da vicdanlarına ne gelirse veriyorlar. 


Bir arkadaş şöyle söylüyor: 


"Biz şimdiye kadar haklarımızı aradığımız zaman ustalar hizi işten çıkartıyordu. Ama artık işten çıkmaktan korkmuyoruz. İsterseniz benim resmimi yekin gazetenir baş sayi 'asında çıksın. 
Artık korkmuyoruz. Zafer her zaman emekçi halkındır." 


Biz haklarımızın verilmesini istiyoruz. 
rak olduysak insanlıktan ıkmadık. Biz kölelik değil, sanat öğrenmek istiyoruz. Kaçıncı asırda ya-Şıyoruz? O kölelik devri 


ok gerilerde kaldı. Baş- 
Ye evletler aya çıkarken, biz hâlâ o şartlar al- 


tında çalışıyoruz. 


Biz ustaları düşman olarak görmüyoruz. Onlar da bizim gibi daha zengin patronlar tarafından sömürülüyorlar. Biz sosyal 


haklarımızın verilmesin: , 


istiyoruz. 


Santralın Adı 


Santralın Tipi 


Ahmet Özdemir 


Mühendis 


Kömürle çalışır 
Petrol ve yerel gaz Nowo-Woronesch Atom santralı 


propaganda yöntemleri dışında, başka ilginç öntemler de kullanıldı. 

neğin tiyatro gösterileri gibi. Büyük meydanlarda gösterilen bu tiyatrolarla, atom enerjisinin zararları anlatılmak isteniyor. Atom enerjisinin korkunçluğu teması işleniyor, İnsanlar korkutuluyor. Öyle ki, Frankeştayn filmleri bunların yanında çok hafif kalıyor... 

Atom santrallerine karşı çıkanlar bunları neden yapıyorlar? Yaptıkları, iddia ettikleri gibi, işçi sınıfının yararına mıdır? Bu yazıda bunları ele alacağız. 

Atom santrallerine karşı çıkan hareketleri ideolojik ve politik yönlerden incelemede yarar vardır. 


ideolojik yön ` 


Atom enerjisine karşı çıkanlar, insanların tekni- ge değil, tam tersine tekniğin insanlara hükmettiği görüşünden hareket "ediyorlar. Bunun için atom enerjisinden korkuya kapılıyorlar, diğer insanlarda da aynı korku- 


““yu yaratmaya çalışıyor- 


lar. 

Teknik yeniliklere karşı çıkmak ve bu yeniliklerden korkuya kapılmak tarih boyunca gerici anıfların tutumu olmuştur. Ünlü İtalyan fizikçi- si Galile, dünyanın güneş etrafında döndüğüne dair tezi savunduğu için, Katolik Kilisesi tarafından 1633 yılında yargılandı ve o zamanki meşhur Engizisyon Mahkemeleri tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. 15. 
yüzyılda Alman Jean Gütenber'in “bulduğu matbaa, feodalizmin temsilcisi padişahların yönetimindeki Osmanlı topraklarına ancak 300 yıl sonra, 18. yüzyılda girebildi. Buna benzer daha birçok örnek vermek mümkündür. Bu doğru tezlere karşı çıkanlar gerici sınıf ve kurumlar olduğu gibi, yanlış ve karamsar tezlere ilk önce sahip çıkanlar da yine ayusius'un tezine göre, ISI enerjisinin fazla kullanılması nedeniyle günün birinde dünyada mekanik enerjiye dönüştürülebilecek ısı enerjisi -kalmayacaktı. Clausius'un bu tezi dayandırdığı fiziksel gerekçelere girmek konumuzun dışındadır. Ancak ilginç olan, bu karamsar ve yanlış teze ilk olarak Roma'daki Papa'nın sarılmış olmasıdır. Papa derhal harekete geçti ve Clausius'un bu tezini Allah'ın varlığını bilimsel kanıtlarından biri olarak niteledi. 

Öte yandan, atom enerjisine karşı çıkanlar, santral yapımlarının belli bir süre durdurulmasını istiyorlar. Örneğin, İsviçre'deki hareket santral yapımının 4 yıl süre ile 
durdurulmasını, hazır 2 
santralin ise üretime geçmemesini istemektedir. 

Hiç bir teknik ilerleme, üretimin durdurulmasi ile sağlanamaz. Ortaya çıkan zorluklar, ancak üretim süreci içinde yenilebilir. Tarih boyunca tekniğin ilerlemesine baktığımızda bu gerçeği görürüz . 

Tarih öncesi çağlarda enerji kaynağı olarak odun kullanılırdı. İnsanlar daha sonraları kömürü, yerel gazı, petrolü buldular ve kullanmaya başladılar. İçinde yaşadığımız 20. yüzyılda ise, atom enerjisinden yararla- 


nılmaya başlandı. Hiç kimse, tarih öncesi çağlarda, günün birinde kömürün veya petrolün daha değerli enerji kaynakları olarak kullanılacağı- ni bilmiyordu. Ama üretim süreci içinde, bu yakıtlar odunun yerini aldılar. Kömürün, yerel gazın veya petrolün kullanılmasında ortaya birçok sorun çıktı. Bu sorunlar, üretim süreci içinde çözüldü. Şüphesiz ortaya yeni sorunlar çıkacaktır. Ama bu sorunlar da, eskiden ortaya çıkan sorunlar gibi, teker teker çözülecektir. ; 

Engels'in şu cümlesi meseleye ışık tutmaktadır (1): 

"...Ortaçağların karanlık geċesi bittikten sonra, bilimler ansızın yeni, ve beklenmedik bir güçle dirildiyse ve mucizevi hızla gelişmeye başladıysa, bu mucizeyi gene üretime borçluyuz..." 

Atom enerjisinden yararlanılmasına karşı çıkan hareketlerin ideolojileri, materyalist değil, idealisttir. Çünkü, tekniğin insana hükmettiği görüşü idealisttir. Aynı şekilde,süretimin bir süre durdurularak atom enerjisinin yan etkilerine "mükemmel" çözümler bulma önerisi de idealisttir ve materyalist bilgi teorisine karşıdır. 


Politik vön 


Batı Avrupa ülkelerindeki atom santrallerine karşı çıkan hareketlerin yapısına bakıldığında şu gerçek hemen göze çarpmaktadır: Bu hareketlerin politik önderliğini, o ülkede Sovyetler Birliği" nin uzantısı durumundaki revizyonist parti ve gruplar yapmaktadır. Atom santrallerinin yapılmaması için hayret edilecek çapta bir propagandaya girişen revizyonist partiler, çeşitli Troçkist, anarşist grupları da politik yönden yönlendirmektedirler. İşin önemli yanı, özünde demokrat olan fakat ideolojik zaaflardan dolayı atom enerjisine karşı çıkan geniş kitlelerin revizyonist partilerin amaçlarına alet edilmesidir. . Revizyonist partilerin amaçları nedir? 
Batı Avrupa'nın, Sovyetler Birliği'nden bağımsız bir enerji siyaseti izlemesini engellemek. Enerji darlığının sonucu olarak, mevcutekonomik krizi derinleştirmek, kitlelerin düzene karşı hoşnutsuzluğunu artırmak ve kendilerini iktidar alternatifi olarak göstererek güç toplamak. Uzun vadede. ise, ülkeyi zayıf düşürüp, Sovyetler Birliği'nden gelecek bir taarruz için elverişli ortam' yaratmak. (o Revizyonist partilerin bütün bu hedefleri, Sovyetler'in dünya çapında izlediği emperyalist politikanın bir parçasını oluşturmaktadır. 


Doğu Avrupa ülkelerinde atom enerjisine karşı çıkılıyor mu? 


Sovyetler Birliği, kendi denetimi altındaki atom santrallerine karşı değildir. Nitekim bir yandan Sovyetler Birliği'nde, öte yandan Sovyet denetimi altındaki Doğu Avrupa ülkelerinde atom santrali y.pımına hiz verilmektedir. 

Sovyetler ilk atom santrali yılında faaliyete geçti. 
Kaluga yakınlarındaki bu santralin gücü o zaman- 


Birliği'nde 


1954 ' 


I Kwh Elektriğin Maliyeti 


0.895 Kopek 
0712 " 
0632 " 


lar 5 mega watt (MW) 
idi. Daha sonra 1958 yılında, biri Rjelojarsk öbürü ise Nowo Woronesch' 
te 2 yeni atom santrali üretime geçti. Bu 3 santrallerindenda, Kola Yarımadasında, Magadan, Kursk, Kalininskaja, Troitsk, Schewtschenko, Nikolajewa, Tschernobilsk, Rowenskaja, Leningrad, Smolensk ve Ermenistan" 
da atom santralleri bu- 


lunmaktadır. 
Tschernobilsk atom 
santralinin ikinci 1000 


MW'lik reaktörü, 22 Aralik 1978 günü üretime başladı. 1000 MW'lık birinci reaktör ise, 1977 
Eylül ayından beri elektrik üretmektedir. 1982 
yılına kadar bu santralin gücü 4 bin MW'a, yani 2 katına çıkarılacaktır. Yapılan son planlara göre de, santral kapasitesnin 1982 yılından sonra 12 bin MW'a çıkartılması sözkonusudur. 
Kısa süre önce Tschernobilsk'ten Batı Ukrayna'ya 
550 km. uzunluğunda 
bir yüksek gerilim hattı çekildi. Bu hat, Ukrayna" daki Winnitsa'dan Macaristan'daki Albertisa'ya elektrik enerjisi taşıyacaktır. Batılı uzmanlar, bu atom enerjisinin yalnız 
Doğu Avrupa ülkelerine değil, Batı Avrupa ülkelerine de satılacağını belirtiyorlar. Özellikle Avusturya'nın bu işte başlangici yapacağı ileri sürülmektedir. 

Leningrad'daki Sosnowy Bor santralin ise, 
her birinin “gücü 1000 
MW olan 3 reaktörden oluşmaktadır. Ayni güçteki dördüncü reaktör inşa halindedir. Böylece Leningrad atom santrali, 1980 başlarında dünyanın en büyük santrallerinden biri olacaktır. 

Yine dünyanın en büyük reaktörü, şu anda Litvanya'daki | İgnalinsk Şehrinde yapılmaktadır. 
Reaktörün gücü 1500 
MW'dır. 

1000 MW'lık Kursk-2 
atom reaktörü, ocak ayı- nın son haftasında faaliyete geçmiş bulunuyor. Bu durum, Moskova' 
nın atom enerjisine verdiği önemi göstermesi açısından ilginçtir. 

Batı Avrupa ülkelerindeki Sovyetler'in aleti durumundaki parti ve örgütler, atom enerjisinin sağlığa ne kadar "zarar- 
H” olduğu üzerine propaganda yaparken, 27 
Mart 1977 tarihli Prawda' da "Atom reaktörleri- ni seri olarak imal etme zamanı geldi!" başlıklı yazıda, Sovyetler'in küçük güçteki reaktör tipi yerine, en az 1600 
MW gücündeki reaktörlerin seri imalatına geçecegi anlatılıyordu. Seri olarak reaktör imal eden “Atommash" adındaki fabrika, Don Nehrinin Karadeniz'e (o döküldüğü yerde bulunuyor. 800 m. 
uzunluk, 400 m. genişlik ve 50 m. yükseklikteki fabrikada 16 bin işçi çalışmaktadır. 

Sovyetler Birliği Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı A.M.Petrosyan, atom enerjisi üzerine yazdığı "From Scientific Search to Atomic Industry" adlı kitabında, bugünkü Sovyet atom tekniğinin Lenin'in yazılarından esinlendiğini anlatmakta- 


Lİ gazetelerinde, atom enerjisinin diğer enerji türlerine göre daha ucuza mal olduğunu anlatan yazılar sık sık yer almaktadır. Bu yazılar- dan birindeki karşılaştır- 


ma şöyle (2)Bkz.Tabloya 

Batı Avrupa'da atom santrallerinin yapımı önlenirken, Sovyetler Birligi gerecek yıla kadar elektrik enerjisinin 1/5'i- ni atom santrallerinden elde etmeyi planlamış bulunuyor... 

Sovyetler Birliği dışındaki diğer Comecon ülkeleri ise, 1981-90 yılları arasında toplam 37 binMW gücünde yeni atom santralleri inşa etmeyi kararlaştırmışlardır. Bu karar, Comecon'un 32. Genel Toplantısında alındı. 
Santraller özellikle Çekoslovakya, Polonya ve 
Doğu Almanya'da yapılacaktır. Karara göre, Moskova bu ülkelere reaktör yakıtı, teknik bilgi ve araç gereç satacaktır. 

Çekoslovakya, 1985 
yılına kadar 4 bin 500 
MW, 1990'da ise 10 bin MW'lık bir atom enerjisi kapasitesine (o kavuşmayı planlamaktadır. Çekoslovakya böylece 1990 yılında elektrik enerjisinin yüzde 30'unu, 2000 yılında ise yüzde 50'sini atom santrallerinden elde edecektir. 

Avusturya'daki 
Zwentdorf atom reaktörünün faaliyete geçmesi- nin reddedilmesinden tam 2 gün sonra, Sovyet yapısı 440 MW gücündeki bir reaktör Çekoslovakya'da faaliyete geçti. 
Reaktörün (o bulunduğu Bohunice, Avusturya sinırından sadece 50 km. 
uzaklıktadır. Bir kaza olduğu takdirde; bunun Avusturya'yı da etkileyeceği.açıktır. Şu anda da Bohunice'de aynı güçte ikinci bir reaktörün ya- 


pim çalışmaları sürdürül- 


à BRAİL = 
+ 1978 yılı içinde Moskôva ile Prag arasında, Dukovany'de her biri 
440 MW gücünde 4 adet 
atom reaktörünün yapımı ile ilgili bir anlaşma imzalandı. Dukovany de, Avusturya sınırından sadece 60 km. uzaklık- ta bulunuyor. 

Halen planlama safhasında olan Malovice atom santrali ise, Avusturya sınırından 45 km. önemli bir Avusturya şehri Linz" den de sadece 60 km. uzaklıktadır. 

Öte yandan, Batılı uzmanlar Çekoslovakya'daki atom santrallerinin Avustrurya'daki atom santralleri kadar emniyetli olmadığını vurgulamaktadırlar... 

Atom enerjisine karşı muhalefet nedeniyle, Avusturya Stein'da yapılması planlanan diğer bir atom aantrali projesinden de vazgeçmiş bulunmaktadır. 31 Ağustos 1977 
tarihli Wiener Zeitung'un yazdığına göre, bunun yerine 1983 yılından itibaren Polonya'dan elektrik satın alınacaktır. Bu elektrik. satışını karşılamak üzere Polonya kendi toprakları üzerinde 
400 MW'lik bir klasik 
termik santral kuracaktır. 
Santral Polonya kömürü ile çalışacaktır. Polonya'da üretilen bu enerji Çekoslovakya elektrik şebekesi üzerinden Avusturya'ya satılacaktır. Tabii bu arada, Polonya'da kömürden üretilen elektrik ile, Çekoslovakya" 
da atom Santralinde üretilen elektrik karışacaktır. Neticede Avusturya kendi toprakları üzerinde atom enerjisi üretmekten mahrum kalırken, Polonya'da kömürden, Çekoslbvakya'da da atom santrallerinden üretilen elektrik ile enerji açığını kapatmaya çalışmaktadır. Revizyonist parti mensupları, bu garip duruma kıs kıs gülmektedirler!... 13 Şubat günkü İsviçre gazetesi Aargauer Tagblatt, Avusturya'daki okullarda ve bazı işletmelerde önemli enerji kısıtlamasına gidildiği- ni bildirmektedir... 

(Devam edecek) 


Kaynaklar, 
(1): F.Engels, Doğanın Diyalektiği, Sol Yayınları 2. 
Baskı, sayfa 220, 

(2), Nakleden: Kernpunk- 


te, 11.11.1977, sayfa 2. 
Schweizerische Vereinigung für Atomenergic'nin (SVA) yayın organı. 


Pazar sohbeti... 


İşçi, ücreti, memur maaşı, kız çeyizi, öğrenci harçlığı, halkın bağışı ve tüm bunların katkısıyla yaratılan halkın devrimci gazetesi. . . 

Halkın devrimci gazetesi Aydınlık'ın el emeği, göz nuru, alınteriyle yoğrulan, dolan birinci senesi... 

Şimdi Aydınlık rüzgarların önünde, okurlarının gönlünde doludizgin gidiyor. 

Türkiye'nin en çok basan, satan gazeteleri arasında önemli bir yer işgal ediyor. 

Mutluyuz , gururluyuz. 

Bizi bu seviyeye ulaştıran halkımıza şükran borçluyuz. Bin şükran. . . 

Kimler yoktu ki birinci sene-i devriyemiz - de... 
Gazeteye bizzat gelen senatörler, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, öğretim üyeleri, sendika liderleri, yerli-yabancı gazeteciler, elçiler, genel müdürler... 

İlginçtir. Anlatmadan yapamayız. x 

Aydınlık'ın Ankara Bürosunda Hürriyet gazetesi yazarı Cüneyt Arcayürek, Günaydın gazetesi Ankara temsilcisi -yazarı Can Pulak'la bir üçgen teşkil etmiş konuşuyoruz. 

Arcayürek anlatıyor: 

"Buraya gelirken yanıbaşımda bir araba durdu. Baktım Sovyet Tass Ajansından Aleksi. .. 

Cüneyt bey gideceğiniz yere kadar götüreyim' dedi. Aleksiye döndüm; 

"Maalesef ben seni gittiğim yere davet edemeyeceğim' dedim. Aleksi 'niye?' diye sorunca ilave ettim: 

'Kardeşim ben Aydınlık gazetesinin birinet yıldönümünü kutlamaya gidiyorum." 

Cüneyt Arcayürek sözünü bitirir, bitirmez kendimizi tutamıyoruz artık. Gül Allah gül. . . 

Tesadüf bu değilse bilmem nedir? 

Ve sizler Aydınlık okurları, Aydınlık'ı yönetenler... 

Duyuyor musunuz beni? Sizlere sesleniyorum. 

Türk basınında bir çığır açtınız. 

Yazar özgürlüğünün meşalesini yaktınız. 

Yazdıklarımıza olur-olmaz müdahalelerde bulunmadınız. 

Katılmadığınız yorumlarımızı hoşgörüyle karşıladınız, kızmadınız, darılmadınız. 

Aydınlık'ın yayın politikasıyla bizi siki-siki- ya bağlamadınız. 

Böylelikle geniş bir çevreye hitabetmemizi sağladınız. ` ' s 

Zira bu köşeyi yalnızca Aydınlıkçıların değil 

CHP'lisiyle, AP'lisiyle, MSP'lisiyle, MHP'lisiy le, İGD'lisiyle, Devrimci Yolcusuyla, Halkın Kurtuluşçusuyla, kısacası her kesimden, her düzeyden kişinin yakından takip ettiğini kayradınız. 

Dedim ya dosta düşmana ; cümle aleme yazar özgürlüğüne, fikir hürriyetine olan o sarsılmaz saygınızı,kanıtladınız. 

Sağolunuz. Darısı diğer köşe yazarlarının başına. 

Hayatta ki tek hazinem sevgili okurlar. . . 

Yediğim lokma da, içtiğim suda hakkınız var. 

Zaten benim sizden başka kimim var? 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) Uganda'nın, garip davranışlariyla ün yapan, devrik dev- , let başkanı'nın adı (üç kelime). 2) Ankara'nın bir il- š çesi- Kimyada Neptün- sİzİzi yumun simgesi. 3) Tersi , eşyaları parlatmakta kullamilan bir savı- Tersi 'olur lz mu'-anlamında bir sözcük. 

4) Bir nota- Başkaldırma, garann IM; İki elal q] isyan etme. 5) Tersi bir bağla ç- Orta Atrika da bir devlet. 6) 'Hayır' karşıtı- Uyma (eski dil). 7 Bulmaya çalışan- Geçmiş zaman belirten bir sözcük, 8) Eskiden kullanılan bir başlık- Güldürücü ola'n- Bir renk. 


BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Bir işi, istekliler arasinda en iyi koşullarla kabul edene bırakma- Bağışlama, 2) El altından yürütülen kötü iş. 3) 'Kötü' karşıtı - Tersi tez, iddia. 4) Cemal Nadir Güler'in, en çok tanınan karikatür tipi. 5) Miliamperin simgesi- Yemek borusunun üst kısmı. 6) Yadsıma, kabul etmeme- Tersi bir sayı. 7) İşte anlamında bir ünlem- Geçer fiyat ya da kurs. 8) Tersi izine çıkmış olan. ^) Donanma. 10) Benzerleri arasında daha iyisi olmayan. 11) Çok kısa zaman- Tavır, davranış. 12) Doğal vey? yapay olarak elde edilen ve istenen biçim verilebilen (madde). 


YAYINLARI 


Genel Dağıtım: TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok 
No:4 - ISTANBUL 


15 Nisan 1979 


Mısır-İsrail 


Anlaşmasına 


karşı girişimler 


sürüyor 


Kral Hüseyin Orta Doğu için Cenevre Konferansı önerdi. 


Kral Hüseyin, Orta Doğu'da barışçı bir çözüm olarak Cenevre konferansını önerirken, Suriye, Ba- 


rış anlaşmasını başarısızlığa uğratmak için bir çağrı yaptı. 


Suudi Arabistan ve Bahreyn Komünist Partileri 


yayınladıkları bildiride,ABD'ye karşı mücadele istedi 


BEYRUT (AJANSLAR) 


Orta Doğu'da Mısır-İsrail barış anlaşmasının başarısızlığa uğraması için çeşitli 


girişimler dün de sürdü: 


Adından ilk kez sözedilen "Suudi Arabistan ve Bahreyn Komünist Partilerinin" ve Ürdün Kralı Hüseyin'in açıklamalarında Sovyet tezleri ağırlığını gösterirken, Suriye Parlamentosunun: yayınladığı çağrıda İsrail'in bütün Arap topraklarından 


geri çekilmelerinin tartışılmaz bir talep olduğu belirtildi. 


'THA'nın haberine göre, Ürdün Kralı Hüseyin, Beyrut'ta yayınlanan "El Havadis" gazetesine verdiği demeçte, 'ABD' 
nin Orta Doğu'da tarafsız arabuluculuk görevi rolü sona ermiştir... dedi. 
Şimdi Sovyetler Birliği" nin de katkısının bulunacağı uluslarararası bir barış girişimi başlatılması- nın gerektiğini iddia etti. 

Orta Doğu'da ABD' 
nin tek başına barışı sağlayamayacağını ileri süren Hüsevin. Carter'in 


önce Cenevre Konferansı- nın toplanmasını istediğini ancak daha sonra Mısır-İsrail arasinda bir barış anlaşması imzalanmasına önayak olduğunu söyledi. 

Öte yandan Kuveyt' 
te yayınlanan "Es Siyasiye"' gazetesi, Ürdün, Irak ve Suriye'nin birleşmek için girişimlerde bulunduğunu yazdı. 


İKİ KOMUNIST 
PARTİSİNİN BİLDİRİSİ 


Moskova yanlısı, Lüb- 


nan Komünist Partisinin yayın organı olan "El 
Nida! gazetesi» Suudi Arabistan Komünist Partisi ve Bahreyn Komünist Partisinin birer bildirisi- ni yayınladı. İlk kez olarak varlığından sözedilen bu iki parti, bütün Arap dünyasını ABD'ye karşı mücadeleye çağırdı. 
Amerika'nın bütün iktisadi çıkarlarına darbe vurulmasını isteyen Partiler, ayrıca ABD'ye karşı petrol ambargosu uygulanmasını istedi. 


İSLAM MAHKEMELERİ, ŞAH REJİMİ 


SORUMLULARINI YARGILAMAYA DEVAM 


İran'da dün de 5 subay idam edildi 


© Ayetullah 
Talegani nin kaçırılan iki oğlu daha, sonra serbest bırakıldı 


TAHRAN (AJANSLAR) 

"İslam Cumhuriyeti- nin Sesi" radyosunun bildirdiğine göre, dün İran' ın taşra kentlerinde beş subay daha kurşuna dizildi. ' 


Kurşuna dizilenlerden biri, General Cihangir Ísfendiyari'dir. General İsfendiyari ile Albay Perviz Vagmai, Abadan'da idam edildiler. 


İdam edilen diğer sanıklar şunlardır: Taşra polis; kuvvetleri eski başkanı Albay Ebul Fazail Ahmedi, Albay Muhammed Ali Şerifi ve Albay Seyyid Abbas Haşimi'dir. 


Böylelikle Şubat devriminden bu yana idam ediien eski Şah rejimi görevlilerinin “sayısı 116'ye yükseldi. 


AYETULLAH 
TALEGANİ'NİN İKİ 
OĞLU KAÇIRILDI 


"'Mücahiddin-i Halk" 
örgütü ile ''Homeyni Komiteleri"' arasındaki ilişkilerin son zamanlarda son derece gerginleştiği bildiriliyor. Dini liderlerden Ayetullah Talegani' 
nin iki oğlunun kaçınılmasıyla bu çelişme daha da su yüzüne çıktı. 


İki gencin kaçırılmasından sonra bir bildiri yayınlayan "'Mücahiddin- i Halk" örgütü, Bazergan hükümetinden Homeyni Komitelerine karşı gereken önlemleri almasını istedi. Örgüt aksi takdirde, bu görevi kendilerinin üstleneceklerini bildirdi. 


Batılı ajansların bildirdiğine göre, Talegani'nin kaçırılan iki oğlu daha önce Mücahitler tarafından esir alınmış, bir Homeyni Komitesi üyesiyle değiştirilmek: suretiyle serbest bırakılmıştı. 


Irkçı Pretoria rejiminin Başbakanı Botha ve di-' ğer yöneticileri patlak veren casusluk olayından yararlanarak, Birleşmiş Milletlerin Namibya'nın bağımsızlığı ile ilgili kararını engellemeye çalışı- 


yorlar. 


Irkçı Pretoria rejimiyle ABD arasındaki gerginlik artıyor 

© ABD Güney Afrika'nın 

İki Askeri Ataşesini 


sınırdışı etme kararı aldı 


Güney Afrika Başbakanı Pieter Botha'nın ABD elçiliğinde casusluk faaliyetinde bulunulduğunu iddia etmesiyle ABD ile Güney Afrika arasında patlak veren anlaşmazlık şiddetleniyor. 


Güney Afrika'nın casusluk yaptıkları iddiasıyla üç ABD diplomatını sınırdışı etme kararı- nın ardından, ABD'de de, Güney Afrika'nın iki askeri ataşesini bir hafta içinde sınır dışı edeceğini açıkladı. Öte yandan Güney Afrika Başbakanı Botha, Güney Afrika'nın ABD'deki temsilcisinden, Amerikanın kararını protesto etmesini istedi. ABD'nin hiç olmazsa özür di- 


leyebileceğini ileri sürdü. 


Bu arada Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcü- sü, Güney Afrika'nın casusluk iddialarının yersiz olduğunu ileri sürdü . Güney Afrikalı subayların, Güney Afrika'nın hassas bölgelerin fotoğraflarını çektiği ileri sürülen ABD elçiliğinin uçağıyla pek çok kez uçtuklarını bildirdi. 
Bu kişilerin uçağın faaliyetlerinden haberdar olduklarını ileri sürdü. Güney Afrikalı yetkililerin, bu casusluk olayını bahane ederek Namibya'nın bağımsızlığı ile ilgili Batılı ülkelerin pla- 


nını reddetmek 


istediklerini 


belirtti. 


SURİYE 
PARLAMENTOSUNUN 
ÇAĞRISI 

Suriye Parlamentosu, Mısır-İsrail anlaşmasının başarısızlığa uğratılması için Arap ülkelerine, BM' ye bir çağrı yaptı. 

Anlaşmanın sonucu olarak, "Büyük İsrail" devletinin kurulmasına müsait zemin hazırlandığını öne süren Suriye Parlamentosu Mısırın da ABD'nin hizmetine girdiğini iddia etti. 

ARAP BİRLİĞİ 
BÜROLARININ 
TUNUS'A TAŞINMASI 
BAŞLADI 

Bağdat toplantısında alınan kararlar uyarınca, Arap Birliği örgütünün Kahirede bulunan bazı büroları Tunus'a taşınmaya başladı. Tunus'un başkentinde geçici olarak açılan bürolar faaliyete geçti. 


BBC'nin programında çıkan eski Rus ve 
Bulgar ajanları: 


” Bulgar yazar 
Markov KGB'nin 


emriyle katledildi” 


DIŞ HABERLER 
SER VİSİ 

İngiliz BBC Radyosunun özel bir programına çıkan eski Rus ve Bulgar Ajanları Nikolai Çohlow ile Stephan Swerdlef, Eylül 1978'de yeni bir metodla öldürülen BBC radyo programcısı ve yazar Bulgar George Markov'un KGB'nin emriy le planlanan bir cinayete kurban gittiğini açıkladılar. 

Geçtiğimiz Pazartesi akşamı yayınlanan programda fikirlerini belirten eski Rus gizli servisi şeflerinden Çohlow, bu cinayetle bütün öteki Bulgar muhaliflerine kendilerini bulup öldürmenin ne kadar kolay olduğu- nun anlatılmak istendiğini belirtti. Hatırlanacağı gibi BBC programcrsına sokak ortasında ucu değiştirilmiş bir şemsiyeden rizin adlı öldürücü bir zehir şırınga edilmişti. 

Programda konusan eski Rus ajanı Çohlow, Batıya geçmeden önce KGB'nin suikast bölümünü yönetmişti. 

1971'de batıya geçen eski Bulgar Devlet Güvenlik o Teşkilatı ajanı Swerdlef'in ifadelerine göre Bulgar gizli servisinin ismi ve kullandığı ajanları dışında Bulgaristan'la ilgili hiçbir yanı yok. Tümden KGB'nin kolu olarak çalışan bu teşkilatın bütün elemanları Ruslar tarafından eğitiliyor, yetiştiriliyor ve kontrol ediliyor. Çohlow, Markov'un katliyle ilgili olarak BBC programında şunları söylüyor: 

"Batı'da adam öldürmek son derece kolay Bir cani bir de satır bulmak yeter. Fakat bu son cicinayette gülünç denecek karmaşık bir metodun uygulanması ilgi çekicidir. Bana kalrsa cinayetin işleniş tarzı özellikle büyük şeflerin hoşuna gidecek bir teknik gelişmeye dayanmaktadır." 

Markov'un annesi de 
BBC'nin özel yayınında konuştu ve yüksek bir Bulgar memurunun cinayetin çok üst düzeyde palanlandığını söylediğini belirtti. 


Somoza'nın muhafızları 
Esteli kentinde yoğun saldırıya girişti 


Sandinista gerillaları Esteli kentinde ev ev direniyor 


Somoza'nın Ulusal Muhafızlarının Sandinista gerillalarına kar- 


şı Estelle kentinde giriştikleri saldırı sürüyor. Sandinista gerillalarının kentin ancak çok küçük bir kısmını ellerinde tutabildikleri, ev ev direndikleri bildiriliyor. 


Öte yandan BBC radyosu Nıkaragua'nın diğer bazı kentlerinde de gerillalarla Ulusal Muhafız- lar arasında şiddetli çatışmalar olduğunu belirtti. Özellikle Başkent Managua'nın 100 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Le- ya on kentinde, Sandinista gerillalarının Ulusal Muhafızlara karşı ani saldırılara giriştikten sonra hızla dağıldıklarını bildirdi. Ulusal Muhafızların bu kentte özellikle 15-16 yaşlarındaki gençleri idam ettiklerini kaydetti. 


etti. 


Milli ekonomiyi güçlendirmek için alınan önlemler 


Kore'de son 6 ay içinde balıkçılık iki kat gelişti 


DIŞ HABERLER SERVISİ 

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Başkanı Kim İl Sung'un geçtiğimiz yıl Ekim ayında, ülkenin güney kıyılarındaki Hamkyeung bölgesinde yerinde yaptığı incelemelerden sonra, Kore Emekçiler Partisi açık deniz balıkçılığı ile sahil balıkçılığı arasındaki dengenin kurulması konusunda önemli bir talimat yayınladı. 

Bölgede bulunan balıkçılık kooperatifleri ve balıkçı birimleri, bu yeni talimatı uygulamaya başladıklarından beri, tutulan balık miktarı yaklaşık iki misli arttı. 

Bölgenin balık ihtiyacını yeteri kadar karşılayan kooperatifler, bu alanda alde ettikleri başarıdan sonra şimdi balıkların bütün ülkeye sevkini zamanında sağlamak için yeni çalışmalar yapıyorlar. 


İLAN 
YALOVA DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN HURDA TRAKTÖR, ÇUVAL ve MUHTELİF HURDALAR. 
SATILACAKTIR. 


Muvakkat 
Teminatı 


Muhammen 
Bedeli 


Miktarı 
Adet 


Cinsi 


Polyester çuval 18500 


Hurda çuval 

Fortson Dexta traktör Fortson Dexta traktör Çamaşır makinası 

Karpit kazanı 

Hurda oto ve traktör lastiği Şalome takımı 

Gaz sobası 

Gazlı fırın ve ocak 

Yazı makinası 


Nal ve mıh 250 


Kg. 


1- Yukarıda miktarı ve muvakkat teminatları yazılı hurdalar Yalova Devlet 


Üretme çiftliğinde 27 Nisan 1979 Cuma günü saat 14 de Alım-Satım komisyo- 


nu marifetiyle satılacaktır. 


2- Teminatlar ihale saatinden evvel çiftlik veznesine yatırılmış olacaktır. 


3- Satışa çıkaran mallar hergün mesai saatlerinde çiftlikte, şartnameler İstanbul, İzmit, Bursa Teknik Ziraat Müdürlüklerinde ve Ankara'da Devlet Üretme çiftlikleri genel müdürlüğünde (Eski Tarım Bakanlığı Arkası) görülebilir. 

(Basın:13589-370) 


Uganda 


Devlet Başkanı 


Lule, 


halkı hükümetle birleşmeye 


çağırdı 


NAİROBİ(AA) 


Uganda Geçici Hükümeti Başkanı Yusuf Lüle, cumartesi günü Kampala'da yaptığı konuşmada, halkı hükümetle birleşmeye çağırdı. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu bir çok srunun çözülmesi için halkın hükümetle işbirliği yapmasını istedi. Lüle, Tanzanya Başkanma, ordusuna, parti ve halkına, İdi Amin'in askeri rejiminin devrilmesinde aldıkları rolden ötürü teşekkür etti. Ugandalıların, Tanzankuvvetlerine konukseverlik. göstereceklerinden emin olduğunu iddia 


Öte yandan İdi Amin birliklerinin, Jinja kentindeki komutanının Kenya' ya gittiği bildirildi. Komutanın, Kenya'da yaptığı açıklamada, İdi Amin'in askerlerinin kaçması üzerine kendisinin de Kenya'ya geçmek zorunda kaldığını söylediği kaydedildi. 


Moskova ile olan 
“imtiyazlı ilişkilere” 
son verilmesi istendi 


Kübalı muhalif aydınların kongresi 

Paris'te yapıldı 


© Kongrenin amacı: 
"Baskı rejimine karşı mücadele, Küba'nın ulusal birliğini savunma ve insan 


haklarına saygı” 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
"Kübalı Muhalif Aydınlar Kongresi'' 10-12 Nisan tarihleri arasında Paris'te toplandı. Kongre- 
"ye katılan bütün 'konuşmaçılar, Havana rejmi- nin Moskova ile olan "imtiyazlı ilişkilerine" son verilmesini istediler. 
Paris'te yaşayan Rus ve Doğu Bloku muhalifleri- nin desteğini de kazanan Kongreye, oyun yazarı Eugene İonesco, felsefeci Philippe Sollers ve yazar Bernard-Henri Levy de katıldılar. 


ÜÇ MUHALİF KUŞAĞI 
Fidel Castro'nun iktidara gelmesinden sonra Küba'dan ayrılan aydınlardan oluşan kongre delegeleri çeşitli fikir akımlarını savunuyorlardı. 

Daha çok Güney 
Amerika'ya ve Miami'ye yerleşen muhalif aydınları üç kuşakta toplamak mümkün: 

Bunların birincisi ada- dan 1959 ile 1961 yılları arasında ayrılan insanlardan oluşuyor. Bu bölüm içinde Batista rejimi yanlısı kişilerin yanı sıra diktatörlüğe karşı çıkmış olan liberal aydınlar da var. Örğeğin, Albay Barguin, 1956 yılında Havana yönetimine karşı bir muhalefet yürüttüğü için Batista tarafından zinda- 


na atılmıştı. 
İkinci grupta ise, Castro'nun "Moskova tipi 


devrimciliğine" karşı çıkan ilericiler var. Bu aydınlar için Castro'nun 1968'de Sovyetlerin Çekolovakya'ya yaptığı müdahaleyi desteklemesi, tayin edici olmuştu. Ve bu tarihte bir çok aydın Küba'yı terketmişti. 

Üçüncü bölüm diye adlandırabileceğimiz aydınlar ise Havana'daki baskı rejiminden son yıllar içinde kurtulabilmiş insanlardan oluşuyor. Bu grubun sözcülüğünü geçenlerde serbest bırakılan ve yurtdışı edilen şair Miguel Sales yapıyor. 


KONGRENİN AMACI 

Sales Kongrenin amacının, “Baskı rejmine karşı mücadele, Küba'nın ulusal kimliğini savunma ve insan haklarına saygı" şeklinde özetledi. 

1961 yılına kadar yeni 
yönetimi. desteklemiş olan ve Castro ile bir çok röportaj yapmış olan gazeteci Jose Pardo Llada. 
Kongrede yaptığı konuşmada Küba'da aydınların ve sanatçıların durumunu şöyle anlattı. ''Küba'da yaratma özgürlüğü yoktur. Ya susmak zorundayız, ya da çekip gitmek, Avrupa'da yaygın olan bir iddianın tam aksine, ressamların, o yazarların, ve sanatçıların büyük bir çoğunluğu Küba'daki rejime karşıdır" 


` ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi 


Tanzanya ve ilkeler 


1971'de bir darbeyle başa gelen İdi Amin Dada, Uganda-Tanzanya çarpışmalarından ve nihayet, Tanzanya birliklerinin başkent Kampala'yı işgal etmesinden sonra yönetimini kaybetti. Şimdi Uganda'da, Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Yusuf Lule Başkanlığında ` yeni bir yönetim bulunuyor. İdi Amin'den hoşnut olmayan halkın, yeni yönetimi memnuniyetle karşıladığı şeklinde haberler geliyor. 

Ancak sonuç ne olursa olsun, bir ülkede yönetimi değiştirmek kimin meselesidir? Bir ülkede devrim yapmak, yönetimi değiştirmek o ülkenin kaderini çizmek sadece halkın bileceği bir iştir. Bu da mücadelenin gelişmesiyle, olur. Uganda gibi İran'da da halk, yönetimden memnun değildi. Ama halk Şah'la bir hesaplaşmaya oturdu. Kimsenin müdahalesi olma- dan zafer kazandı. Bu, tarih boyunca hep böyle olmuştur. Uganda için de aynı şeyler sözkonusudur. 


"Bir halkın yönetimden doğan hoşnut luğuna son vermek” gerekçesiyle de dış müdahale yapılamaz. O zaman milli egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğüne saygı, içişlere karışmama, karşılıklı yarar gibi barış içinde birarada yaşama ilkelerine ne gerek kalırdı? 

İki Üçüncü Dünya ülkesi arasında, özellikle de hâla uluslaşma süreci gösteren Afrika'da bu türden müdahalelerin "'gelenek,, haline alması, sadece süper devletlerin, hegemonya faaliyetine yarar. Yarın bir süper devi “gelenekten'' yararlanarak, bir ülkeyi i bir ülkeye müdahaleye kiskirtirsa ne olacak? ` Zaten onların, özellikle de Rusya'nın Afrika" da yarattığı kargaşalık yetmiyormuş gibi bir de buna, bu "gelenek"' eklenmiş olacak. 


PS kıtadan 


KISA HABERLER 


Rusya'da yeni bir suç: | kemer satmak 


Sovyetler Birliği'nde muhalif liderlerden Andrei Sakharov 50 yaşında bir rahibenin yargılanârak akıl hastanesine atıldığını bildirdi. Üzerinde. İncil'den cümleler bulunan kemer satmak suçundan yargılanan yaşlı rahibe, bu kemerleri 50 Kopek'e sattığını ve kazandığı parayı yoksullara yardım amacıyla kullandığını söylemişti. 


ABD Parlamento Heyeti Rusya'da 


ABD Parlamento Heyeti Rusya'da John Brademas başkanlığında bir ABD Parlamento Heyeti Sovyet Yüksek Prezidyumu'nun  çağrılısı olarak Sovyetler Birliği'ne geldi. s 


ABD Parlamento Heyeti Tiflis ve Leningrad'dan sonra Moskova'ya gidecek. 


Mozambik'te 9 paralı asker 


Rodezya'nın Mozambik'teki Zimbabve “mülteci 


Rodezyalı, beşi Mozambikli dokuz paralı asket vatanz. 
ihanet ve casusluk suçlarından yargılanarak idam edil. 
diler. İdam kararını veren mahkeme, daha önce de Rodezya saldırılarına katılan 10 kişiyi idama mahkum etmişti. 


Romanya Devlet Başkanı Nikolai Çavuşesku Angola'dan önce ziyaret ettiği Gabon'da devlet televiz: j 


nun sorularını cevaplıyor. 


Çavuşesku Angola'da 
Bir Afrika gezisine çıkan Romanya Devlet Başkanı Çavuşesku Angola ziyaretini sürdürüyor. Çavuşesku Angola Devlet Başkanı Netto'nun çağrılısı olarak Angola'ya gelmişti. 
Angola ve Komanya heyetleri iki ülke arasındaki konularını ele alıyorlar., 5 I 


Alman Sendikalar Birliği (DGB) Heyeti Çin'e gitti 


Dünyanın en büyük sendikalarındanAlman Sendikalar Federâsyonu (DGB) temsilcilerinden oluşan bir heyet Çarşamba günü Çin'e gitti. Heyete DGB Başkanı Heinz Oskar Vatter başkanlık ediyor. 


DGB deleğasyonunun bu ziyareti Çin'e giden ilk Batı Avrupalı sendikacılar heyeti olması niteliğini ta- ' 


şıyor. w 


Nepal'da hükümet değişikliği 


Nepal'de aralarında Dışişleri ve İçişleri bakanları- nın da bulunduğu beş bakanın görevden alınması ile kabinede önemli ölçüde değişiklik yapıldı. Nepal Kralı Birendra, yeni hükümeti kurma görevini yeniden eski Başbakan K. N. Bista'ya verdi. Bir süre önce yasaklanmış bulunanKongre Partisinin genel sekreteri de yeni hükümette yer alıyor. 


Seul'da patlama: 19 kişi öldü. 


Güney Kore'nin Başkenu Seul yakınlarındaki bir maden ocağında bir el arabasına doldurulan dinamitlerin bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu 19 
işçi öldü, 38 işçi de yaralandı. e AN 


Dinamitler ocakta kömür çıkarmakta kullaniyor- — du. wd 


15 Nisan 1979 


Düşman ajanına 


cephanelik kapısı açanlar 


Bugünlerde MKE Kurumu fabrikalarına ait 9 
işyerinde, kamuoyundan uzak, sessiz sedasız, çeşitli siyasi güçlerin şiddetle çatıştığı bir yetki mücadelesi sürüyor. 

Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü, Ankara ve Kırıkkale'deki MKE işyerlerin- de Türk-İş'e bağlı Türk-Metal., DİSK'ten ihraç edilen Maden-İş ve bağımsız Yeni Metal-İş Sendikalarının yetki itirazlarını inceliyor, tam dört aydır inceliyor ve bir türlü sonuca varıp açıklayamıyor. 

Bölge Çalışma Müdürlüğünün bu kadar uzun 


şinin ardında başka sebeplerin yattığını bilmesek, bu gecikmenin üzerinde durmazdık. 

Ama, bazı hesapların, hem de tehlikeli hesapların yattığını duyuyoruz. 

Kırıkkale'de aylardır, Çalışma Bakanlığın- dan bazı yetkililerden tutun da, birtakım CHP' li saylavlara, Belediye Başkanından CHP Gençlik ve Kadın Kolu yetkililerine kadar birçok kişinin kolları sıvayıp Maden-İş'i MKE'ye sokmak için koşuşturduklarını duyuyoruz. Kırıkkale" deki bu gafillerin 9 fabrikadan sadece bir tanesinde ve sadece 350 tane ` gerçek üyeye sahip olan Maden-İş'in yetki alması için cansiperhane çalıştıklarını, sahteciliğe destek olduklarını öğreniyoruz. 

İşte, Bölge Çalışmanın sürekli uzayan kararı- nın altında böyle bir zaman kazanma ve zoraki yetki çıkarma hesabının yattığını öğrendiğimiz içindir ki, ciddi bir uyarıda bulunmak istiyoruz. 

Peşinen söyleyelim. 

CHP'li bazı yetkililerin Kırıkkale'de giriştikleri oyun çok tehlikeli bir oyundur. Hiç şakaya gelir bir tarafi yoktur ve vebali de çok büyüktür. 

Bilindiği gibi Kırıkkale, milli savaş sanayimizin kalbidir. Kırıkkale MKE fabrikaları, ordunun silah ve mühimmat ihtiyaçlarının çok büyük bir kısmını karşılamaktadır. 

Taşıdığı önem yüzünden, ülkemize hakim olmak isteyen emperyalistler, kurulduğu günden beri bu tesislere sızmak için çalışmışlardır. 
Önce İngiliz emperyalistleri, sonra Alman ve , 1945'lerden sonra da ABD emperyalistleri bu 

alana el attıkları bilinmektedir. Ayrıca, Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle birlikte, silah sanayinin gelişmesinin ve MKE'nin üretiminin de büyük ölçüde baltalandığı, bazı fabrikalatın silah yerine gaz ocağı üretmeye başladığı da yine bilinen bir gerçektir. Daha sonraki yıllarda ise, 
1967 Kıbrıs çıkartması girişiminin ABD tarafından engellenmesi üzerine silah sanayimizde bazı atılımlar olmuş, özellikle de 1974 Kıbrıs çıkartmasının hemen arkasından ABD ambargosunun başlaması üzerine silah sanayinin geliştirilmesi girişimi hızlanmıştır. 
, ste, şimdi, tam da böyle bir dönemde ve Türkiye'nin milli savaş sanayiini güçlendirmeye her zamankinden daha acil ihtiyacınınolduğu bir dönemde, yeni bir emperyalistin gözünü aynı yere diktiğine tanık oluyoruz. 

Rusya bunu doğrudan yapamıyor elbette. 
Maden-İş içindeki 5. Kolu vasıtasıyla yapmaya çalışıyor. "Sınıf ve kitk sendikacılığı" adı al- 
'tında yapmaya çalışıyor. Ve ne yazık ki, bizim CHP'li belediye başkanlarımız, saylavlarımız da büyük bir gaflet —gaflet değilse ihanet— içinde bu faaliyete destek oluyor. Düşman ajanlarına cephanelik kapısı açıyor. 

Gazetemiz, yakın bir zamanda, Rus Beşinci Kolunun MKE'ye sızmak için kimlere dayanarak ve nasıl bir faaliyet yürüttüğünü, bu sızmada kimlerin sorumluluğu olduğunu somut © olarak açıklayacaktır. 
© Ancak biz şimdiden bütün yetkilileri ve en © başta da Kurtuluş Savaşımızın yiğit, yurtsever 


boylu düşünüp taşınıp bir türlü karar veremeyi- ` 


DYF—iş Genel Başkanı, muhabirimizin Türk- 
İş Genel Kurulu ile ilgili sorularına yazılı cevap verdi. Şerafettin Akova, Türk-İş'in (o bütünlüğünü bozmaya yönelik hareketlerle ilgili soruya şöyle cevap verdi: 

“Türk-İş'in bütünlüğünü, emeğin gerçek değerini bilen ve sosyal adalet ilkelerine inanan bir kişi ve örgütün Türk-İş'i bozma eğiliminde olabileceğine inanmıyorum. 

"Bu tür bir düşünce, olsa olsa Türk işçisinin uygarca ve insan onuruna yakışır bir biçimde yaşamına tahammül gösveremeyen yahut göstermek istemeyenler de olabilir. 

"Her kişi ve örgüt mutlak eleştirilir. Bu eleştiri, Türk-İş'i bozmaya ve yıkmaya yönelik olduğu zaman değerini yitirir. Kanımca, bugün 


Türk-İş'e yönelik eleştirilerin kökeninde, Türk-İş'- 


1952 yılında öl 
lan Türkiye Gazeteciler Sendikası TGS'nin son Genel Kurulun- 

l da Genel Başkanlığa, | Cumhuriyet Gazetesi J 
Genel Yayın Müdürü 
Oktay Kurtböke seçil- 

Ei Sendikanın 6 şubesine bağlı 4 bin 500 
civarında üyesi bulunmaktadır. TGS, Türk- 
İş Genel Kuruluna 4 
delege ile katılacaktır. 


in daha çok yüceltilmesi ve başarılı olmasına yönelik içten bir inancın nedenleri yatmaktadır. 
Aksini düşünmek olanaksızdır."" 

Akova, 19'lar hareketi hakkındaki sorumuzu ise şöyle cevapladı: 

"19'lar hareketi diye nitelendirilen hareketin nasıl ortaya çıktığı değil, bana göre neden çıkarıldığı önemlidir. 

"Amacına gelince, sanıyorum daha iyiye, güzele ve başarıya ulaşmak olmalıdır. 

*'19'ların fonksiyonu hakkında ön yargılarla şartlanarak herhangi bir şey söylemek Genel Kurulun iradesine karşı saygısızlıktır. 

“Türk-İş'in Genel 
Kurulunu oluşturan delegelerin bilinç ve sorum- 


TGS Başkanı Oktay Kurtbök 


TGS Genel Başkanı 
"Oktay Kurtböke, Türk-İş Genel Kurulu ile ilgili olarak muhabirimizin sorularını yazılı olarak cevapladı. ° 

Kurtböke, Türk-İş Genel Kurulunu şöyle de-Ëerlendirdi: 

“Türk-İş'in ilkeleri ve bu ilkelerin yaşama geçirilmesi çabaları arasında doğan boşlukların doldurulmasını sağlamak Genel Kurulun görev ve yetkisi içindedir. Türkiye 


DÜZELT ME 
“Genel Kurula Giderken Türk-İş li Sendikacılar Ne Diyor? 


“Türk-İş'i bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir” 


luluk duygusu ile hareket edeceklerine inanıyorum. 

Sahte TKP'nin Türk- 
İş ile ilgili yayınları hakkında görüşünü sorduğumuz. Akova şöyle cevap verdi: 

"Türk-İş'i (o bölmeye kimsenin gücü yetmeye cektir.Hele bu harekete ideolojik doğrultuda dış müdahaleler, yayınlar ve atılan sloganlar etkinliğiyle yönlendirilecek bir bölme girişiminden söz edilmesine, Türk işçi hareketi asla müsaade etmeyecektir. 

“Türk-İş ve sorunları Türkleri, dolayısıyla Türk işçilerini ilgilendirmektedir. Bu nedenle, Türkler ve Türk işçileri, her yönlü müdahale nereden ve kimden gelirse gelsin, buna karşı olma bilinç ve 


“TGS ye göre işçi sınıfının eye değil, 


1.5) birleşmeye ihtiyacı vardır” 


` 


Gazeteciler Sendikasi emeğe ve özgürlüğe verdi. 
ği büyük değer nedeniy le yönetim ve İcra Kurulları çalışmalarını yakından izlemekte ve gereğinde uyarılarda da bulunmaktadır. Türkiye Gazeteciler Sendikasının Türk-İş konusundaki görüş ve önerileri Genel Kurullarımızda alınan kararlarla somutlaştırılmıştır. Örneğin; 

“Zaman zaman terör ve anarsiden vakman Türs-İşin ortaya kesin ve açık tavır koymaktan kaçınması, DİSK'in bu 


Selüloz-iş Genel Başkanı Necati Cansever 


“İki süper devletin ülkemiz üzerine baykuş gibi çökmesine müsaade 


TURKİYE SELULOZ KAQ 
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SELÜLOZ -i$ 


DYF—Ís, 1952 yılında 5 sendikanın biraraya | gelmesi ile kurulmuş bir federasyondur. Genel 
| Başkanlığını Şerafettin Akova'nın yaptığı fede- 


rında üye bulunmaktadır. Türk-İş Genel Kuruluna 15 delegeyle katılacak olan DYF—İş'in 


rasyona bağlı bugün 21 sendika ve 40 bin civa- l 


V aylık bir de dergisi çıkmaktadır. 
— ——— hh. e, 


yeteneğine sahiptir." 

DYE—İş Genel Başkanı Türk-İş'teki saflaşma hakkındaki düşüncelerini de şöyle belirtti: 


“Genel Kurul olarak Türk-İş'teki saflaşmaları, özgürlükçü demokratik yönetimin doğal bir gereği olarak değerlendiriyor ve bu tür saflaşmaları, arayış içinde olan bireylerin ve toplumun özlemleri ve istemlerinin tartışılmasına ortam hazırlaması bakımından da önemli 


konudaki işbirliği .çağrısınâ bazı koşullar öne sürmesi işçi sınıfının bilinci doğrultusunda hareketi ilke edinen Genel Kurul tarafından eleştirilmiştir." 

Kurtböke, Türk-İş'in bir yol ayrımında olup olmadığı şeklindeki soruis da şöyle cevap veri: 

''Sorunuzda geçen yol ayrımından amaç Türk-İş Yönetim Kurulunu emekçiden yana daha dinamik bir yapıya ulaştırmaksa. bu görüşe katlmamak o olanaksızdır. 


bir aşama sayıyorum. 

Akova son olarak şunlari söyledi: 

"Türkiye işçi sınıfına, kendilerine iç ve'dış kaynaklı çıkar çevrelerinin her türlü girişimde bulunarak özgürlükçü demokratik mücadeleden ve bu arada hak ve hakikat yolundan saptırmağa çalışmalarına müsaade etmemelerini, kendi sorunlarını kendilerinin çözebilecek güçte olduklarını kanıtlamalarını (o diliyo- 


Ancak bu kongrede demokratik bir savaşım vereceği sanılan görüşlerden birini savunanların başarıya oulaşamamaları durumunda Türk-İş'ten kopmaları pek düşünülemez. Bugünkü bölünmüşlüğün emekçi sınıfına ne- ye mal olduğu ortada İken yeni yeni bölünmelere yönelmeyi gerçekçilikle bağdaştırmak zordur. 

“TGS'ye göre işçi sınıfının bölünmeye değil, Hlk ihtiyacı var- 

Ir. 


etmeyeceğiz” 


"Türk-İş'in daha bütünleşmesi ve kongreden daha kuvvetli çıkması için 32 sendika başkanı ile ulusal çıkarlarımıza hizmet eden bir Genel 
Kurul yapacağımıza inamyorum." 


m n 
1952 yılında kuru- ì 
l lan Selüloz-İş Sendika- 


sının Genel Başkanlı- l zn: Necati Cansever | 
| 
| 


nın 7 şube ve 6 temsilciliğine bağlı 15 bin 
Mz üyesi vardır. 
Türk-İş Genel Kuruluna 7 delegeyle katılacak olan Selüloz-İş'in' 
in, sendikanın adını taşıyan aylık bir de 


Keri le ğe 


| yapmaktadır. Sendika- 


"Ben 19'lar falan tanımıyorum. Ben sadece 32 
sendikanın birliğini ve beraberliğini istiyorum. 
19'lar içlerine beni de davet etmelerine rağmen katılmadım. 30 senedir sendikacılık yapıyorum. 
Sendikacılığı ağabeyimden öğrendim, bugün ise 


gençlere öğreteceğim. 
Türk-İş içine girmek isteyenlere, ülkeyi parçalamak isteyenlere, evlatlarımızı birbirine kırdıran iki hainin (iki süper devletin) ülkemiz üzerine baykuş gibi çökmesine müsaade etmeyeceğim ye ettirmeyeceğim." 


(m 


Eski TİP'in kuruluşunda bulunan Selüloz-İş 
| Baskani Necati Cansever, 6 ay geçmeden bu 


partiden ayrılmıştır. B 


ir ara Millet Partisinden 


| milletvekilliğine adaylığını koyduğu bilinmek- 


tedir. Bugün CHP ile mektedir. 


AP'nin işbirliğini iste- | 


Sendika içinde geçen yıl sahte TKP yanlı- | larının bir ara muhalefet örgütledikleri, fakat Genel Kurulda başarısızlığa uğrayarak ayrı bir | sendika kurdukları bilinmektedir. 


Kristal-İş Genel Başkanı 


Hasan Basri Babalı : 

--“Türle-İs'te yenileşme 
Istiyoruz” 


“Genel Kurulumuzu yeni yaptık. İcra Kurulumuz ilk. toplantısında 


Türk-İş Genel Kurulunda izleyeceğimiz siyaseti tesbit etti.. Sosyal demokrat hareket içinde yer alan arkadaşlarımızı destekliyoruz. 19'ların Ankara'da kamuoyuna ve basına yaptığı açıklamalara katılıyoruz. Türk-İş" te yenileşme istiyoruz. 
İcra Kurulu değişmelidir. 
Genel Kurulda 19'larla birlikte hareket edeceğiz. 


> 


a e 


| 1965 yılında kurulan Kristal-İş Sendikasının Mart 1979'da yazar Genel Kurulunda Genel Başkanlı- 
| ğa Hasan Basri Baba- 
| h seçildi. 6 bin ciuarında üyesi olan sendika, Türk-İş Genel 
| keten 4 delegeyle 


katılacak. 
An 


Vilaine 


«İmalatı Harbiye işçilerini, Rusya'nın ülkemizi > “emperyalizmin zayıf halkası" ilan ettiği, TKP' nin "Düşmanın candamarı olan kamu kuruluşlarına yerleşme" talimatı verdiği böyle bir dö- 
; nemde Maden-İş'li TKP'lilerini Kırıkkale'ye sız- 
-ma planına karşı uyanık olmaya çağırıyoruz. 


dizimizin 13 Nisan günü yayınlanan 3. bölümünde yer alan Haber-İş Sendikası Genel Başkanının açıklamasında "Son Hava-İş ih Ankara Şube Kongresi Buna Örnektir” ifadesini “Son Haber-İş ih İstanbul Şube Kongresi Buna Örnektir şeklinde düzeltiriz. 

Aynı dizinin 11 Nisan günü yayınlanan! 1. bölümünde Su-İş Genel Başkanı ile Likat-İş Genel Başkanının demeç leri yer değiştirmiştir. Sayın Ahmet Kurt ve Nihat Kaya ik okuyucularımızdan özür dileriz. | 


MSP İstanbul İşçi Komiteleri Baskanı Recep Umut: 


“İşçiler ne Amerikan ne de Rus tipi sendikaları savunanları Türk-İş yönetimine getirmeyecektir” 


İSTANBUL (ÖZEL) 


TGS, Türk-İş içinde başından beri m demokrat kanat içinde yer alan sendikalardan | birisidir.Basin emekçilerinin örgütlenmiş oldugu bu sendikanın özellikle Ankara Şubesi | Türk-İş Genel Kurulundan önce 19'lar hareke- | tinin faaliyet merkezlerinden birisi olmuştur. | 

| 
| 


“Türk-İş Demokratik İşçi Hareketi"' imzalı bültenlerin buradan dağıtıldığı bilinmektedir. 
Öte yandan sendika içindeki ve dışındaki bazırevizyonist unsurlar TGS'nin Türk-İş'ten ayrılarak DİSK'e katılması için çalışmaktadırlar. 


AÇIKLAMA 
Türk Metal Genel Sekreteri Muammer Gül gazetemize bir açıklama göndererek MHP ile ilgili düşüncelerinin belirtildiği yayının gerçekle bir ilgisi olmadığını belirtti. 


İLAN 
İSTANBUL 17.ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 
5 “İstanbul Yüksek Öğrenim Kültür Der- 
» meği'nin yılda en az bir defa Genel Kurul 


Cevdet Selvi ve onun gi- 


toplantısı yapması icap ederken yapmadığı için Dernekler Kanununun 43/2.C maddesi gere— ince feshine dair Istanbul C.Savcılığınca açılan kamu davası neticesinde esas 1978/108 ve 23/3/1979 tarih 1979/188 sayıli kararla dava sabit görüldüğünden derneğin feshine,1940 lira mahkeme masrafının davalıdan tahsiline,temyizi kabil olmak üzere karar verilmekle dernek başkanı Atilla Altay'ın adresi tespit edilemediğinden karar ilanen teblig olunur. 

Basın: 13715 - 371 


VAGON VE KAMYONLARDAN 300.000 TON HAM VE “YARDIMCI HAMMADDE BOŞALTTIRILACAKTIR 

Şartnamesi,bedelsiz olarak aşağıda adresler den alınabilir. P 
1-KAR ABÜK'te: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal Müdürlüğümüz 2-İSTANBUL 'da:Sirkeci,Yalıköşkü cad.Yalıköşkü Han Kat 4-5'deki Mümessilliğimiz. 
ANKARA da:Küçükesat Büklüm sok.No:22 deki Mümessilliğimiz. 
İsteklilerin şartnamemiz zırlayacakları kapalı çici teminatlarıyla 


esaslarına göre hateklif mektuplarını, gebirlikte'en geç 2 MAYIS 
1979 ÇARŞAMBA günü saat: 14.00'e kadar 


Karabük'teki Müessesemiz ` Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde (o bulundurmaları ilan olu- 


nur. 
Basın:13713 - 372 


Arı Bisküvi işçileri grev için çarşamba gününü © Lokavt kararı alan işveren fabrikaya gelen a 


hammaddeleri geri gönderdi e Pilsen işçileri mücadeleyi sürdürüyer 


bekliyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Tek Gıda-İş 4 Nolu 
Şubeye bağlı olan Arı Bisküvi Fabrikasında gre- ve çıkmak için yasal bekleme süresi Çarşamba günü doluyor. Grev ilanı ile birlikte lokavt kararı alan işveren fabrikadaki üretimi durdurdu. İşyerine gelen yağ ve un gibi hammaddelerin işveren tarafından geri gönderildiği bildiriliyor. 

Tek Gıda-İş Merkez 
Şube Yöneticilerinin ise sözleşmenin imzalanması için Arı Bisküvi'deki işçi temsilcilerine ve sendikanın 4 Nolu Şube Yönetimine baskı yapmaya devam ettikleri öğrenildi. 


4 NOLU ŞUBENİN 
BASIN AÇIKLAMASI 


öte yandan 4 Nolu 
Şube Yöneticileri Efes Pilsen'deki olaylarla ilgili olarak basına bir a- 


"çıklama yaptılar. Açık- 


lamada, genel merkezin işçinin iradesi dışında sözleşmeyi imzalamasına karşı şube olarak mücadele edildiği bildiriliyor ve Efes ` Pilsen'de üç sendikacının gözaltına alınması olayı sırasında savcılığın da işçileri 


haklı bularak sendikacıları serbest bıraktığı be- 


lirtiliyor. 
Öte yandan Tez Büro-İş Sendikası üyesi 


olan ve bira kasası taşıyan işçilerin de Efes Pilsen işçileri ile dayanışma içinde oldukları 


Ari Bisküvi işçileri geçen yılki direnişte 


ve işi yavaşlattıkları öğrenildi. 

“EK PROTOKOL" 

Tek Gıda-İş Merkez Yöneticilerinin  işyerinde sözleşmeyi imzalamış olmalarına rağmen Efes Pilsen işçilerinin mücadeleyi bırakmadıkları ve en azından işverenle bir ''ek protokol" imzalanmasını istedikleri belirtiliyor. 


YAYINLARI 


Genel Dağıtım: TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. No:4 


MSP İstanbul İşçi Komiteleri in ei Recep 
Umut, Türk-İş Genel Kurulu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, işçilerin Türkiş Genel Kurulunda, "ne Amerika tipi ne de Rus tipi sendikaları savunan yöneticileri Türkiş yönetimine getirmeyeceklerini"" söyledi. 

Recep Umut açıklamasında şöyle dedi: 

"Bazı sendikalar Sosyal-demokrat adı altında Türk-İş yönetimine karşı son zamanlarda bir hareket başlatmışlardır. Türk-İş yönetiminin değiştirilmesinin gerektiğini 19 
sendika adına toplantılar yapılarak basına ve kamuoyuna sosval- demokrat adı altında açıklamalar yapmışlardır. 

“Türk-İş yönetiminin 
Türk işçisinin isteği doğrultusunda bazılarının değişmesi gerektiğini Türk işçisi de istemektedir. 

“Ancak sosyal-demokratların öncülüğünü yapan basına ve kamuoyu ına sesini duyurmaya Çalışan Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Sayın 


bi düşünenlerin istediği bir Türk-İş yönetimini de istememektedirler. Onlarn istediği yönetim 
Türk-İş ilkelerine ters düşmektedir. 2 sene önce Tarım-İş Sendikası yöneticileri. Rus emperyalistlerin€ yaptığı ziyaret de Rus sendikacılarını yurdumuza davet etmişlerdir. 


"İki senedir ziyarete gelmeyen Rus sendikacıları kurt dumanlı havayı sever sözünün hatırlattığı gibi, Türk-İş'in kongresi- nin yapılacağı bir sırada, DİSK'in içerisinde Rus emperyalizmine yakın olanlarla DİSK Yürü Kurulunun karşı karşıya geldiği bir ortamda, aniden art niyetlerini gizleyerek iadeyi Ziyaret adı* altnda memleketimize işlerdir. 
ya Ankara'da görüşlükten sonra İstanbul's 

gelere'. Tarabya Oteline karargah kurup 
DİSK ve sosyal-demokrat öncüleriyle toplantılar yaparak art niyetli talimatlarını yandaşlarına vermişlerdir. Yandaşları da baş üstüne demişlerdir. 


MSP İstanbul İl işçi 
Umut. 


“Şerefli Türk işçisi ve onları temsil eden sendika yöneticileri emperyalist güdümünde olan sendikacılara fırsat vermeyecek, temsil ettikleri Türk işçisinin birliği doğrultusunda Türk-İş'in 24 
ilkesine bağlı kalarak ne Amerika tipi, ne de Rus tipi sendikaları savunan yöneticileri Türk-İş yönetimine getirmeyeceklerdir. Çünkü Türk iscisi bunu istememektedir. 


. “Memleketimizin iç ve dış düşmanlar:na karşı Türk işçisi ve Türk işçisi 


Komitesi Başkanı Recep 


gibi düşünen yöfeticileri, , Türk-İş'in birlik ve beraberliğini koruyarak 16 
Nisanda yapılacak kong” 
re sonunda daha da güçlü olarak çıkacaktır. 

"Dış özenti içerisinde bulunan sendikacılara fırsat verilmeyecek, onlar kendi kendilerine avunacaklar, Türk işçisinin bağrından kopan yöneticiler Türk işçisi gibi düşündükleri için Türk-İş'in birliğini savunacaklar. 

"Kahrolsun dış güçlere alet olanlar, yaşasın Türk işçisinin birliğin savunanlar." 


Türkiye” nin Lizbon” daki Büyükelçisi NejatBalkan: 


Türkiye, AET'nin s genişletilmesinden yanadır 


© Büyükelçi Türkiye ile Portekiz arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini istedi 


EDOUARDO TORRES 
LİZBON'DAN 
BİLDİRİYOR 

Lizbon'da yayınlanan "Diario de Noticias" gazetesi, Nisan ayı başında çıkan bir sayısında, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Nejat (o Balkan'ın 
AET ve Portekiz ile ilgili 


görüşlerine yer verdi "Diario de Noticias" gazetesinde çıkan haber şunları belirtiyor: “Türkiye'nin Lizbon' 
daki yeni Büyükelçisi 
Nejat Balkan, 'Portekiz' 
in Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üye olmasına Türkiye'nin siya- 


Yunanistan Başkansolosluğu tarafından İstanbul Divan Otelinde verilen Kokteyide (Soldan sağa) Yunanistan 


Başkonsolosu ,Yunanistan Turizm Örgütü Genel Sekreteri Lambrlas, Yazıişleri Müdürümüz M. Ataberk, Genel Yayın Yönetmenimiz Oral Çalışlar, Türk-Yunan yakınlaşması konusunda konuşurlarken. 

(Fotoğraf: Abdullah KURTAY) 


si olarak hiç bir itirazı yoktur" dedi. Türk dip-İomatına göre, Portekiz in AET'ye katılması, Türkiye ile Ortak Pazar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve yeni bir boyut kazanmasına hizmet edecek. 

ANOP ajansına bir demeç veren Sayın Balkan, "Türkiye ilke olarak AET' nin o genişletilmesinden yana olduğu gibi, Portekiz'in de bu topluluğa katılmasına karşı değildir” şeklinde konuştu. 
Büyükelçi Balkan, demecinde özellikle Portekiz ile Yunanistan'ın AET'ye (o katılmasından doğacak olumsuz etkile- 
'rin Türkiye'ye ve Türkiye'nin AET ile olan ilişkilerine zarar vermemesi gerektiğine işaret etti. 

Türk diplomat demecinde şunları belirtti. 
"Birer Akdeniz ülkesi olan aday ülkelerin (Portekiz ve Yunanistan) tar- 


İŞÇİ SERVİSİ 
Anadolu Ajansının bildirdiğine göre Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı İbrahim Denizcier, yarın başlayacak Türk-İş Genel Kurulunda Genel Başkanlığa adaylığını koyacak 


Türk-İş Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Tekgıda-İş Yönetim Kurulu toplantısında, Denizcier'in Türk-İş Genel Başkanlığına aday olması önerildi. Öneri, yapılan oylama sonunda oybirligiyle kabul edildi. 

Öte yandan yarın toplanacak olan Türk-İş 11. 
Genel Kurulunda izleyecekleri siyaseti belirlemek için, konfederasyona bağlı sendikalar Ankara'da ayrı ayrı toplantı 


Tek-Gıda-Iş Yönetim Kurulunda oybirliğiyle karar alındı 


İbrahim Denizciler 


Türk-İş Genel 
Başkanlığına aday olacak 


©Tek-Gıda-İş, Türk-Harp-Iş, TGS, Tes-İş ve Türk Metal Sendikaları Başkanlar Kurulu ayrı ayrı toplanarak 


11. Genel Kurulda izleyecekleri siyasetleri belirleyecekler , 


dan sonra dün de Türk Harb-İş, TGS, Tes-İş ve Tekgıda-İş sendikalarının yetkili organları Ankara' da toplandılar. 
TÜRK—HARB—-İŞ'İN 
TOPLANTISI 
Türk Harb-İş'in Ankara'da toplanan Başkanlar Kurulunda konuşan, sendikanın Genel Başkanı 
Kenan Durukan, Türk-İş' 
in işçi snıfı çıkarlarını koruyup geliştirecek bir yapıya (o kavuşturulması gerektiğini söyledi ve 
“İlk işimiz, Türk-İş'i esasen kredi içinde var olan 


TGS'NİN TOPLANTISI 


TGS Genel Başkanı 
Oktay Kurtböke, sendikanın Merkez Yönetim 
Kurulu üyeleri ile İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Eskişehir şube yönetim kurulları- 


“nın ortak toplantısında 


yaptığı konuşmada, 
Türk-İş yöneticilerinin emekten ve emekçiden yana siyasal çizgiye karşı mesafe koymakta direndiğini belirterek, bu tutumu sermayeye yaklaşık tutum izlemek şeklinde niteledi. 


141 ve 142. maddeler olmak üzere, özgürlüğü kısıtlayıcı engelleri yasalar- dan kaldırmak ve demokrasiyi gerçekleştirme yolunda yürümek için sağlam bir işbirliğine yönelmeleri kaçınılmaz güncel görev olduğunu söyledi. 
TES—İŞ'İN 
TOPLANTISI 
Tes-İş Federasyonu- nun Ankara'da yapılan başkanlar ve Yönetim Kurulunun ortak toplantısında konuşan Genel Başkan Orhan Er- 


Yunanistan ile turizm alanında 


karşılıklı işbirliği 


yapacağız 


Türkiye ile Yunanistan arasında turizm anlaşması yapmak üzere Türkiye'ye gelen Yunanistan Turizm örgütü Genel Sekreteri Lambrias ve beraberindeki heyet onuruna Yunan Başkonsolosu tarafından , İstanbul'da, Divan Otelinde bir kokteyl verildi. b 

Türk-Yunan yakınlaşmasını sağlamak amacıyla verilen kokteyl'e basın mensupları, diplomatlar ve bakanlık yetkilileri katıldı. 

Üç günden beri, önemli girişimlerde bulunan ve Karamanlis'in sağ kolu olarak bilinen, eski Basın Yayın Bakanı ve Turizm Örgütü Genel Sekreteri Lambrias, gazetemize verdiği demeçte, özetle şunları söyledi. 

"Türkiye ile Yunan toplumu arasında sirekli sürtüşmeler oluyor. Bunları çıkar kavgasın- da olan güçler yapıyor. Sayın Alev Coşkun'la çok önemli kararlara vardık. Bundan böyle Türk ve Yunan toplumu birbirine daha yakın olacak. Turizm alanında çok yararlı kararlara varacağımızı umuyorum.” 


Irak'ın Türkiye” ye ödeme kolaylığı 


rım sektörlerindeki ben- yapıyorlar. Önceki gün dinamizmini harekete ge- Kurtböke, Türk de- çelik, “Türkiş Genel 

zerliğin yanısıra, sanayi Türk Metal Sendikası çirebilecek bir yapıya ka; mokrasisinin bugün var- Kurulu, ulusal sorunlaüretimi ve yapısı da Tür- Başkanlar Kurulunun vuşturmak olmalıdır.” dığı aşamada, bütün e- rın çözümüne ışık tutakiye'nin ki gibidir" Ankara'da toplanmasın- dedi. mekçi örgütlerinin başta cak ve Türk demokrasi- 

TÜRKİYE-PORTEKİZ — F - İLİŞKİLERİ 


Portekiz halkının siyasi olgunluğunu "Örnek"' olarak gösteren Nejat Balkan, Lizbon hükümetinin bu yöndeki çabalarını selamlayarak Türkiye'nin Portekiz' 
de demokratik bir ortama dönülmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Balkan, “Uzun zamandır dostluk ilişkileri içinde olan ve Güney Avrupa'nın batı ve doğu kanatlarını oluşturan" Portekiz ve Türkiye. 
arasındaki bağların her alanda güçlendirilmesini istedi. 

Büyükelçi Balkan, görüşlerini açıklarken son olarak şöyle dedi: "Türkiye, her ülkenin özgürce seçtiği rejimlere saygi duymaktadır. Kendisi de demokratik bir rejim seçmiştir. Bu yüzden Portekiz'in benimsediği, yeni demokratik yolu memnuniyetle karşılaması doğaldır" ` 


TÖB-DER 
Bursa Şube 


sağlayacağı petrolün değeri 40 milyon dolar. 


ANKARA (AA) 
Irak'ın Mayıs ayı içinde Türkiye'ye ödeme kolaylığı ile sağlamayı kararlaştırdığı petrolün 40 
milyon dolar değerinde olduğu öğrenildi. 
Bilindiği gibi, önceki 


gün Cumhurbaşkanı Korutürk'le görüştükten sonra bu konuda bir 


açıklama yapan Ecevit, Irak'ın Mays içinde Türkiye'ye ödeme kolay- 


vereceğini.söylemişti. 


Alınan bilgilere göre, Mayıs ayı boyunca Irak' 
dan Türkiye'ye akıtılacak petrolün değeri 40 
milyon doları bulacak. 

Bu arada, Başbakan 


Yardımcısı Hikmet Çetin'in önümüzdeki günlerde Irak'a yapacağı 


ziyaret sırasında muhtemelen Irak'ın Türkiye' 
ye sağladığı petrol konusu üzerinde de durula- 


Kongresi yapıldı 


BURSA (THA) 
TÖB-DER Bursa Şubesinin dün yapılan kongresinde, Şube Başkanı Sabri Biber bir konuşma yaparak anarşiyle ilgili tasarıların yasalaşmasıyla emekçi kesimlerin "sıkıyönetimsiz sıkıyönetim"' sürecine gire- 


Kotil: Eski 


1979'un 


tarihlerde 8 


araylarda, konaklarda oturan kişilerin zevkleri için yetiştirilen laleleri ve Lale 


Bayramını çocuklara armağan ediyoruz. 


likle lale , saraylarda, konaklarda 


(Fotoğraflar, Korhan ATAY) 


LALE BAYRAMI BU YIL 


ÇOCUK BAYRAMI OLARAK KUTLANIYOR 


İSTANBUL (ÖZEL) 


için bu yıl itli semti. 10 
Uluslararası Çocuk s Dalai iemblerde. 590 


lığı sağlayarak petrol ocak. 


Bafa Gölü bir kooperatife kiralandı 


AYDIN (THA) 

Geçtiğimiz yıl, Köyişleri ve Kooperatifler 

Bakanlığınca kamulaştırılan Bafa Gölü, ilk kez bir kooperatife 900 bin liraya kiralandı. 

Maliye Bakanlığınca, Bafa Çevre Köyleri Su 


Ürünleri ve Balıkçılık Kooperatifine 900 bin liraya kiralanan Bafa Gölünde bu yıl balık veriminin çok yüksek olduğu belirtildi. Kooperatif-Başkanı Ferit özcan, Bafa Gölü sayesinde çevre köylerin kısa sürede kalkınacağına inandıklarını kaydederek, kooperatifin ortak sayısında gide- 


oturan güçlü kişilerin zevkleri için yetiştirilirdi. Bugün hâlâ hizmetlerin halka ulaşmasında, halkla kucaklaşmakta eksiklikler hissedilmektedir. Bunu bir nebze olsun giderebilmek için bugün Lale Bayramını halkla birlikte coşkunlukla kutluyoruz. Halk için yapılan her türlü girişim bize mutluluk vermektedir. 1979 yılı çocuk yılı olması nedeniyle bu yıl Lale Bayramını onlara armağan ediyoruz. 
İhmaller yüzünden tahribe uğrayan İstanbul'da doğanın bozulan dengesini yeniden düzeltebilmek 


ağaç dikildi. Ayrıca Yıldız, Emirgan, İbrahim Paşa, Çubuklu koruları ve İstinye, Tarabya sırtlarında 1 milyon metre kareden fazla arazi yeniden düzenlenip halka açılmaktadır." 

Zaman zaman yağan yağmura rağmen canlı ve neşeli bir şekilde geçen açılış töreni, çeşitli konser ve gösterilerle son buldu. 

Lale Bayramı çoğunluğu çocuklar tarafından sergilenecek olan, folklor, müzik, tiyatro gösterileriyle 30 Nisana kadar devam edecektir. 


ceklerini ileri sürdü ve "Böyle bir özveriyi kimse beklememelidir" dedi. 

Sabri Biber, konuşmasında, faşist kadroların, sosyal demokrat yanı ağır basan hükümeti yıpratmak, ` yıkılmasını sağlamak amacıyla bir yıl içinde ülkeyi kan gölüne çevirdiklerini ancak bu faşist odakların üzerine gidilemediğini söyledi. 


Yılıolmasınedeniyle İstanbul Belediyesi, her yıl Emirgan korusunda düzenlenen Lale Bayramını, bu yıl çocuklara armağan etti. 

Çoğunluğu çocuklardan oluşan kalabalık bir kitle tarafından izlenen açılış törenine, İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil, Çevre Belediyelerin Başkanları, ve Yabancı Konsolosluk mensupları katıldılar. Bayramın açış konuşmasını yapan Aytekin Kotil özetle şunları söyledi: 

"Eski tarihlerde çiçekler, özel- 


rek artma olduğunu vurguladı. 


Türkiye'nin kömürle çalışan tek çimento fabrikası olarak bilinen 


Çimentaş kömür darlığı nedeniyle üretimi durduracak 


İZMİR (THA) 
Türkiye'de kömürle çalışan tek çimento fabrikası olarak bilinen Çimentaş'ın bir aylık kömür stokunun tükenmesinden sonra üretimini tümüyle durduracağı belirtildi. 

Bu arada Soma Kömür Havzasındaki özel sektör ocaklarının devletleştirilmesinden sonra yılda 1 milyon 50 bin ton çimento üreten Çimentaş'ın üretimi sürdürebilmesi için fuel-oil sağlamak yolunda girişimde bulunduğu öğrenildi. 

Çimentaş yetkilileri, sanayinin başka hiç bir alanında kullanılmayan artık kömür yakılarak sağlanan üretimin, fueloil ile gerçekleştirilme- si halinde yılda 700 mil- 


yon liralık bir döviz kaybı ile 90 bin ton akaryakıt harcanacağını bildirdiler. Fabrikadaki kömür stokunun tükenmek üzere olduğu halde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına kömür sağlanması için 4 aydan beri yapılan başvuruların cevapsız bırakıldığını söyleyen Çimentaş yetkilileri, Soma kömür ocaklarının üretilen artık toz kömür sevkiyatının durdurulması ile 28 yıldan beri kömürle üretim yapan Çimentaş'ın soğuyan ocaklarından bazılarının halen devre dışı bulundugunu ifade ettiler. 

Çimentaş yetkilileri, acil önlem alınmaması halinde Ege bölgesinde ciddi bir çimento sıkıntısının baş göstereceğine dikkat çektiler. 


MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR) Kurumumuza ait olan, aşağıda müfredatı kayıtlı 11 kalem muhtelif hurda malzeme kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa arzedilmiştir. 


Şartnameleri Kurum'un Genel Müdürlük Malzeme Satış, Kırıkkale Bölge ve İstanbul Şube Müdü e š rlüklerinden temin edi x Teklifler ihale günü en geç saat 14.00'de Genel Müdürlük Malzeme Satış Şubesi Müdürlüğüne verilecektir. lie 


Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
Malzemenin cinsi 


177-140 ''Gemsat 40"* 

Dai karışımlı pirinç ve bronz malzeme x urdası (Vana, musluk, nipel 77-190 "Gemsat 51” "Pe! VS). 
Pirinç malzeme hurdası (Levha 

ve parça halınde). 

78-158 ''Gemsat 74" 

Pirinç malzeme hurdası (Levha 

ve parça halinde) 

78-170 "Gemsat 86" s. 

Demirli pirinç vebronz malzeme 

hurdası (Vana, musluk, nipel, dirsek vs.) 
78-110 "'Topsat 1249" 

Pirinç ve bronz malzeme hurdası 

(Karışık evsaflı). 

79-16 "Topsat 1301" 

Plastik ve lastik izoleli kablo 

hurdası, 

78-104 "Topsat 1243" 

Bakır hurdası (Muh. Oto radyatör 

hurdası pirinç alt ve üst hazneleri 

ile beraber). 

78-127 "AL—GR:106" 

Alüminyum hurdası (Uçak 

gövdeleri) 

78-129 "AL—GR: 108" 

Alüminyum hurdası (Uçak kanat 

ve kuyruk). 


78-121 "Topsat 1260" 

Oto malzemesişMuh. Araçlara ait 

şarj dinamoları). 

77-151 “Topsat 1175" 

Oto malzemesi (Muh. Araç motorları) (Citroen, mersedes alfamore', chevrolet, dodge. pleymouth, cadillac, bulck) (şanzumanları Üzerinde aküple). 


Miktarı 


10.000 Kg. 


10.000 Kg. 


10.000 Kg. 


10.000 Kg. 


10.000 Kg. 


50.000 Kg. 


15.000 Kg. 


25.000 Kg. 


25.000 Kg. 


8.000 Kg. 


4.400.K g. 


Bulunduğu yer 


izmit Seymen Gemi 
Söküm Şantiyesi 


izmit Seymen Gemi 
Söküm Şantiyesi 


izmit Seymen Gemi 
Söküm Şantiyesi. 


İzmit Seymen Gemi 


Geçici Teminat 


75.000.-TL. 


75.000.-TL. 


75.000.-TL. 


75.000.-TL. 


Söküm Şantiyesi ı 


Kırıkkale Hurda 
Şantiyesi. 


Kırıkkale Hurda 
Şantiyesi 


Kırıkkale Hurda 
Şantiyesi, 
Kırıkkale Hurda 
Şantiyesi. 


Kırıkkale Hurda 
Şantiyesi 


Kırıkkale Hurda 
Şantiyesi. 


Hurda İşletmesi 


75.000.-TL. 


100.000 .-TL 


100.000.-TL. 


Ih.Tarihi 


26.4.1979 


(Basın:12930-369) 


sinin güçlü bir güvencesi olduğunu bir kere daha kanıtlayacaktır"” dedi. 

Erçelik konuşmasında özetle şöyle dedi: 

"Sorumluluklarının bilincinde olanlar küçük hesapların yanıltıcı cazibesine kapılmadan tarihi görevlerini yapmak durumunda bulunduklarını unutmayacaklardır. Kısacası bu Genel Kurul demokratik rejimin yaşatılması, ulusal birliğin korunması, sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm yolu bulunması bakımından geçmiştekilerden çok farklı değerlendirilmelidir," 

Öte yandan Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu da Ankara'da toplanarak, Türk-İş Genel Kurulunda izleyecekleri siyasetleri tartıştı. 


Anayasa Mahkemesi sınırlamayı, 
Anayasa” nın 40. ve 
42 maddelerine 
aykırı bulmuştu 


Kıdem tazminatlarına konan tavanı iptal eden karar 
Resmi Gazetede 


yayınlandı 


ANKARA (ÖZEL) 
Anayasa Mahkemesi- nin işçi kıdem tazminatlarına konan tavanı iptaline ilişkin kararı Resmi Gazetenin dünkü nüshasında yayınlandı. Karar 14 Nisan tarihinden başlayarak 1 yıl sonra yürürlüğe girecek. 

4 Temmuz 1975 günlü 
1927 sayı kanunun 14. 
maddesinde yer alan "'kıdem tazminatına esas olacak 30 günlük ücret tutarının her yıl için nazara 
alınacak miktarı, 1475 
sayılı İş Kanununa göre tespit edilmiş olan günlük asgari ücretin 30 günlük tutarının 7,5 katından fazla olamaz." şeklinde yer alan hükmün biçim ve öz yönünden İptali için, İstanbul 10. İş Mahkemesi Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. 

İstanbul 10. İş Mahkemesinin itirazını inceleyen Anayasa Mahkemesi, bu hükmü herkesin dilediği alanda çalışma sözleşme hürriyetine sahip olduğunu belirten Anayasanın 40. maddesine ve devletin çalışanların insanca yaşamasını sağlayacağına ve çalışanları koruyacağına dair 
42. maddesine aykırı bularak iptal etti. 

Sözkonusu hükmün iptali için İstanbul 10. İş Mahkemesine Banksif Federasyonuna bağlı Akmen Sendikası müracaat etmiş ve mahkeme başvuruyu yerinde bulmuştu. 


Türkiye 
Gazeteciler 
Sendikası 
Basın Affı istedi 


ANKARA (AA) 


Türkiye Gazeteciler Sendikası Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile 
Şube Yürütme Kurulu üyeleri toplantısı dün Ankara'da yapıldı. TGS Genel Başkanı Oktay Kurtböke, toplantıda yaptığı konuşmada, "Devletimizin uluslararası alanda saygınlık kazanması için basın affının çıkarılması gerektiğini" savunarak, "Fikir özgürlü- günü kısıtlayan tüm maddeler çeşitli yasalarımız- dan kaldırılmadıkça özgür bir basından söz açmak imkansızdır" dedi. 


Oktay Kurtböke, Basın Kanununun 16. maddesinin, yazı işleri müdürlerini sansür memuru durumuna düşürdüğünü belirtti. 


i 


açıkça 2 


Birkaç celişki 


Hesaptan anlayanlar kağıda kaleme vurmuş 
sonucu ortaya lere 3 
şçi ve turist dövizlerine uygulanacak prim için devletin açıktan en az 12 milyar lira verme- si lazım. 
` Bu İZ milyarın nereden bulunacağı sorulu- 


or. 

Yatırımı mı kısacaksın? Para mı basacaksm? , Yoksa yeni zamlar yapıp bunu da a ei yol- dan halka mı yıkacaksın? Planda, bütçede prog-ME göre bu parayı nereden bulacaksın? 

Maliye Bakanımız IMF'ye giderken ayak üstü 

birşe, ler söylüyor: 
K ‘Čok büyük miktar tutar ama, Merkez Bankasının bir fonu olacaktı, oradan öderler herhal- 


de'' diyor. 
Bu cevap kimseyi tatmin etmediği için bir 
cevap da Başbakan veriyor: 353 
“Devletin elinde çeşitli fonlar var. Özellikle 


kamu kuruluşlarının ürünlerine yapılan zamlar- dan sağlanan fonlar var" diyor. 

Yani, işçi ve turist dövizlerine verilecek olan prim, bir ay önce paketten çıkan akar yakıt. çimento. demir-celik, şeker, sigara vb.zamlarıy. 
la karşılanacak! 

İyi ama, e a yor o zamlar y pildiğında kamu kuruluşlarının zarar ettiği, bu zararın devletçe karşılandığı,- zararı önlemek için KİT ürünlerine zam yapıldığı söylenmişti. 

imdi ise o zamlarla işçi dövizlerine prim ödeneceği söyleniyor. Biz bunu pek anlayamadık. 
Son zamların sağladığı parayla devletin açığı mı kapatılıyor, yoksa işçi dövizi almak için karaborsaya mı gidiliyor? 4 

Dün öyle, bugün böyle söylendiği için anlaşılması güç olan ir çelişki bu. 


Anlamadığımız bir başka çelişki de, şu yetkililerin dilinden düşmeyen "döviz girdilerini ` artırmak" konusunda yatıyor. 

Yurda giren işçi dövizleri yıllardan beri hızla düşüyormuş. Hatta geçen iki ayda 80 milyon dolar olan işçi dövizi girdisi, son ay 25 milyon dolara infa b İşte işçi dövizine prim verme 


zorunluluğu buradan, bu girdiyi artırma ihtiyacından doğmuş. š: 

Haydi buna inanalim C MES aE ama Ecevit, prim uygulamasını savunurken şunları söylüyor: 

"Bu uygulama yeni değildir. İşçi dövízlerine yıllardan beri prim orgun š 

İşçi dövizlerine yıllardan beri prim uygulanmış ama girdisi hep düşüş kaydetmiş. Bu itirafa rağmen prim uygulayacağız, işçi dövizi girdisini artıracağız deniyor. 

işçi dövizlerinden kazancımız yıllardan beri pim uygulamasına rağmen sürekli düşüş içineyse bu yeni primin döviz getireceğine nasıl inanalım? 

Bu da bir başka çelişki. 

Aslında iki çelişkinin de temeli, hükümetin acilen döviz bulma ihtiyacında yatıyor, Nisan ayinda sadece dy borç ödemesi için acilen 140 
milyon dolara ihtiyacımız var. Petrol için, ithalat transferleri için döviz ihtiyacımız bunun dışında. 


Dövize sıkışık olduğumuz için yurt dışındaki işçiye, turiste, "Aman bir-iki ay dövizini Tahtakale Merkez Bankasına yatırma, bizim Merkez Bankasına yatır. Prim de veririz, nereden bulduğunu da sormayız" diyoruz. Çelişkilerin izahı burada. š a Š 


Bütün bu döviz bulma telaşı içinde en güzel 

çelişki ise Türkeş'ten geliyor. 

ürkeş'e göre alınan bu kararlar "doktriner" miş de ekonominin her bölümünü devletleştirme faaliyetinin parçasıymış! 

Türkeş'e göre hükümetin Eg karaborsasına girişmesi Tahtakale ile afia ile rekabet yapması "devletleştirme"dir. Oflu İsmaillerin döviz karaborsasını yeniden düzenlemek zorunda bırakılmaları "'doktriner" bir tutumdur. 

Ne olacak, hükümetin Cumhuriyet gazetesindeki köşe yazarları işçi dövizine prim verilmesini ''karaborsanın yasallaşması"' diye "'doktriner" bir kılıfa sokarlarsa, Türkeş de elbette bu uygulamaya "doktriner''deme hakkını kazanır 


İSTANBUL'UN 
ULAŞIM SORUNU PANELİ YAPILDI 


Kotil: Ulaşım sorunu doğru bir 

kitle taşımacılığı siyasetiyle çözülebilir” 


ISTANBUL (ÖZEL) 


İnşaat Elektrik ve Mimarlar Odaları İstanbul 


= 


š i 


l l 


Şubelerinin düzenlediği "Ulusal Ulaşım Politikası | 


Açısından İstanbul'un Ulaşım Sorunu" paneli, dün saat 14.00'de Belediye Meclisi toplantı salonunda yapıldı. 

Belediye Başkanı Aytekin Kotil, İTÜ Mimarlık Fakültesinden Doç. Dr. Ahmet Keskin, Ulasim Uzmanı Atilla Alpöge, İnşaat Mühendisleri 


Odası İstanbul Şube Başkanı Uğur Dinçer, Elek- | 


trik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Rıza Akçam, Yüksek Mimar Şaban Ormanlar ve Kimya Mühendisi Mürşit Pekin'in konuşmacı olarak katıldıkları panelde, İstanbul İlinin ulaşım sorunu, kitle taşımacılığı, metro yapımı, yurt dışından alınacak yeni otobüsler, yedek parça yoklu-Bundan garajlarda bekleyen 170 otobüsün yeniden kullanıma kazanılması, tercihli yolların artırılması konuları tartışıldı. 

Belediye Başkanı Aytekin Kotil konuşmasında, İstanbul da şu anda çalışır durumda 440 otobüsün bulunduğunu, bu rakkamın ihtiyacın yarısını bile karşılamaya yetmediğini bu sorunu biraz olsun çözebilmek için yurt dışından 330 otobüs ithali ile ilgili girişimlere başlandığını, ayrıca yerli firmalara da 
100 otobüs sipariş verildiğini, garajlarda bekleyen 170 otobüsün yedek parçalarının ithal edildiğini bunların yakında onarılarak hizmete gireceğini belirtti. Sonuç olarak, Istanbul cadde ve sokaklarının şehir alanının yüzde yirmi beşini kapladığını, bu alanın birçok Avrupa şehrinde de aynı olduğunu, sorunun cadde sayısını artırarak veya caddeleri genişleterek değil, doğru bir kitle taşımacılığı siyaseti geliştirilerek halledilebileceğini vurguladı. 
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15 Nisan 1979 


PLASTİK SANATLAR 


* AGOP ARAD, 16 Nisan Pazartesi günü İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisinde bir resim sergisi açıyor. Sergi 5 
Mayısa dek sürecek. : 


Ressam Agop Arad. 


* Geçen yıl ölen ressam ASUMAN KI-LIÇ Yavuzer'in tabloları Tiglat Sanat Galerisinde 20 Nisandan başlayarak sergilenmeye başlıyor. Sergi 10 Mayıs akşamına kadar açık kalacak. 

* SABRİ BERKEL ,17 Nisan Salı günü Maçka Sanat Galerisinde. bir sergi açıyor. 
Mayıs ayına kadar sürecek olan sergide sanatçının baskı tekniği ile yaptığı yapıt- lar sergilenecek. 

* Galata Kulesi Sanat Galerisinde 26 
sanatçının yapıtlarından oluşan resim, heykel ve seramik sergisi, 17 Nisan Salı günü açılıyor. Karma sergi 5 Mayısa dek sürecek. Ú 

* ARIK BRAUER İstanbul Devlet Güzel Sânatlar Akademisi sergi salonunda 11 
Nisan günü son grafik çalışmalarını kapsayan bir sergi açtı. Sergiyi 26 Nisan akşamına kadar izleme olanağı var. 

* İLHAN BERK ,Tünel Bedri Rahmi Sanat Galerisinde 10 Nisan günü "Kül ve Çıplak" adı altında 44 tablodan oluşan bir resim sergisi açtı. Sergi 28 Nisan günü sona erecek, 

* ORHAN AREL'in Ertem Kültür Merkezinde açtığı resim sergisi 21 Nisan gününe dek sürüyor. 

NURİ ! İYEM, ORHAN PEKER, İB-RAHİM BALABAN, NEDİM GÜNSUR, NEŞET GUNAL'ın Kurtuluş Galeri Baraz'da açtıkları karma resim sergisi 31: Nisana kadar sürüyor. 

* AVNİ ARBAŞ'ın Ankara Artisan 


, Sanat Galensinde açtığı resim sergisi 1 


Mayıs gününe dek açık kalıyor. 

* YAPINCAK GÜRERK, Ankara İş Bankası Sanat Galerisinde 5 Nisandan bu yana resimlerini sergiliyor. 20 Nisan günü sona erecek olan sergide çocuk ressamın son çalışmaları yer alıyor. 

* ALİ İSMAİL TÜREKEN, Ankara Vakko Sanat Galerisinde bir resim sergisi açtı. Sergiyi 28 Nisan gününe dek izleme olanağı var 

* NECDET KALAY'ın 7 Nisan günü Ankara Leonardo Sanat Galerisinde açtığı resim sergisi 30 Nisan günü sona eriyor 

* GURAN ERBEK, Ankara Alman Kültür Merkezinde 11 Nisan'da Türk Kilimleri sergisi açtı. Sergi 25 Nisan günü kapanıyor, 

* SALİH ACAR'ın İzmir' İş Bankası 
Sanat Galerisinde açtiğı'resim sergisi 20 
Nisana dek sürüyor. 


KARİKATÜ 


* Çocuk Hakları-Çocuk Sağlığı"' konulu karikatür yarışması sonuçları sergisi Tepebaşı Karikatür Müzesinde devam ediyor. 
TAN ORAL, Ankâra Alman Kültür Merkez'ade 97 Nisana dek sürecek bir karika- 


İSTANBUL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE 

* Rtanbul Devtet'Viyatrolarının çocuk 
oyunu "Paf'la Pof"'bugün 15.00'de ve 21 
Nisan Cumartesi 15.00'de Büyük Salonda sahnelenecek, 

* Dostlar Tiyatrosu, Zeliha Berksoy ve Genco Erkal ikilisi bugün 15.00 ve 18.30' 
da Konser Salonunda "'Brecht-Kabare"' oyununu sahneleyecekler. 

* Nedret Güvenç'in oynadığı tek kişilik "Gökyüzünde Bir Kıyı" oyunu bugün 18.30'da Oda Tiyatrosunda sahnelenecek. 

DEVLET TİYATROLARI ANADOLU OYUN DÜZENİ 
ANKARA 
BÜYÜK TİYATRO'DA 

* Bugün matinede "Güneşin Çocukla; rı", suarede "Yasalar ve İnsan" oyunları yer alıyor. 17 Nisan Salı ve 20 Nisan Cuma günü "Özgürlüğüne Kavuşturulan Don Kişot"' oynanacak. 

KÜÇÜK TİYATRO'da 

* Bugün matinede "Dünyanın Düzeni", 
17 Nisan Salı ve 18 Nisan Çarşamba 
"Yük" oyunu ve 19 Nisan Perşembe,21 Nisan Cumartesi tarihleri arasında "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunları sunulacak. 

YENİ SAHNE'de: 

* 17 Nisan Salı ve 21 Nisan Cumartesi tarihleri arasında "Eski Toprak" oyunu sahneleniyor. 


© ALTINDAĞ TİYATROSU'nda: 


* 17 Nisan Salı ve 21 Nisan Cumartesi tarihleri arasında "'Dügün ya da Davul" o= yunu ver alıyor. 

İZMİR 

* Devlet Tiyatrosunda 17 Nisan Salı günü ve 18 Nisan Çarşamba günü "Teneke'' ve 21 Nisan Cumartesi suarede "'Murtaza" oyunu yer alacak. 

BURSA Ahmet Vefik Paşa Tiyatro- 


“sunda 


* 17 Nisan Salı ve 20 Nisan Cuma tarih leri arasında "Söz Veriyorum" oyunu yer alıyor, 

TRABZON 

* Devlet Tiyatrosunda IR Nisan Çaramba ve 21 Nisan Cumartesi matınc ve suarede "'Sultan Gelin" adlı oyun oynanacak, 


ÇOCUK OYUNLARI 

* Ankara Altındağ Belediye salonunda 
bugün 15.00'de, 16 Nisan Pazartesi ve 17 
Nisan Salı 11.00 ve 15.00'de Bergama'da "Yedi Köyün Yargıcı"! oyunu sahnelenecek. 

* Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosunda Çarşamba ve Pazar günleri "'Orma- nın Bekçileri" oyunu çocuklara sergileniyor. 

* Antalya Devlet Tiyatrosunda Cumartesi ve Pazar günleri "İki Kova Su" oyunu çocuklar için sergileniyor. 

* Konya'da Íl Halk Kütüphanesi salonunda 18 Nisan Çarşamba, 19 Nisan Perşembe ve 20 Nisan Cuma günü "Karagöz Oyunları" sunulacak. 


OPER 


ROSSİNİ'nin "Sevil Berberi" operası 
Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonda 17 
Nisan Salı 20.30'da, Istanbul Devlet Operası sanatçıları tarafından seslendirilecek, 


* Yorumcu HÜLYA SAYDAM 19 Nisan Perşembe günü 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonunda, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde bir piyano resitali veriyor. 1 


* İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Atatürk Kültür Merkezi Büyük salonda Çekoslovak şef STANISLAV MACURA yönetiminde, 21 Nisan Cumartesi 11.00" 
de MMARSIN VE DVORAK yapıtlarını yorumlayacak. 

nsöfir” sölistleri Verda Erman, Sevim Berk, Ayşe Ekşi. 

*: Bursa“ Ahmet- Vefik Pasa Tiyatrosunda bügün Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Nevzat Atlığ yönetiminde bir Klasik Türk Müziği konseri verecek, 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*şBalkan Film Şenliği, bugün Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Konak Sinemasındaki gösterilerle başlıyor. (X) işaretli seansların dışındaki tüm gösteriler arında Türkçeye çevrilecek. Şenlik filmlerinin programı şöyle, 

15 Nisan Pazar: Arnavutluk Filmleri/ 
10.00: Pirro Milkani'nia KASABADAN GELEN KADIN (AKM): 14.45: Gezim Erebera'nın KIRMIZI KURDELALI KIZ-LAR (Konak); 16.00: KASABADAN GE-LEN KADIN (AKM-X), 17.00: Kristaq Dhamo'nün KARANLIĞIN İÇİNDEN (Konak); 19.15: Viktor Gjika'nın GENE-RAL GRAMOFON (Konak). 

16 Nisan Pazartesi Bulgaristan Filmleri / 
10.00, İvan Niçev'in SAÇLARDA YIL DIZ, GÖZLERDE YAŞ (AKM); 14.00: KISA FİLMLER (AKM-X), 14.45, Lyud. 
mil Staikov'un DEVLETİ KORUMA YA-SASINA EK (Konak); 16.00: SACLAR-DA YILDIZ, GÖZLERDE YAŞ (AKM-XX : 17.00: Vulo Rader'in DİRENEN CAN-LAR (Konak); 18.00: KISA FİLMLER (AKM); 19.15: Borislav Puntçev'in KUY-RUKLU PİYANO (Konak) 

17 Nisan Salı: Yunanistan Filmleri/ 
10.00: Nikos Panaghiotopulos'un GöK-KUŞAĞININ RENKLERİ (AKM);14.00: KISA FİLMLER (AKM-X); 14.45: Dİ-NOS Katsuridis'in SAVAŞTA NE YAP-TIN TANASİS ? (Konak); 16.00 GÖK-KUŞAĞININ RENKLERİ (AKM-X); 17.00: Pantelis Vulgaris'in ANNA'NIN e NİŞANI (AKM-X) 18.00, KISA FİLM-LER (AKM-X); 19.15 Kostas Ferris'in AĞUSTOSTA ÇİFTE MEHTAP (Konak). 

18 Nisan Çarşamba: Romanya filmleri 
10.00: Stefan Roman'ın KAVUŞMA (AKM); 14.00 KISA FİLMLER (AKM-X) 14.45: Dan Pita'nın PEYGAMBER, AL-TIN VE TRANSİLVANYALILAR (Konak): 16.00, KAVUŞMA (AKM-X); 17.00: Sergiu Nicolaescu'nun İNTİKAM (Konak). 18.00: KISA FİLMLER (AKM) 


"Sevil Berberi" operası AKM'de sergilenecek 


LES CHASSEURS 


le nouveau film de THEO ANGELO POULOS 


Yunanistan'dan bir siyasal sinema örneği: "AVCILAR" 


kaa 


* TYS Uluslararası Kitapları Fuarı etkinliği içersinde bir uluslararası sempozyum düzenledi. Sempozyuma, Fransa, Federal Almanya, Avusturya, İsrail ve Brezilya katılıyor. Odakule konferans salonunda yapılacak olan sempozyum üç gün sürecek. 

17 Nisan Salı günü açılış konuşmasını 
Doç, Dr. Özer Soysal'ın yapacağı sempozyumda Fransız Berthic Najor ve Gotelyne Never çocuk kitapları ve onlara biçim veren eğitsel ve ruhsal yöntemleri tartısacak lar. 

18 Nisan Çarşamba Avusturyalı Prof. 
Marian Heidger'in konuşmasıyla sürecek olan sempozyum, Avusturyalı Kathe Reiches ve İsrailli Dr. Zohar Shavit'in konuşmaları ile sürecek, Aynı gün İsrailli Dr. 
Yaakov Shavit ve İnci Saltukgil birer konuşma yapacaklar. 

19 Nisan Perşembe Yunanlı Sanopulu 
ve Georgia Tatsuli "Yazar Gözüyle Çocuk ve Kitap"' adlı birer konuşma yapacaklar, 


Sempozyumun son konuşmacıları Doç Dr. Haluk Yavuzer ve Tekin Sönmez. 

* Atatürk Kültür Merkezi Plastik Sanat lar Bölümü tarafından AKM salonlarında düzenlenen sanat açık oturumlardan altıncısı, 18 Nisan Çarşamba günü 18.00'de yapılacak. Tiyatronun sorunlarının tartışılacağı toplantıda Günay Akarsu, Erol Keskin, Vasıf Öngören konuşmacı olarak katılacaklar. Açık oturumu Başar Sabuncu yönetecek. 

* 20 “Nisan Cuma 18.00'de Atatürk Kültür Merkez konser salonunda" yapılacak olan !'Sanatlararası Toplu Oturum"'u Cevat Çapan yönetecek. 


* Ankara Sanat; Sevenler Demeğinde” 


20 Nisan Cuma 18.00'de "'Yaşama Hakkı 
ve Özgürlükler"! konulu bir açık oturum düzenlendi. Oturuma Av. Emin Değer, Prof, Dr. Faruk Erem, Prof. Eralp Özgen ve Muhittin Taylan katılıyorlar. 


19.15:TimoneiUrsu'nun EYLUL (Konak) 

19 Nisan Perşembe; Türkiye ve Yunanistan filmleri 10.00: Zeki Ökten'in SÜ-RÜ'sü (AKM): 14.00: Atıf Yılmaz'ın NE OLACAK ŞİMDİ (AKM): 14.45: Theo Angelopulos.un YENİDEN YARATMA (Konak); 16.00: Kartal Tibet'in SULTAN (AKM); 17.00: Theo Angelopulos'un AV-CILAR (Konak); 18,00: Erden Kıral'ın KANAL" (AKM) ; 19.15: Zeki Ökten.in SÜRÜ"'sü (Konak) 

20 Nisan Cuma: Sempozyum ve Yugos 
lav Filmleri/ 9.30-15.30: Sempozyum: "Genç Kuşakların Sinemacı ve Sinema Seyircisi Olarak Eğitimi" (Odakule): 16.00: Aleksandra Petkovica'nın GİDİŞ-DÖNÜŞ(AKM-X) 19.15: France Stiglic'in BAHARIN ÇAĞRISI (Konak) 

21 Nisan Cumartesi:15.00-17.00: Şenlik filmleri üzerine gelen tartışma. (AKM) 19.15 Ödül alan kısa filmlerin gösterisi ve kısa filmlerin ödül töreni. 

Filmlere giriş için biletler (tam 20, öğrenci 16 lira) AKM ve Konak Sineması gişelerinden sağlanabilir. 

* Türk Sinematek Derneğinde bugün 16.00'da Hollandalı yönetmen Adriaan Ditvoorst'un 1975 yapımı filmi FLANA-GAN anında çeviriyle sunulacak. 


17 Nisan Salı: 15.00: dean Renoir'in 
FRENCH-CANCAN (1954); 17.00: Jean-Luc Godard'ın ÇİNLİ KIZ (1967) 

18 Nisan Çarşamba: 15.00: ÇİNLİ 
KIZ. 17.00 FRENCH-CANCAN. ` 

20 Nisan Cuma: 14.00: BİR KIR GE- 
ZİNTİSİ, 18.00: ÇİNLİ KIZ, 

21 Nisan Cumartesi: 10.30: ÇOCUK 
FİLMLERİ. 14.40: FRENCH-CANCAN 

* İstanbul, Fransız Kültür Merkezinde, 
17 Nisan Salı 16.00 ve 19 Nisan Perşembe 
21.00'de Jean Renoir'in BİR KIR GEZİN TİSİ, 18 Nisan Çarşamba 19.00'da yine Renoir'in FRENCH-CANCAN filmi sunulacak. 

* İstanbul, İtalyan Kültür Merkezinde 
18 Nisan Çarşamba, 17.15 ve 19.30'da 
Mario Monicelli'nin 1970 yapımı tarihsel güldürüsi BRANCALEONE HAÇLI SE-FERİNDE'yi sunacak. 


Bahar Kupasını Holianda' yı 3-1 yenen 
| F.Almanya alirken... 


Bayan Voleybolcularımız, Belcika'yi 3-1 yenerek Bahar 


Kupasinda üçüncülüğü elde ettiler 


ANKARA (THA) w ` 


Bayan voleybolcula larından birini aldı. 


GENÇ MİLLİ FUTBOL 
TAKIMIMIZ 
POLONYA'YI 1-0 YENDİ 


©Golü 45. dakikada Tuğrul kafa vuruşuyla sağladı 


İZMİT (THA) 


Moskova Olimpiyatları grup elemesi maçında Polonya'daki maçın rövanşını Genç Milli 


Takımımız 1-0 kazandı. 


Genç Milli Futbol Takımımız galibiyet sağlamak amacıyla başladığı maçın ilk yarısında yaptığı ataklar sonuçsuz kalınca gol elde ede- 


medi. 


İkinci yarıda Altan'ın yerine oyuna giren Tuğrul takımımıza galibiyet sağlayan golü 45. 
dakikada kafa vuruşuyla Polonya ağlarına gönderdi. Milli Takımımız golden sonra baskısını artırdıysa da Polonya defansı gole izin vermeyince takımımızın 1-0 galibiyeti ile sona erdi. 


Altın Çivili Atletizm Yarışması başladı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Altın Çivili Atletizm Yarışması dün İstanbul İnönü Stadında başladı. 
Yağmur altında yapılan yarışmalarda şu teknik sonuçlar alındı: 
UZUN ATLAMA ER- 
KEKLER:1 Tayfun Demiralay (GS) 6.65, 2- Do4 ğan Aykaç (Hava Harp 
Okulu) 6:59, 3- Nurcemal Kuşu (İTü) 6.42 
100 METRE BA- 
YANLAR: 1- Katrin Paker (GS) 13.4 
110 METRE ENGEL- 
Lİ: 1- İlhan Ağırbaş 
(İTÜ) 15.3. 


Uzun atlamada üçüncü olan yaparken. 


100 METRE ERKEK- 
LER: 1- önder Toker 
(GS) 10.9, 

YÜKSEK ATLAMA 
BAYANLAR: 1- Deniz Demirezer (Tekel) 1.25, 

400 METRE BAYAN- 
LAR: 1- Sahinde Güneş 


(İTÜ) 1.03.8, 
1500 METRE “ER- 
KEKLER: 1- Süleyman 


Çekiçel (GS) 4.05.8. 


400 METRE ERKEK- 
LER: 1- Murat Akman 
(GS) 52.3 


GÜLLE ATMA ER- 
KEKLER: 1- Osman 
Akar (1. Ordu) 12.70 


rımızda s 
20 METREKARELİK SALONDA 60 KISILIK SINIFLAR DERS YAPIYOR 


© "Bizi üzen şey, 19 Mayıs'ta oyunları yönetmeye gelen Bulgarlara 


tanınan olanakların, 


ihtisas sahibi 


arkadaşlarımıza tanınmaması” 


© "Fizik, kimya derslerinin yapılabilmesi için nasıl labaratuvar gerekliyse Beden Eğitimi dersleri içinde tesis 


gereklidir” 


BEŞİKTAŞ KIZ LİSESİ 


Beşiktaş Kız Lisesi bu ay yoğun bir çalışma dönemini yaşıyor. Okul- 
da seçilen sporcular 19 
Mayıs törenlerine beden eğitimi Öğretmenleri Emine o Kırımlıoğlu'nun denetiminde (o hazırlanıyorlar. 

Biz debu» okuldaki spor çalış.nalarını araştı- 


rırken 19 Mayıs törenleriyle ilgili bilgilerde almaya çalıştık. 

2 bin öğrenciye iki beden öğretmeninin düştüğü ve birinci sınıfların açıkta. kaldığı Beşiktaş 
Kız Lisesinde her sınıf ortalama 60'ar kişiden oluşuyor. Bu öğrencilerin salon diye kullandıkları 


Batı Avrupa Bahar 
Kupası Bayanlar Voleybol karşılaşmalarında final maçında F.Almanya üstün bir oyun sonun da Hollanda'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. 

Karşılaşmanın setleri: 15-4 oOF.Almanya, 15-12 F.Almanya, 15-6 Hollanda, 15-4 F.Alman- 
Ee W: 

Bayan Voleybol Milli Takımımız son maçında Belçika Bayan Takımı nı 3-1 yenerek Batı Avrupa Bahar Kupasında üçüncü oldu. 

Milli Takımımız kuvvetli rakibi Belçika karşısında ilk sette başarılı olamadı. Konuk takım ise bu sette gerek savunmada gerekse servis atışlarında üstünlük sağladı. 
Durum 12-12 iken manşet hataları nedeniyle ilk seti 15-13 kaybeden oyuncularımız daha sonraki setlerde hem rahat hem de üstündü. Violet' 
in smaçlardaki isabeti, Arzu, Deniz ve Gülnaz" 
ın güzel oyunları takımımızın galibiyetinde önemli bir rol oynadı. 

Salonu tıklım tıklım dolduran seyircinin tezahüratı ile coşan takımımız ikinci seti 15-8, üçüncü ve dördüncü setleri de 15-11, 15-6 kazanarak turnuvada üçüncü oldu. 


— k iwaw hs 


Trabzon-Beşiktaş maçından bir görünüş. 
Lider değişmedi Trabzonspor-1 

Beşiktaş-1 


© GÖLLER:DAK.48 TUNCAY, DAK.61 SAMET 


BEŞİKTAŞ: Mustafa, 
Kemal Batmaz, Süleyman Nezihi, Kemal Dikmen, Samet, Fikret, Ziya, Paunoviç, Kemal Kılıç, Şaban (Atakan) 


TRABZONSPOR: Şenol, Turgay, Necati, Mehmet Ekşi, Mustafa, Güngör, Orhan, Hüseyin (Cengiz), Necdet, Ahmet Tuncay. 

GOLLER: Dak. 48 
Tuncay, dak. 61. Samet. 

Ligin önemli maçında lider Trabzonspor Beşik- 


Yarışmaya katılan minik sporcular 


TYSD” nin 16. Kuruluş Yıldönümü törenle kutlandı 


Türkiye Spor Yazarları 


İSTANBUL (ÖZELi 
Derneği ve Kulübü- 


nun 16.kuruluş yıldönümü İstanbul'da kutlandı. 

Kutlama töreninde ilk olarak Atatürk'ün Taksim deki anıtına çelenk kondu. Ve saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonrada TSYD tarafın- 


dan düzenlenen 


ilkokullararası 


yol koşusu 


yapıldı. TSYD bu koşuyu 1979 Dünya Çocuk 


yılı nedeniyle düzenledi. 


taş ile 1-1 berabere kaldı. 

Son haftalarda kendi ni toplamaya başlamış o lan Beşiktaş bu maçti da derli toplu bir oyun çıkardı. İlk yarıda üstünlük (o Beşiktaş'ındı. 
Üst üste yaptığı ataklarla, Trabzonspor'u bunaltan Beşiktaş, ileri üçlüsü etkili olamayınca gole gidemedi. 

Lider Trabzonspor ise beklenilen oyunu kesinlikle veremedi. Hatta zaman zaman savunmada açık verince Beşiktaş daha da tehlikeli oldu. 

Birinci yarının en önemli fırsatını Paunoviç yakaladı. 22. dakikada Paunoviç ceza sahası üzerinden topa falsolu vurdu, ancak top Şenol'u 


geçmesine rağmen yan direğe çarparak geri döndü. Yapılan diğer ataklar da sonuçsuz 


kalınca ilk yarı 0-0 sona erdi, 

İkinci yarda maçın ilk golü Trabzonspor'dan geldi. 48. dakikada Ahmet'in ortaladığı topu kafa vuruşuyla Beşiktaş ağlarma gönderen Tuncay takımını 1-0 öne geçirdi. 
Bu dakikadan sonra Beşiktaş Trabzon ile beraberliği sağlamak için çaba harcadı. Nitekim 
61. dakikada Kemal Batmaz'ın kullandığı serbest atışını kafa vuruşuyla gole çeviren Samet beraberliği sağladı. 

Beraberlik golünden sonra önemli bir gelişme olmadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. 


FENERBAHÇE-GALATASARAY BUGÜN KARŞILAŞIYOR 


Bugün saat 15.00'de İnönü Stadyumunda, iki ezeli rakip, Fenerbahçe ile G. Saray, şampiyonluk yarışın- 


da kozlarını paylaşıyor. 


Fenerbahçenin moral bozukluğuna karşılık, G. Saray'da form grafiği oldukça yüksek. 

Futbolseverlerin merak ve heyacanla izleyeceği maça tarafların şu onbirle çıkmaları bekleniyor. 

Fenerbahçe İvançeviç, Onur, Erol, Cem, Yenal, Engin. Tuna, Raşit, A, Kemal, Cemil, Şevki. 

G. Saray: Eser, Müfit, Güngör, Fatih, Erdoğan, Gürcan, Zafer, Yaşareviç, Öner, Gökmen, B. Mehmet. 


yer ise yaklaşık 20 metre karelik bir alan. Okul tarihi bir yapı olduğu için yapıda herhangi bir değişiklik (o yapılamıyor. 
Bu koşullarda programlı bir spor faaliyeti yapıp vapmadıkları şeklindeki sorumuzu Emine Kırımlıoğlu şöyle açıkladı: "Kuşkusuz programlı bir çalışma yapamıyoruz. 
Fizik Kimya derslerinin yapılabilmesi için nasıl labaratuvar gerekiyorsa beden eğitimi derslerinin yapılabilmesi için de tesislerin olması gerekiyor. 
Ancak bu güne kadar bu konuya sağlıklı bir şekilde eğilinmemiş, Beden eğitimi sürekli olarak önemsiz damgasını yemiş. 
Bizler bunun zorluklarını çekiyoruz. Bu anlayışın sonucu Çalışmalarımızda aksaklıklar doğuyor. Bu da bence sağlıklı bir eğitim sisteminin olmamasından ileri geliyor. Ne öğrenciler ne de eğitimciler için rahat bir çalış- 


m Fenerbahçe'nin moral bozukluğuna karşılık 
Galatasaray'ın form grafiği son haftalarda oldukça yüksekti 


Hazırlayan: 


Aykut Tankuter 


ma ortamı sağlanmış değil. Okulumuzda başarı- lar kazanan takımlarımız var. Bu öğrenciler kendileri için gereken malzemeleri kendi paralarıyla alıyorlar. Voleybolcularımız 76-77 öğrenim döneminde İstanbul birin- 


-cisi oldular. Atletizmde 


ise genç takımlarda kros birinciliklerimiz var, ayrıca birde ferdi başarımız bulunuyor. Bu takımlarda kros birinciliklerimiz var ayrıca birde ferdi başarımız bulunuyor. Bu takımları bizler çalıştırıyoruz. Ancak bazı aksaklıklar ortaya çıkıyor. 
Bir öğretmen bütün spor dallarında aynı şekilde uzman değildir. Takımlarımızı antrenörlerin çalıştırmasının daha yararlı olacağı kanısındayım. 
Emine (o Kırımlıoğlu, beden eğitimi derslerinin hangi koşullarda yaptıklarını bu şekilde anlattı. Biz ayrıca okuldaki öğrencilerin bir kısmı- 


nın 19 Mayıs törenlerine hazırlandıklarını öğrenince, 19 Mayıs törenleriyle ilgili çalışmalarını da Emine Kırımlıoğlu'na sorduk. 

Emine Kırımlıoğlu bu konuda şu bilgileri verdi: 

19 Mayıs törenlerine 
öğrencileri ben hazırlıyorum. Bu öğrencilerin törenlerde giyecekleri kıyafetlerin parasını kendilerinden topluyoruz. Bu parayı veremeyecek durumda olan fakat bu törenlere katılmak isteyen öğrencilerimiz var, ama yapabileceğimiz bir şey yok. Bize sağlanan olanaklar çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asıl bizi üzen şey, 
19 Mayıs'ta oyunları yönetmeye gelen Bulgar uzmanlara sağlanan olanakların ihtisas sahibi arkadaşlarımıza tanınmaması. 


ÇARŞAMBA o GÜNÜ: 
İSTANBUL KIZ LİSE- si Q 


15 Nisan 1979 
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THKPC EYLEM BIRLIĞINE BAĞLI “KL HOCRE ORTAYA ÇIKARILDI 


HABER MERKEZİ 

Beykoz'da ikisi polis 
4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı çatışma- da yakalanamayarak kaçan kişinin, daha önce de Eyüp karakolunda bir bekçiyi öldürerek kaçan Hikmet Uygur olduğu kuvvetle tahmin edil mektedir. 

Öte yandan emniyet yetkilileri son iki hafta içinde THKP-C Eylem 
Birliği Örgütüne bağlı iki hücrenin açığa çıkarıldığını belirttiler. Bundan bir süre önce Ankara'da ele geçirilen Mus tafa Zülal'in, Tütünçiftlik soygun teşebbüsün- de kendisinin de bulunduğunu açıklaması ve eyleme ' katılanların bulunacakları evleri ihbar et- 


Í Mos 


lah ve patlayıcı maddenin de ele geçirildiğine işa- 


ret ediliyor. 


mesi uzerıne İstanbul'da aramalara başlandı. Eyüp'te bir evde yapılan aramada 4 kişi ele geçirildi. 

Yakalanan 4 ` kişiden ikisinin THKP-C'nin bir hücresini oluşturdukları tespit edildi. _ 

Ayrıca her iki evde yapılan aramalarda 1 otomatik tüfek, 3 tabanca, bir el bombası, 11 dinamit lokumu, 2 telsiz dinleme aracı.polis ve asker elbiseleri, sahte kimlikler ve cesaret verici fizyolojik serumlar ele geçirildi. 

ADANA'DA 

Adana'da 4 kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan Osman Şirin takma adıyla dolaşan komando yakalandı. 


kova'nın cesaret serumu | 


(Baştarafı 1. Sayfada) I nlar sirasinda bir kisim si- 


Ancak verilen bilgilerin en ilginçi, belki de simdiye dek hiç duyulmamış olanı da şu: Açığa çıkarılan hücrelerin saklandıkları bir evde, eylemler sı- 


| Açıklamada, operasyo: 
| 
| 


rasında kullanılmak üzer jik serumlar"' bulunmuş. 


e "cesaret verici f.zyolo- 


Pek az şey, sahte solun bugün vardığı noktayı, 


"Demek ki artık "devrim yapmak için" de ce- 


saret dopingi gerekmektedir kimilerine. Sahte so- 


lun eylem teçhizatına art ların yanı sıra cesaret 
Eh, görevin ne yapıp 


tiyacın olacaktır! 


Ancak, artık şurası da apaçık bir gerçektir ki: 


Sahte solcu bazı plar, ni uygulamakta hiç bir 


Palayamayacağı kadar i 


| 
| 
| 
| olduğuna göre, gerçekten de böyle bir dopinge ih- 
l 
| 


| 
bu olay kadar iyi açıklayabilir : | 
| 


ık çeşitli silah ve bombaserumu da eklenmiştir. l 


edip halka zarar e | 


halka düşmanlık siyasetifizyolojik serumun pom- 


leri noktalara iel 


Onu buralara kadar vardıran doping bir tek şe- 


kilde tanımlanabilir: Bu, 


sahte solun her çeşidine | 


şu ya da bu dozda şırınga edilen Moskova'nın ide- 


'olojik serumudur. 


A 


Orhan Apaydın... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


bul Barosu üyesi avukatlar, 19 Nisan 1979 Perşembe günü İstanbul Ad- 


TELEV 


11.00 TATİL SİNEMASI 


liyelerindeki duruşmalara girmeyecekler, olağanüstü toplantıya çağrılan Genel Kurula katılacaktir. 


İZYON 


Yönetmenliğini Robert Aldrich'in yaptığı, baş- 


rollerini Micheal Caine, C Fonda'nın paylaştıkları 


liff Robertson ve Henr KAHRAMANLAR A- 


LAYI adlı film yayınlanacak. 
13.15 TELE PAZAR (TÜRK HALK MÜZİĞİ) 


13.30 ÇİZGİ FİLM 


13.50 TÜRK SANAT MÜZİĞİ 


14.10 KONUT SORUNU 


14.30 PAZAR STÜDYOSU 


16.40 MİNİ MAGAZİN 
17.00 SPOR DÜNYASI 
19.10 SİYAH İNCİ 


20.00 TATLI KAHRAMANLAR 


20.30 HABERLER 


21.15 BEŞ DAKİKA (KÖY MEKTUPLARI) Zuhal Çetinkanat'ın sunduğu programda, kırsal kesimden Beş Dakika'ya gelen mektuplardan 


örnekler veriliyor. 
21.20 SAZ ESERLERİ 


21.25 BARBORASSA HAREKATI 

22.10 SANAT DÜNYASI 

Güncel sanat olaylarını yansıtan bu programın bugünkü bölümünde tiyatro, opera, bale ve plastik sanat dallarından haberlere yer veriliyor. 


22.35 BİR KONSER 
23,10 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış, Program 
Kısa Haberler 
05,05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları, 
09.00 Kısa Haberler 
09,02 Gençlikle Gelen 
10.02 Tatil Sabahı 
12.02 Radyo Tiyatrosu 
13.20 Hafif Müzik 
15.01 Türk Hafif Müzi- 


Se ağ 
15.15 Şarkılar ve Saz Eserleri 
15,45 Türküler 


TRTZ 


08.00 Açılış ve Program. 

09.00 Pazar Sohbeti 

09.10 Şarkılar 

09.40 Türküler Geçidi 

10.00 Çocuğun Dünya- 
SI, 


11.30 Hafif Müzik 

13.30 Küçük Koro 

14.00 Gülmece Dünyası 

14.20 Türküler Geçidi 

16.30 Bir Çift Güvercin Havalansa 

17.15 Geçmişten Bugüne Senfonik Müzik. 


TRT3 


07,00 Açılış ve Program. 
07.02 Güne Başlarken 
09.00 Türkçe Haberler 
09.03 Barok Müzik 
10.00 Bir Yildiz Kaydı 11.00 ünlü Yorumcular 
11.30 Müzik Magâzin 
13.00 Sizin Seçtiklerinniz. 
14.00 Müzik Söyleşileri 14.30 Pazardan Pazara 
15.30 Sizlerle 45 Daki- 


ka. 
* 16.15 Müzik Panaroma- 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi: FERİT İLSEVER 


16.05 Spor Magazin 
20.15 Ocak Başı 


* 20.35 Türküler Geçidi 


21.02 Türk Sanat Müziği Dinleyici İstekleri 

21.30 Spor Dergisi 

22.30 Sizin Seçtikleriniz. 

23.10 Türküler Geçidi 

23.30 Bizden Sesler- 
Bizden besteler 

00.02 Sevilen Eserler 

01.55 Program ve Kapanış, 


18.00 Gündemdeki Sorunlar. 

18.30 Yurttan Sesler 

19.30 Haftanın Olayı 

20.00 Ses ve Saz Dünyamızdan 

20.30 Açık Oturum 

21.30 Diskoteğimizden 

22.00 Solistlerden Seçmeler, 

22.30 Türküler ve Oyun Havaları 

23.00 Caz Dünyasından 

23.30 Haberler. 

23.55 Program ve Kapanis. 


Si. 

18.00 Dünya Radyolarından Müzik Festivallerinden 

19.00 Caz Müziği 

20,30 Plak Albümleri n- 


den. 

21.30 Dünya Şarki 
Söylüyor. 

22.06 Gecenin Getirdikleri 

23.00 Ses Ustaları 

24.00 Saman Yolu 

01,00 Program ve Kapanis. 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


CHP istanbul ilçe seçimleri bugün yapılıyor 
@Kadıköy ilçe Başkanı 
Ergenekon CHP” ye sızan TKP” liler hakkında, 
"bunlar kişiliksiz kimselerdir” dedi 


HABER MERKEZİ 
CHP İstanbul İlçe 
Seçimleri bugün yapılıyor. Çeşitliİlçelerinde5:- çimlerin Topuzcular ile diğer gruplar arasında çekişmeye sahne olacağı, ancak. Topuzcuların daha güçlü olduğu bildiriliyor. 
Öte yandan Adana 
Merkez İlçe seçimleri de bugün yapılıyor. Seçimlerde Belediyeciler diye bilinen grupla Genel Merkezcilerin çekişmesi bekleniyor. o Belediyecilerin delegelere (o Belediye'de, Canel Merkezcilerin ise 
C 'kobirlik'te iş vaat e..ikleri öğrenildi. 


Öte yandan bugün yapılacak olan kongre öncesinde Kartal İlçe Sekreteri Hikmet Cömert kendilerinin TKP'nin sızmalarına karşı olduklarını ve TKP'ye karşı mücadele ettiklerini belirtti. 

KADIKÖY'DE 

CHP İstanbul Kadıköy İlçe seçimleri bügün yapılıyor. Son milletvekili seçimlerinde bu ilçedeki oyların yüzde 70'ini alan CHP ‘liler Kadıköy İlçe seçimlerine büyük önem veriyor. 

600 delegenin katılacağı seçimlerde Topuzcu olarak bilinen grubun listesine seçimleri kazanacak gözüyle bakılıyor. 
CHP yetkilileri TKP yanlılarının son seçimlerden sonra Kadıköy İlçesine sızmak için büyük çaba sarfettikleri ancak daha sonra tasfiye edildikleri- ni söylediler. 

Muhalefet tarafından çeşitli eleştirilere uğrayan şimdiki İlçe Başkanı Yavuz Ergenekon'la görüştük. Ergenekon CHP içerisinde kendi amaçları doğrultusunda çalı- 


şan gruplar hakkında 
“Ben CHP'liyim deyip inanmadığı görüşlerin; 


mücadelesini verir görün mek kişiliksizliktir * dedi. CHP Kadıköy İlçe Başkanı "Toplumsal İlerlemecilerintümünü CHP Kadıköy İlçesinden tasfiye ettik. Biz Demokratik Sol'a toplumsal ilerlemecilerin sızmasını tehlike olarak tespit ediyoruz" dedi. 
FATİH 

CHP Fatih İlçe Gençlik Kolları seçimlerini, Topuzcuların 78 oyuna karşılık, 118 oyla Baykalcılar-Üçüncü Dünyacı- lar ittifakı kazandı. 

Kadın kolları seçimlerini ise 29'a karşı 138 
oyla Topuz grubu kazan- 
1 


Fatih İlçe seçimlerinde ise, Topuz grubunun adayı, şimdiki başkan Mehmet Kocayavuz ile Mustafa Özfırat mücadele ediyor. 


"Bilinmeyen Sol” 
dizimiz hakkında soruşturma açıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul - Sıkıyönetim Askeri Savcılığı "'Bilinmeyen, Sol" dizimizde suç işlendiğini ileri sürerek gazetemiz hakkında soruşturma açtı. Yazı İşleri Müdürümüz Aydoğan Büyüközden Sıkıyönetim Savcılığına giderek ifade verdi. 

Bilindiği gibi ''Bilinmeyen Sol"' isimli ve kendisinin solda olduğunu söyleyen 49 grubu tanıtmayı amaçlayan yazı di zimizin yayını İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının talimatıyla durdurulmuştu. 34 gün süreyle yayınlanan dizi boyunca çeşitli grupların siyasetleri ve eylemleri hakkında açıklamalar yapılmış, bu arada karanlıkta kalan bazı cinayetler aydınlatılmıştı. 

Yayınımızın durdurulmasından sonra İstanbul Sıkıyönetim Savcılığı ga zetemiz hakkında bir soruşturma açtı. Ayrıca sivil savcılar tarafından yayırımızla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 142/1. 
311 ve 312, maddelerinin 
ihlal edildiği gerekçesiyle başka bir soruşturmanın daha sürdürüldüğü -öğrenildi. 


MERKEZ: 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


Yazı İşleri Tel: 26 52 44 
İdare Tel: 26 54 37 


(Baştarafı 1. Savfada) 

Biz bu hareketi koltuk hevesi. ikbal hırsı ve şahsi çıkarlarımız için yapmadık. Milli yararlarımızı her şeyin üstünde tuttuk. Yüce milletimizin bir parlamento. mensubundan bekleyebileceği fedekarlığı yaptık. 

Ülkemizin bugünkü güç koşullarında da yine fedakarlığın her çeşidine hazırız. 

VEBAL BİZE AİT 

OLMAYACAK 

Hükümetimizin kurulduğu günden bu yana bu görüş ve düşüncelerle hareket ettik. Önerilerimize rağmen sonuç alamadığımız bazı hususları bir defada kamuoyu önünde tekrarlıyoruz. 

Bu hususlarda mümkün olan en kısa zamanda Isonuç alamadığımız taktirde Hükümet çalışmalarında ortaya çıkacak uyumsuzluklardan ülkemi- 
Zin göreceği zararın vebali bize ait olmayacaktır. 

Altı bağımsız bakan, bu girişten sonra ivedilikle alınması gereken önlemleri, ortak açıklamalarında şöyle özetlediler. 

ÜLKENİN 
BÜTÜNLÜĞÜ 

1- Anayasa'mızın 3, 
11 ve 12. maddelerinde 
yer alan, 

—Türkiye Devletinin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, 

—Hak ve hürriyetlerin nitelikleri Anayasa'da belirlenen Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak kastıyla kullanılamayacağı, 

—Yasalar önünde eşitlik. Prensiplerine rağmen devletin belirli kesimlerindeki kadrolarına sızmış olan aşırı uçlara mensup kimseler bazı hallerde ideolojik amaçlı dernek ve kuruluşlarla birleşerek faaliyetlerini ülkenin ve milletin bütünlüğünü tehlikeye sokacak boyutlara (o vardırmışlardır. 

Aşırı uçların ülkenin tümünde sürdürdükleri şiddet ve terör hareketleri vatansever aklı selim sahibi olan vatandaşlarımızı bütünüyle malından, canından bezdirme noktasına getirmektedir. Bazı vatandaşlarımız yerini yurdunu satıp göç etmek zorunda kalmakta veya benimsemediği, inanmadığı bu düşüncelere boyun eğmek zorunda bırakılmaktadır. 

Yurdun tümünde tezgahlanan bu oyunlar beliri bölgelere kaydırılarak halk üzerinde yoğunlaştırılan baskıların halkı 


ideolojik amaçlarına alet * 


etmeye çalışmaktadırlar. 
Çarpık ideolojilerin pençesine düşülerek kandırılmış bir avuç insan devletin gözü önünde eylemlerinin faturasını halka ödetmeye çalışmaktadır. 

Bütünüyle bu hareketlerden rahatsız vatandaşlarımızın, kaderi hiç bir sebep ve~ düşünce ile bu tip kimselerin tahükkümüne terk edilemez. Milli birlik ve bareberliğimize yönelik bu hareketler müsamaha ile de karşılanamaz. s 

Doğuda da batıda da yaşayan her Türk vatandaşı birleştirici ve bütünleştirici Atatürk milliyetçiliği içindeki yerini bulmuştur. Milleti çeşitli yönleri ile kamplara bölmeye kimsenin hakkı yoktur. 

Artık bütün yönleriyle hükümetin bu işin kökenine inmesinin zamanı gelmiştir. Geri kalmış yörelerimizde vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal sorunları bazı çarpık ideolojilerce istismar edilmektedir. Bu sorunlar i-Çin ivedi çözümler aranmalıdır. 

DEVLETE AŞIRI 

UÇLAR SIZDI 

2- Milletimizin vicdanında derin yaralar açan adam kayırma partizanlık kesin olarak son bulmalıdır. Her devirde bir kesime kapalı olan devlet ve okul kapıları tüm vatandaşlara ve onun çocuklarına açılmalıdır. 

Yasalar önünde eşitlik mutlaka sağlanmalıdır. 

Hiç kimse kamu görevlilerine zorla tehditle kanunsuz ve tarafsızlığı zedeleyici iş yaptırmaya kalkışmamalıdır. 

»Hükümet içinde şu veya bu sebeple: kişisel arzulara göre kadrolaşma heveslerinden vazgeçil melidir. 

Derneklerin tahakkümü altına girmiş olan bakanlıklardaki kadrolar mutlaka arındırılmalıdır. 

İşe alma ve atamalar- da 'vatandaşlar arasında mezhep, din ve etnik ayrılıklar bakımından ayr-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Altı bağımsız bakan... 


rıcı yorumlara yol açabilecek tasarruflardan kesinlikle kaçınılmalıdır. 
141-142 

3- Türkiye'nin kapılarını komünizme açacak olan, bugünden Türkiye Cumhuriyeti'ni bölüp parçalayıp yıkmayı amaçlayanlara uygulanacak yegane müeyyideler olan TC Kanununu 141 ve 
142. maddelerinin değiştirilmesinden vazgeçilmelidir. 

GÜVENLİK 

4- Devletin güvenliği- nin sağlanması Cumhuriyetin korunması ile ilgili Anayasa hükmü askıya alınamaz. Devletin güvenliğini mutlaka sağlanmalıdır. 

ÖNLEM PAKETİ 

5- Anayasa'mızın ekonomik hayatı düzenleyen hükümleri ön planda tutulmalıdır. Bugüne kadar alınmış olan ekonomik önlemlerin bir çoğu bilgimiz dışında cereyan etmiştir. 

Bize göre ekonomik darboğazdan çıkış yolları şunlardır: 

A—Anayasa'mızın öngördüğü karma ekonomi anlayışından -sapma olmamalıdır. 

B—Ekonomik darbogazdan çıkmak için eldeki imkanlar değerlendirilmek ‘suretiyle: acele olarak dış kredi temin edilmelidir. Bu maksatla dış ülkelerle olan temaslar yoğunlaştırılmalıdır. 
Dünyada hiç bir ülkenin kendi yağıyla kavrulamayacağı gözönünde tutulmalıdır.” 

C—ülke çıkarları dogrultusunda dış ilişkiler gerçekçi (o yaklaşımlarla yeniden tanzim edilerek geliştirilmelidir. 


D—Orta ve uzun vade- 


li ekonomik tedbirler ba- ' 


ğımsız bakanların da görüşleri alınarak süratle yürürlüğe konulmalıdır YOLSUZLUK 
6- Rejimlerin her türünde devletleri çökerten: yolsuzlukların tamamen önlenmesi için gerekli bütün tedbirler tam olarak 


linmahdg" 
amma SORULA 


Ahmet Karaaslan, altı bağımsız bakanın katıldığı ortak metni okuduktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştır. "Diğer bağımsız bakanlar bu görüşlere ka- 


tılıyorlar mı ve açıklanan bu görüşleriniz daha önceden Başbakana iletildi mi?" diye soran bir gazeteciye, İmar İskan Bakanı Karaaslan şunları söylemiştir: 

"Sadece altı bakan bu metin üzerinde anlaştı. 
Metinde her şey açıktır. 


Görüşlerimizi kamuoyu aracılığıyla iletiyoruz. 
Başkaca bir yorum yapmayacağım." 

Karaaslan, metnin 


Başbakana iletilip iletilmediği sorusunu, "'olayların gelişmesini izleyece-Biz. Kamuoyunu uyarıyoruz. Söylenecek başka bir şeyimiz yok. Daha fazla açıklama yapmaya yetkili değilim" şeklinde yanıtlamıştır. 

Öte yandan diğer bağımsız bakanlardan Mataracı, Mete Tan ve İşgüzar, ortak açıklama yaparak, 6 bağımsız bakanın deklarasyonuna katıldıklarını, durumun pazartesi günü yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında karara bağlanacağını bildirdiler. 


Gidiş nereye? 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


değerlendirdi. Yapılan yorumlara göre, Ecevit 6'ların görüşlerini kabul ederse CHP büyük yara alacak. etmezse hükümetten düşücekti. 


Bazı CHP'liler 


bağıımsızların omuhtırasını 


ekonomik önlemlerin işadamları arasında tasvip görmemesine ve Demirel'in seçim gezilerinin yarattığı etkiye bağlıyorlar. Oysa bilindiği gibi hükümet içindeki tartışmalar uzun süreden beri 


sürmekteydi. 


Ve ekonomik önlemler dışında 


Doğu sorunu, TKP'li kadroların devlet dairele- 


rine sızması gibi sorunlar vardı, 


ımsızların 


141-142 konusundaki tutumları özgürlüklerin 


öhefmitli! hala ` kavramamalanndan, ileti geliyor 


e 


Ekonomik önlemlere gelince, pulları aslında Türkiye'de hiç kimse memnuniyetle karşılama- 

° misti. Ve önlemler, çoğü zaman bakanlar kuruluna dahi getirilmemiş, bazı bakanlıklar ve danışmanlar arasında karara bağlanmıştı. Bağımsız altı bakan bu kararları sadece onaylamak du- 


rumunda kalmaktan büyük 


huzursuzluk duyuyor. 


Demirel ise şimdilik yeni bir hükümet alternatifinden yana değil. CHP daha da yıpranma- dan ve AP tek başına iktidar şahsını iyice ele geçirmeden Demirel ne yeni bir hükümete, ne de erken seçime yanaşır.Özellikle krediler konu- 


sunda son günlerde yeni 


gelişmelerin söz konu- 


su olması, mini ve örtülü devalüasyonların uygulamaya konulması, sevimsiz ekonomik önlemlerin alınması, Kıbrıs'ta görüşmelerin başlaması gibi gelişmeler Demirel'i beklemeye itiyor. 
Bütün partilerin katıldığı bir koalisyon veya bir bağımsızın başkanlığında hükümet kurulması gibi ihtimaller de şimdilik uzak. Bu amacı taşıyanlar, en azından İMF'yle görüşmelerin ve dış ilişkilerin belli bir aşamaya gelmesini bek- 


- lemek durumundalar. 
Ecevit, 11 bağımsızı 


bölmüş ve hükümete 


kesinlikle hakim olduğunu zannetmeye başlamisti. Fakat bu bölünme görüldüğü gibi geriye kalanların hükümetten daha da uzaklaşmasına 


yol açmıştır. Ecevit'in yüzdendir. 


düştüğü şaşkınlık bu 


Bağımsızların çıkışı şimdilik, hükümetin po-Htikalarına yönelik bir zorlama olarak kalacaktır. CHP yara da alsa, Ecevit bu çıkışı hazmet- 


mek, bağımsızları 


yumuşatmak zorundadır. 


Ecevit ve Üstündağ'ın son tutumları da bunu 


göstermektedir. 


Sonuç olarak hükümet ayakta kalsa bile 


itibarından çok şey 


kaybetmiş olacaktır. 


Ecevit, yumuşama, politikası ve Moskovacılara 


diyet ödeme yüzünden 


kendisine daha önce 


destek olmuş çeşitli güçleri yitirmektedir. Hem de bir avuç aydınla birleşme uğruna! Şimdi hü- 


kümetin gittikçe sıfıra 


inen itibarı, yabancı 


ülkelerin, uluslararası kuruluşların ve ülkedeki çeşitli mihrakların tutumunu ne derece etkileyecektir?. Bu da birkaç gün içinde iyice 


aydınlanacaktır. 


Demirel... 


(Baştarafı 1. Savfada) 


AP Genel Başkan Yar- 


Muhtıra haberini Kara- dımcısı Barlas. Küntay ise deniz gezisi sırasında öğre- 6'lar hareketini hükümetin nen Demirel, gezileri ile veda mesajı olarak nitemuhtıra arasında bir ilişki ledi. 


olup olmadığı yolundaki bir soruyu şöyle cevapladı: 


Demirel'in 6 Bakanla il- 


gili haberi radyodan son 


"Ben Mart ayından beri derece soğuk kanlı bir ifageziyorum. Benim hare- de ile izlediği ancak bu koketim kendi başınadır. Ay- nudaki bütün soruları "'Yorıca herkesin bir hesabı var- rum yok" şeklinde cevap- 


dır." 


ladığı bildiriliyor. 
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Demokrasi... 


(Baştarafı 1. Sayfada) "Ancak Özgürlükçü demokrasimize yönelik her saldırı kırılmalıdır. Devlete ve demokrasimize yönelik eylemci örgütlere önce barış ve özgürlük isteyen halkımız karsı cıkacaktır ve sonra onun devletinin görevlileri ödevlerini noksansız yapacaklardır. Halkımızın tutumu da,bekleyişi de budur." 
Hasan Fehmi Güneş konuşmasını şöyle sürdürd 


ümüz koşullarında yöneticilerin ve diğer sorumluların yaklaşım modellerini oluşturmaya yöneleceğiz. , Bu bölgedeki iç güvenlik sorunlarının içeriğini elbette bölge koşulları da etkiler. Ancak çözüm aranırken temel yaklaşımdan sapmamak gerekir. Eylemci suç örgütlerinin temeline yönelmek devletten ve barış isteyen halktan yana kesin tavır koymak sizin görevinizdir. 
Halka devleti ulaştırmada aktif olunmalıdır. Yörenin halkına alt yapı hizmetleri götürerek ekonomik, toplumsal ve kültürel olanaklar yaratarak ve, mutlaka güvenlik sağlayarak onların mutlu olmasina katkıda bulunulmalıdır. Özgürlükçü demokrasinin insan sevgisi ve hoş görüsü içinde kalınmalı ancak özgürlükçü demokrasimize yönelik her saldırı kırılmalıdır. 
Sonra onun devletinin görevlileri ödevlerini noksansız yapacaklardır. Halkımızın tutumu da,beklevişi de budur. 

Karayolları Bölge Müdürlüğü salonunda başlayan toplantıya Jandarma Genel Komutanı Sedat Celasun, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yiğit, Ticaret Bakanlığı ile DPT uzmanları, Kars, Ağrı, Muş, Mardin, Bingöl, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Urfa, Diyarbakır, Siirt, Hakkari, Bitlis ve Van İlleri Vali, İl Jandarma Alay Komutanları ile Emniyet Müdürleri katıldı. 


IMF heyeti 


(Baştarafı 1. Sayfada) gelecek hafta içinde IMF” 


nin Türkiye Masası Başkanı Charles Woodward ve beraberindeki bir heyetle Ankara'ya geleceği bildiriliyor. 


Woodward Heyeti Ankara'da daha önce hazırlanan niyet.mektubu uyarınca Türkiyf ye verilmesi gereken 39 milyon hesap birimlik (yaklaşık 50 
milyon dolarlık) üçüncü ve gene aynı miktarda dördüncü ` dilim kredinin serbest bırakılması konusunda anlaşma yapacak. 

Ankara'da yapılan görüşmelerde daha önce Türkiye'nin hazırlayacağı yeni bir niyet mektubu üzerinde de durulacak. 

Türkiye IMF'ye vereceği niyet mektubunda da önümüzdeki dönemde izleyeceği ekonomik ve mali politika konusunda açıklamalar yapacak. Bu mektup IMF Yönetim 
Kurulu tarafından Kr lendirildikten sonra ""Türkiye'nin kredi verilebilir bir ülke olup olmadığına' karar verilecek. 

Türkiye'nin kredi verilebilir bir ülke olduğuna karar verilmesi halinde bir süredir bekleyen bir dizi kredi anlaşmasının kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. 

Maliye Bakanlığı yetkilileri eskiden Türkiye'nin ithalatları için yurt dışına ödemelerin, mal Türkiye'ye geldikten sonra yapıldığını hatırlatarak, ancak daha sonra transfer güçlükleri yüzünden Türkiye'ye mal satan firmaların ve onların adına hareket eden yabancı bankaların Türkiye'den siparişle birlikte ödeme yapılmasını istediklerini söylüyorlar. Türkiye'rtin kredi bakımından itibar kazanması halinde bu uygulamadan vaz geçileceği de söyleniyor. 


MHP'nin... 


(Raştarafı 1. Sayfada) keş'e bir mektup yaza rak, "Başkanım teşkilat dağılıyor, toparlamak için mitingi burada yapın" dediği öğrenilmişti. 

MHP'ye yakınlığı ile bilinen Hergiin gazetesi de 13 Nisan günlü sayı-. 
sma "Haydi Yozgat'a" manşetiyle 


MHP 'lileri 
Yozgat'taki mitinge çagırdı. 
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Demirel: 


Prestijimiz sağ oyları bizde toplayacaktır 


AYŞE DÖNMEZ 
SAMSUN'DAN ' 
BİLDİRİYOR 


AP Genel Başkanı 
Süleyman Demirel'in Karadeniz gezisi sürüyor. 
Demirel dün de Terme, Çarşamba. Bafra ve Alaçam İlçelerde; yaptığı konuşmalarda hükümeti eleştirdiği gibi gene komünizme çatmaktan geri kalmadı. 

Seçimlerle ilgili olarak 


` ise Demirel, "CHP bizden 


oy alamaz, havasını alır. 
MSP ve MHP tabii bir miktar oy alacaktır. Hem hükümetin beceriksizliği hem de bizim prestijimiz sağ oyları biz de toplayacaktır" dedi. 

Seçim otobüsünde ga- 


Denktaş... 


(Baştarafı 1. Sayfada) hafta Kenan Atakol aracılığıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'e gönderdiği yazı ile ilgili TRT'ye bir açıklama yaptı. Denktaş açıklamasında şunları söyledi: 

"Makarios ile aramda varılmış olan ilke anlaşması Çerçevesinde `" iki bölgeli, iki toplumlu federal bir cumhuriyeti oluşturmak için görüşmelere başlamayı samimiyetle arzu ediyoruz ve hazırız. Bunun ötesinde masaya oturmadan ön şartlar koşmak bir gündem hazırlığı gösterişi içinde Rumların bizden almak istedikleri herşeyi verilmiş addederek işe başlamak doğru değildir. 
Kipriyanu ile gündemsiz, esası konuşmak üzere görüşmeye hazır olduğumu yeniden vurguladım. Esası diyorum, çünkü Rum toplumu liderinin Makarios ile aramda varılmış olan ilke anlaşmalarını hâlâ kabul edip etmediği husuşynu bilmiyoruz." 

Denktaş'ın bu konuş- 


nasıyla görüşmelere baş- 


lamadan önce Maraş bölgesinin Birleşmiş Milletler gözetiminde Rum göçmenlerin dönüşüne açılmasını kastettiği bildi-TID Tn ere e 

Kıbrıs. RumToplumu 
Lideri Spiros Kipriyanu, adada toplumlararası görüşmelerin başlaması için ellerinden geleni yapacak 


larını söyledi. 
Atina'da Yunanistan Başbakanı Konstantin 


Karamanlis ile görüştükten sonra Kıbrıs'a dönen Kipriyanu, Denktaş'la yapacakları görüşme konusunda “hükümetin, toplumlararası görüşmelerin yeniden başlaması için kabul edilebilir bir yol bulunması konusunda, bütün iyiniyeti gösterecek ve her türlü çabayı harcamaktan kaçınmayacaktır'' dedi. 

Bilindiği gibi Kıbrıs 
Rum Toplumu Lideri Kipriyanu Dışişleri Bakanı Rolandis ve Maliye Bakanı Petsalides ile birlikte Yunanistan'a giderek görüşmelerde bulunmuştu. 


Çin heyeti... 


(Bastarafı 1. Sayfada) veren Han Nian-long, görüşmelerin ulaşacağı sonucun, her iki tarafın iyi niyetine bağlı olduğunu söyledi. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Çin'in amacı barışçı görüşmeler yoluyla Vietnam'la normal ilişkileri yeniden kurmaktır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hanoi' 
ye bir heyet göndermesi, onun barışçı çözüm isteğinin bir, kanıtıdır" dedi. d 

Han Nian-long, görüşmelerin başlaması arefesinde Vietnamlıların 
Çin'e ait Xisha adaları çevresine, içinde 24 silah b kişi bulunan üç gemi yollamalarını "tahrik" olarak nitelidi. 

Vietnam'ın Kamboçya'da asker bulundurması konusunun da büyük olasılıkla görüşmelerde ele alınacağını söyleyen Han Nian-long, görüşmelerin ne kadar süreceği konusunda bir fikri olmadığını 


söyledi. 
ökçün 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
Öte yandan Türkiye" 
nin Arap ülkeleriyle mevcut dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla bir Türk parlamento heyeti dün Basra Körfezi ülkelerine gitti. 


ABONE ÜCRETLERİ 


Yurt içi 


*108TI. (1 Aylık) 
320 TI. (3 Aylık) 
645 TI. (6 Aylık 

1290TI. (1 Yıllık 


zetecilerin sorularını cevaplayan AP lideri "12 
Mart benzeri bir muhtıra bu hükümete verilebilir mi?" şeklindeki soruyu 
-ise şöyle cevapladı, “Sanmıyorum, Bu konuda bir yorum yapmak 


larını atıyorlardı. 


istemem. Eğer böyle bir muhtıra verilirse, tepkimiz daha şiddetli olur. 
Biz bütün gücümüzle demokrasiyi yaşatmaya çalışıyoruz. Biz çifte değerlendirmeden yana değiliz." 


"Komünizm bir şeytandır, her kılığa girer” 


Ayşe Dönmez 


Demirel bir gün boyunca gittiği her yerde bu lafı söyledi. "Ülkenin komünistlere teslim edilmeyeceği" fikrini her yerde tekrarladı. "'Komünizmin,komünistlerin şeytan olduğunu, insanların aklını çeldiğini"' iddia etti. 7 

Özellikle Ladik'de MHP'nin sloganlarını ta- ` şıyan bazı pankartlar göze çarpıyordu. "Zam Zulüm İşkence İşte CHP", "Erken Seçim İsteriz" pankartlarını taşıyan gençler, "Milliyetçi Türkiye'' ve "'Komünistlör Moskova'ya" slogan- 


Demirel de bazı MHP taraftarı gençler slogan lar attıkça onların da oyunu almak hesabıyla “komünizmden ve bölücülükten"' daha çok bahsediyordu, Demirel gençlere "Komünistler Moskova'ya gitsinler ama onlar Moskova'yı buraya getirmeye çalışıyorlar" diyordu. 

Gerçekten de Moskova'yı getirmek isteyenler var Türkiye'de. Ama bunların komünistlikle, 


Demirel'in bir günlük gezisine bakılınca yeni 


| yurtseverlikle ilgileri yok. 


bir şey görmek mümkün değil. Karşısındaki tiplerin durumuna göre, konuşmasında bazen ko- 


münizme / bazen İslamcılığa, bazen de hükümetin tutumuna ağırlık veriyor Demirel. 

Örnek vermek gerekecek olursa” Kavak'da sakin bir vatandaş topluluğu Demirel'i dinliyor. 
Sorulu cevaplı konuşuyor Demirel: 

"Ben giderken buğday bıraktım, petrol bırak tim, şeker bıraktım. Var mı bugün hiç birisi? 
Yok. Sigara bile yok. Ama benim gittiğim yer- 


lere gönderiyorlar." 


Demirel'i geniş bir vatandaş topluluğu izliyor. Topluluğun çoğu AP lideri 


Zamlar milletin belini büküyor"' dediği zaman alkışlıyor. Onun dışında genellikle izliyorlar Demirel'i. ''Başbakan Demirel", "Kurtar Bizi Demirel”' gibi sloganlar da belli bir kesim tarafın- 


dan atılıyor. 


SORULAR CEVAPLAR 


tık kesinlikle Demirel'i 


lımdan?"' 


“metin düşmesi 


(Baştarafı 1. Sayfada) Partisinin il kongresi- ne katılmak üzere Amasya'da bulunan Türkeş, 
"Bu iktidarın içinde bölücülükten mahkum Ok muş bakan bulunmaktadır. Bu hükümet yönetimi derneklere ve sendikalara bırakmıştır. Onun için bu iktidar gitmeli yerine bir milli koalisyon oluşturulmalıdır'' dedi. 

Türkeş, bağımaz altı bakana da birer telgraf çekerek davranışlarını kutladı. 

FEYZIOĞLU; ` 
AÇIKLAMA HAKLIDIR”" 

CGP Genel Başkanı 
Turhan Feyzioğlu ise, "önemli gerçekleri yerine getiren 6 bakanın açıklaması haklıdır, yerindedir"' dedi. 

CHP'nin hükümetin kuruluşu sırasında imzaladığı ortak bildiriyi çiğnediğini ifade eden Feyzioğlu, Ecevit'in ''bölücülere, aşırı örgüt militanlarına, partizanlara, marksist akıl hocalarına taviz verdiğini” söyledi. 

ATALAY 

111er hareketinin mimarlanñdan Konya Milletvekili Oğuz Atalay, altı bakanın açıklamalarına ‘büyük ölçüde hak verdiğini’ söyledi. Atalay, ''Hükümetin ve CHP' nin bir silkinmesi lazım geldiğini kaniyim"' şeklinde konuştu. 

"Bürokrasinin ve bazı bakanlıkların Türkiye için verdiği itimatsızlıkların kendilerini huzursuz ettiğini" söyleyen Atalay "Sayın Ecevit liderdir, çıkış yolunu bulsun" dedi. 

Türkiye'de bir daha bir MC hükümeti kurulmasının söz konusu olamayacağımı belirten Atauy daha sonra şöyle de- 

i: 

"Yeni bir hükümet kurmak için CHP ağırlıkh bir sürü alternatif var, Bir bağımsız başkanlığında bir koalisyon da 


Yurt Dışı 


30DM (1 Aylık) Yayın ilanı 
90 DM (3 Aylık) " 
160 DM (6 Aylık) 
310 DM (1 Yıllık) 


Kendilerinin en önemli meselesinin "hükü- olduğunu söylemekle yetiniyor Demirel, Vatandaşla sorulu-cevaplı konuşmala- 
- rında da "kara günler kararıp kalmaz, inşallah bir çare bulunur" şeklinde konuşuyor. ~> 


Ecevit: “Hükümet... 


* (Yayın Sayfasında) (30 lira Doğum, Evlenme,Ölüm(5 Snt.) 350 lira Küçük İlanlar 


Otobüste kalabalık üzerine değerlendirmeler 


"Memlekette hiç birşey bırakmadılar. Vatandaş perişan. 
yapılıyor. Bazı AP milletvekilleri vatandaşın ar- | 


seçeceğini ,kalabalığın 


bunu gösterdiğini ileri sürüyorlar. 

Bir günün sonunda Demirel'e seçim konusunda sorular soruluyor. Demirel, CHP'nin diğer sol oyları topladığını, ama kendilerinin tabanın- dan oy alamayacaklarını, "hava" alacaklarını | söylüyor. Hükümetin 1979 Senato seçimlerine bile girecek durumda olmadığını, "her tarafından döküldüğünü” söylüyor. 

"Bugün iktidarsızlık yaşanıyor, aslında birşeyler yapılabilir. Bu durumdan çıkılabilir"' diyen Demirel'e soruyoruz: 

“Ne öneriyorsunuz, nasıl çıkılacak buna- 


düşünülebilir. Sayın Ecevit'in bugünkü soruna care bulacağına kaniyim."' 


ELÇİ'NİN 
AÇIKLAMASI 

Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi, bağımsız altı bakanın yayınladıkları muhtrraya katılmadığını açıkladı. 

Şerafettin Elçi yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"Ben, hükümetin goreve devam etmesinin ülke yararına olacağı kanısındayım, Mevcut hükümetten daha iyi bir hükümet alternatifi ortada. 
görünmediğine göre, bir hükümet sorunu yaratmak sorumsuzca atılmış bir adım olur. 

Hükümetin sorunların üstesinden kısa sürede gelemediğini söyleyen Elçi, bu sorunların uzun yılların ihmali sonucu ortaya çıktığını, ancak hükümetin halkçı bir yaklaşımla çözüm yolları arama çabası içinde olduğu kanısını taşıdığını söyledi. 

ÜSTÜNDAĞ É 

“CHP ve onun hükü-. 
ti cephe döneminde ulusal birliğimizi tahrip eden sakat uygulamaların açtığı yaraların iyileştirilme. 
si koşullarını: zor koşullar altında sürdürmektedir. Hükümet tam bir yansızlıkla yasa dışı her türlü eylemin üzerine giderek terörün gerçek kaynaklarını başarıyla birbir ortaya çıkarmakta, cephe döneminde iflas ettirilen ve batırılan ekonomimizi ve devletimizin itibarı- ni kurtarmak için cesur önlemler almakta, gerekli girişimler yapmaktadır. 

"Geçmişte uygulanan yanlış, ulus yaranna olmayan politikaların bir sonucu olarak ülkemiz bugün ağır sorunlarla karşı karşıyadır. Türkiye'yi bu zor duruma getirenleri halkımız bilmektedir. 


İLAN TARİFESİ: 
2.4.6. sayfalar 
3.5.7. sayfalar 


(Santimi) 250 lira (Santimi) 300 lira (Santimi) 100 lira 


22340-385 


(Kelimesi) 5 lira 


rr 


anq uuşdıpıığ urruəg ‘uf uəpiuəK *11$aj19 £a$ zıulğıpap yy$əpiey əa Seq ueumz O ə}5j ʻiməa JƏepe ep iusezəd ‘eey -BÁ uenjöns Uyauodıyış ewo wp -XÅ əumməuoKutS Ə! ql 3WIEH., is alg Wy eszetujig reşynul nung giprp -es aupa uru ‘Ipapres wy ¿pu amıgej -O ZS19gty uepuipjes 114 us(deK əussə[ -pyew ppuəy soylH ¿u Jep nunu -us uəpaə[uə1iq dnjo əpupəyeyew IpUON SƏMJƏH ‘nəwyəð #Án8íos um[m4unur əllguwur uninq op Ng “eğen upuep 
-URNI “ESTeJAOATUUYI9 242410 138 
-g ‘paea eyepnw agjuəio8 nung ¿uel -O Igiyes uisəs O IpIBA uq gurV'umioÁ -1uujig 1p41ses unury `uinpÁnp uəlsəs uə[ -əsmÁ uapzoplojırdoy ‘əpjey wunğnpınş -o əputŠr UYUN `urtipÁəpuutAə uəq nun8 &ejo ‘uniones ə[|Áo uag 'roÁipə Mp -pə1ə1 eşyeuyejue tuna YAPIYA “jey uey -10Y ueputueo “M iea ƏN “UMJOĞÂTUUES Tuiğedeyelig Tulseyeâ uuwgmnins unə -aad yaqqa ‘əszəqqənu *“Wep| eswep 
-p 'upyewun]o 241290) əlt 1səppeu 2709 
uen əuuəlltU 111e] UNMq “eJap tg, epunsnuoy Isətuu[unə8 uəpruəÁ uš -ugq g eew ioÁnšnuoyx ə[ÁoŠ yazayım 


njGoyupoy soplz 


upu] igqueusšnp “tp 
“eyelek yyuewsnp ‘nóng ipe -1eyl9 ekemo dnıng jƏlA9p eue -08 yejlu eziwery `mpnq unəueu ‘ziq ZıSepiey əlÁISIƏ[V oj&ısıuuns “Yok uığyutuğnp uq wmjuešuəd “iuyuıpuey O ‘wruəg ipiga ep el -ugsur u2$uad IqI8 wyzıq ‘Srwupnpuey 2pulsel2 1ejueĝipjegs “11198 uəpiíuəÁ yuq “yySopzej esem “əsmios 
2799 Jemnpöns |HpiƏunəA q uə 
-yiəyey Iutsezə5 uumw[ni5ns 4343A ¿piu eweg zisezəv 3də[uəÁə[šI lens nq ‘əzıs urios IpWIĞ,, “ap 
-w18öy0Jıp wyyejue ruisdəu uuwung ““tpıeşany dığışak zeyse ens məyə -Əmpio ep tuüejynooğ) meyes Tu AH “empnpıg ollajoouoysı rÁejsn wreg; ‘nA nyog ulkesnii `r[nə nysa dulda3 o yömsel eqe euuer -Xeotg !zejiyşe guninsn5 ns nşsnadoj dnnpjọ tutpey ya epuišeá 06 “el -BA mp UIP Mazeyop ze8 əuuəzn 1,801, HV epuiwejšes pp :əpwəð -Yajıp wurpıəa tülejpe uumw|ueñirp[es umgnpıo3 o uopulsazooued wuwung “uyejuz atq aq əpurə5yəlp HYLL 8L6T WiwrV 6Z Wiğıpzek es8únuexea 


ZD4IY YO !DAIS 


„wupuaq misoÁ 
Huğıjueuğnp aq uəsugš akəsury “umzoklugul ap əuuə|i9oə105 “uns -103 2799 ep 1g[n[5Šns ewe “unsjo aw “yea ə12ə[uə[Q əz uepulBiIpuəy AN -S$əpiey g SBIR ‘asyo gzəə ep muel “-eyek móng :umaoáÁniÁos yeeo u -1q ŠTA 381A9 11g 5uə8 eğezdoj, , `11pllBəp yuesu; səuriop uey “U plBəp yyuesur Wəuunəñ ə[gü nq YALAW i 3OÁ EU IVA ey ŠA Sile ep “18100 “BA zomj4oy uəKəuur ərnuə$ ugpnsaoy un8ëng giyues nut npmmy ugynIInsyoZ meu zrəg ¿nq peá əuş$ı UNUT 'BUlÖT ur Serem ig[njyos yyuewsnp 1g “rejipueyıny dinpuey u -BUO `a1Ipiag|ugsul [NSYOÁ uə UI SLIEN “HOMO Ziyəg “1311)79 YOK tugə əəlu 


-əq 9p4111970 rurğıpeLuğizey əÁnpns 94113 aplajıpuığ “rek op IğĞuuojiğlayyosek “1S “Mig ue1J815ə əA ruuns iuepunejwepe šnumyo ui eien “N/BONNPEN 19p'4 „11834 43Á upuipz O. 
y!jãəp0) 84 ŠiuDg 
` Ipi|puuun|o 8417204 
9l! ısappDLu DZƏ5 


upÁn 9uul|!!) 49)JIDA, 


-šeg “rusdey uluuapynpıg 9 “u -a99npJ9 1Sopıey UlSapıey yipeu -ugut Ep zepey eÁgourÁe[Šeq 7ejdej -O 'ump193 əltuuuə[zo8 əs yodug *uyp£epume eputsedis Jej4tlO,, 


“xea Hek zig yavajıgapı8 op | 


au ‘uş; yeisyed 104yjıgejng $; su “21 Sele nSnpınp ururešeÁ “apzajip -urŠ ‘apunasi ekis npzodığye? əouo uepıejkrjo nsnığop eyeq *1041de yi] -OBALŞ ` IŠe1puIe1e MN ep Zey HeH 


USOJLEN YIDELIUDLU mpoy 24E3u148pey #4810, 


gyep uepuseyiy ‘npo umiüo,, *Ip7eJIYANA TUISEYİEG 
1g ‘esewjo uunıdo 'npundo 1q ng “uejeâ Isdəu “soauznp isdəH *rajnpana euse urq `1əmpmpio euipe MINIME “1ajuemplo nuno 'mæa Jejuesul štwyis unğany “Snuno uó; jəywəltuəur ng “gpunÁos unumišo uruəg ‘upel -283 EYEp uepiejuo unoəuguj `urugu -pisnu eyep uəpiəluəmpio numiIgo `urgunr5es tuug[Zgumu BUN? ULU -82 11q İly uəg “zn yanı “Zrueumisnuu *Zruesur zıuıdaj ‘wowi yez iu epuer Ipuəy3 EJ1ejJ$EpEYI2 may BUY `əpuoÁ o ztuttoueu] `ziAruuns zIg,, “1041yıde əs Iuuə[šnio8 ıyepuns -nuoyısgunınıSnını uapıus4 ulğıSap -1ey ƏA -Sieq gyere “nƏigorseqzn X ““aşyaLujışayeg (o Bozelursul pyəpus -3149 “Iğıpeujo 12A zepey nğnpunı -98 a140g epunse 'ngniN05 YOĞ viuos uəpunumio ununjĝo uung 34 uəp -upaja ur,Šp3e]N “1segeg unun|Zoı$ -Bq A Jen Tae a uə[ 
-ñinpio əəuo unĝ 1q uepuitejáejo $e1 -eW “nigoišgqznA nusnH uanH 


u XOA wiGyuewsnp 
114 uasye$ aÁaswry 
"nq was; wjuaq 
U[S100 2239 
uisuejeyek sə|jipy, 


ni6oišpqzn yH wÁasny DjnaBolo3 


‘zno Amutkek uuepppéwy mz 


: “iqa? uəp gosn uurepiiustušnp umng ‘war -z0 ng ‘zumsejšensná rpəpurór ru “2129 unung -I8əp Aypa Epe 


` 


zwyeg “DD JO4Na9Oİ ep mun) -Sruos esy ng ypojuozap Bulun; -Snios rq ynóny EPUSUE uepzeq 


-Sese ‘usy seul unjo 39291 


“yelelo Bajozeğ YIpMpAV ‘zg EA Op tunuəz urgijšŠəpaey ng ‘wsi -q nq 3A Hz ınpng 43193 uəšnp 2s9339U ıgiyes nánpžes “uejussur Tipijguiio runpieÁ ouuigrg epjoÁ 


“ye$ieg yue yey Tuuns—mojy e}, SELEN "HDISIEBA9S ugsur əurÁ uw -0 yeee dnyos nunumyoj ugu -Snp PiepropjamA euy ““uejyeges 1o ArŠe|op ya194aj40s 1əjnyin) 1ƏHƏJ 


ANASI 8VTYTYH NIINA 3A JANIE] PTT) ALI 


ANAN 


; se epuuejyeyos Seep ‘e stepan} -tutguun)šnjos eso ng ‘epigesy 


E$BA ƏA ¿qiguumy uəpuəA ršupq 


MeprejSeymA mung aa úəy e. 
-m93 oğıSoprey 24 Šueq rums ça ya İLE a 


TE) Šexsewuewesyey np 


nq `gəutuop əuuəjun8 Sopsey Dgə - © We) “ig|ugsur uejo (nsyod 24 Šnuju 


© Seeuuzweiyey 'iq8 (Spəguguneu 


.3PIeg na öresns #öLTEg ni[gH 


-$nuijo uəuiə8ə gejáejo ‘Jaag — ¿3Meoəpi8 duns yap vuewez 
24 ISESAE3M šopy ziswejue ng 


š. uap 
-unznÁ sepyyuzuğnp zisuejue oÁ 4ŝvjop epepnyšny ueueped opuu -apjomi puns “Ziszığe zisjp puns Jejuesin epuwepsieó Sere “puig -1do} Švsep ueuezn 1q ey 1g H Pdi p24 oputapyaza mu 3epnyy 


SA un3ınp Jedey e) eze un3ng 


: l.  TpelÁoq Šuugjugp Sndugu: jejuesuj Upjum Eğrıdoj Te|uesuj ` əpHəS ıpjey ie]oe ‘epy ATU “IP|Ng:EÁ “iəjnjOo “IpuipiEs sun -Ə|Šəpig3 ueuezey yalıya uepip|jo X mke “upgÁAre9] Tue) ruÁE ə|Auə|ip 


apuey nBojng 'epzıng 'ipešeKÁ Arjo Ag quey əŠnu)əK uəpipəK ‘uejuesur 


“0919 repey Áe ynağngön uepung 


a“ uəpurbr 1041ja8 yeejğe un JeH wtqi epuseâ uesyog | ungəoəKəunr8 op 
2104 nq Ör *uruodnuucul egiyuewsnp usg eper 
-nd urgeəe[eN uS YEUEĞEA Tulslue uuejuo “WU “EA uag “oÁ rejuo Ipunğ “epeng I znjo ejejuo ynpms Reido) tuKg “HI uepns IU4V `Ipuuup|Šepey -œ ynanpun4og “Ipuiupjšppesie 1əpey ;uruəq Ie] -uo ipuruw[ueO `ueputue[unieÁ npjo IS nuo ur ¿Ipie[ŠrtuidəK əu ‘wy zejursul uə[Q ¿Hu Jiğop ues -ur ulğeıdoş uq isda ¿nueÁ wiy mòp ‘wy uung “ezlureze Iğmucuğnp nq myos dəf “esKipipy 
49 wy ‘noA yıjuetunp 1q ə[Áoq opuld! ur, Sei 
-EW mwjuewez O 'wipejŝeq esewuezey ə|&uəlune rugowyg ‘wipejšeq 2491179 yypwey 21UOS ‘eiuog “ngyok uuggueKep uq dH ‘apud; uwjuesu: ui Ser -ew nš wnpmšop unpuəlq ` ut: yey “unphšəp Iqrqes utŠe) EYYOY uq əpurgipiə8 veng uəg,, ““1s99U0 JEPEY 
HÁ znio uepung *tzmjeng Sruə8 eceweie yowga dığey uəputə unğnjmsyoz “e, Serem $ıLuSajıak dıpağ uopuls9öj! unms) UI sealg *“epulseze stuze ajna “$ -24 *“uepumajuryes Szzeliezey ep ƏJIIEH TEYMEŞ 


AungəoəKətuns 910K 1141) "DpDiNng WIĞDODDY n YDUJDEDA unsi MAINU 


‘npo WLIDSDpPDYD ynınpunkog unuəg, 


u “əplu1598: Səpre3 Səpres ejaerseyaná tA -ƏIV 9A npruung n8oŠ utzturuəreAn uziq “11193 uep -mq IğueLiğnp (İST uuze 1ipiseaep yowa 1S -BAep uləl155] `epeKAunp miyo esep 1q əÁIp Jó -dəyzəw:nyyewunaes ulğıSaprey unjey op uəšnp aeJzig “MPZIUNAa10İ yewo JunpieÁ əuinəuoÁ -1ş apulsajapeonu ələnstŠeEq 'yyausnp enyn Tue əlt JHW “yemiyo isy oLuyauodıyış Hy uma -Odrutul guns uəg-1tpiləouros 2709 esjo Ep 2pJos ‘es 
0 ep epĝes ‘ureH “miyo 48 ng yedey1oy “oula| 
ADA urəuoÁnis yene. .dıpı$ “ruğıpjıg “nungnpio8 soyzapj 'mewjo 1ouiprek əunəuoK Mis YEH “mo yus yomejyag uəpuinəauo£ ajig əş zey “m uafaj4os ep nunš uag, 


š “ye 104 
“SI Seg seyre `IpurŠ Jea yayeu aq əpiəl Sr Smg ezejlöyuyey, ‘zewo Isluunş isay Ulu -158] znzodnunaes əa yıipunaes tuğnsapıey Ul! 
-3H5ST `qnpanaSeq ouyeposany yun '3Mrpe[ -1$iey ew|jatqes zig ‘npjo je|uip[es əuməzy- ujzpuja 


-1epoÁrp rutsətu|ə8 uəpruəK uninznu €,ŠeJep *10ÁN] z -Ags ruuppinpinq ewes 24 ztstug|ug iu3yuewsnp ruuns — Mary ep 1ejug “dug rq uəpussə[lgue]q UNSYUNA 


-3s ‘əsən? ays riu wjuemy dey ewseyuqeg JAəlurišiq “rejuesu! (nsyo4 uəmpio ‘u3 Ep 21jJ212) DH IƏH 'EPJoA nq znmjo Dup -XÁ guo ap zig “ejğes yojaep IğıSepıey “1ıpzısjez2) qəlAəq 'uəpəutun(a5 ıaujıipa jig 
wep: Uejsege;a “esıodlışyaza8 uejons 1324 
"144788 ISƏUHO8 27Za0 ‘rewuepyes uucwvl5eqələ uó: 1sauj93 uoplus4 unmznu ok afıymı,, “Tuag 19J41)IG WLEJSEPEYTE 
1581 “otuza, zn4 unuz dəyzəj 'uəq WA 
-ayyeuujıg Sapıey HəllAəly nyunó “ıptiğn pÁunp[es Əp wae uijuog *undıuung uəg ¿urgKgumšeÁ odu giuos.uegpung “yap əKIpuuš yipe324 Sapıey Šəp -IGA ep e} Sere 'aəltuuns əljəllAə[y inšəprey dg wepia `uinŠruəuuo8 Siy süiugunnp rq əl -Aog `uipnánq dn3op epeang “uLysezen uəg,, 

: O4YYE ə[Ko$ ruuə[šn:o8 pigpunsnuos iewjmmy uaplus4 uninznu uemz -oq gxuos ugpuutae[Ke[o šere ‘wye "` dnsuəu: əÁ -ajle riq JUUNG ðA uapumajıjıak ul SErejy “NAIS IsəqnŠ Serel iseyipuag InsMƏL ‘muyeg jətruyv 


ANINA uepinizns)nuun yjey “esuruo6 ezes nóng "eunq unsjo isunpaeÁ ep yopaed "utseuulidey 649pJUYEJ ep e183 Dil 19H,, 


uttjpš pəawyy tonipuəç 


““e481 ƏÁIp unslo MMMA JOA dəqəs ¿dəqəs idrlə8 zej$runyek 1agnıny nš urruəq “op wy -31IN `Mn134O3 əKIp 19j19S9Y PLS op əzig '`Ipurš H@tuəp nıĝop ‘wege ynıyzoy ““yipapyag dnáoy gpuiseyae Ululdey eyjeg ‘4173 YIJLİYAG EZILULULI dnınşo apAg “Wrpauzapuo3 engo nğnooğ “pe -5g 1ugyynq ` šiuseq pwosynma uə[(Kos zag ‘au YnpAnp ugqgs (sayı “2 SLIL, , Snuijop dıjağ tuepe uepuesip 1383W :ipjišejue uar u$! nıĝop ew -eS yy YOA yea BARUN EA Sies ə|ÁQ 'Ipuaym 


əpurð; uə[8o 79 oly Dit un8 O ‘wuezes goue 43 oj MI yəðewesye epeq uəg 'npånjop ejuepe 1418) `un8 O uinjgs deqəy YOĞ ‘nowəp ue[gÁ ƏN ‘Ipea yi] -eqerey atq ynâng 2pığızö “əouo un8 aq uepÁelo,, `11pəlÁo ap tutəH wpa 
1g wngsop 1q ueo Majlajy umnq ‘ewe wAjuung uag “anyn$ YOĞ zIKə[Á0 op oUlA “ Hə5əKIpuutŠ yıpe$ -BÁ IqIB ŝəpxey “zi4atujıg wuy `əp suung 1183 op IstAƏ[V ewiueyynp wruag ““U1472J$2g ueperuos ĝi] -t5deqəy 'epurueA ulueğe qq wpn UOPIYSA "uag wHəpə yódeqəy əpəqnmy znunğnpıo3 nŠ,, “a098 It un8 It Stu 
-əpiəq akıp zejiurpjes IM Elo dıpa zey tKe1[eq epuip -e ululdey “Siüuepyes apuma nun8 Aejo dnyzoy up “ule$ ULEJUEĞN!pJes utŠres euisewjo uung IsIpuəy “uapuyajıuuns Ul,$EJLIN Ep wis Iy 1ödegey 


„ AN PLUN3SOP 1Ique9 Jajınajy unyng ‘Cwe u!iKiuunçs uag, 


OWN CC CC CSI 


a MIpieyin3 uəpuiə uninAe8 a)YIlIg ziq tuejeA ng *“WLÂyRlo ap uag asâıjazau re[uo ‘wruəzdəyzəw o ap uag “asuojday -zowu uey rejueyis unšiny eueg “no ZELUĞIYEA yi] -ueuišnp əzig ‘Njo YIZEÂ əqəlltui ng Injo YIZEK ual “Yox “zaunla yıpuzuuânp ‘edyiprey Soq nuo uug[išeq -əjqg `utseurnig1iq soq nunuo uug[išeqə[ə BUMANH,, 

¿tu jığop uesu atq əp uə[ə8 eÁpurma tuəg ŞUUIĞILIYLO2YAOM uəpuryi us -(üINEOE3N1O3 ƏN "wpaq Mə dyey uəg `nigop əu!t5! 
uruə[rgueur “wipjes uešip n8gnəo5 ynjoð `Hdəliuieuip ung UEĞIp 19331 19491, 'iprye JTurpgulp (oÁ Sey əu!5I umg `IDIBA Əp ulliUeSHAW `uupÁAəpuraAə nun Áw[O., 

iuglItImpuueuiə 214aJ49 əp əu!Á “Aip -mq Sapzey Izluliigğüg Zig 'Zewejo $əpiey Tue -Snp ulSapley 'Hpiq iseáew uue|uesu: uning “'uls -eg sulgip uuəÁ dəuzəui iəu uerpini əuunqaiq lu -esuj ¿Iunziq ng isewsnina (nğo ej4tgeg ¿nšngop ulkau ‘Snop ng ewy *““unsınına nuo us ‘mma luəs O ilnAe8 juo ¿emwjuo wiezy ƏKÁIN We -zIġ ep uə[eH `uripeuizDi UELUEZ 1q Siy gejuo ewe “umpıo3 Hajuapa jeğâı IZILUeyojulejA “pe BUN) “Te Te3$1 ep um|einq dilə8 Zısutağ 21UOS Uo)YI)Sajaak e beren uəg 'wyšəəá e4rıng diyjey Bıuos uəp -uie8š! un wuninzig “ınpnjuunanzıg wijse uruəg,, 

““40Ânunaes 
Əpuut5iq 115342 uə ‘uepewpje eIejuege yurup suaa “rurğıSapzey unməpuung aəBəllAə[V *Sie$ek opUlÖ! 
uuejáejo “104nınşo əpusəjeyew uəsynin, uršei -EW “YOL 1seazad aq 1$1ey akosuly ‘nsnyioy iq uəp 


„Waua 
ISVAVW 
NIUVINYSNI 
N0108, 


-asuy `“Hueyiəp 1A gpuršeÁ ruga “ZIPJLA IV 


,, UIS19A Yejiv tutsg|əq utag|ue3sos ezrugie ep dueyid —(Bijugu: -Snp ng ¿ZziKru pığap Səpiey ¿ZIÁru: H8əp uegpunÁos wəpy 'ziunday zig “EZIUNISEG igjipiesi5 yyuewsnp əp 11g !qt8 šruizəuiqəÁ zrurtpiəq 'əpiəsse um|3O `uəq umšnušnp əurpaəp you -y4 öiyreey pws 10ArwedeA ‘page uəpu!əg1p1əpƏ 3ijigureuəəouo eyed e} -sey ugojio uruəg ¿l fyuewsnp wig -əpə əu uəg 'ezwmegey use Iw -UeÁr JO “(M Zr. ‘zeA wŠterey ZPX “Mip<əsəuršnp euneney ueuínp ng “yıpfesaul193 ap 3IpKəsIÓ `ztq snp:oB un3 o Iğyuruönp ng ¿SruiKkəu juung *SruiÁəu [V *310JZ1a ulsəuuiəqso8 1) -əureKiq 11q 31490 eyep 14 ugllV,, 

-ip 
-Jey opuld! Iejueyje 1seözed 194 uru: “BUZEX ‘Wipes euiseIeÁ ulip|upsu! 
dipə gözed ` eðied eze INepurš - eg 'wpnsey diajynıns uapıajıs4 umšnpinq idijerek Hi tq uəg yru -Suey Əəuuiqiiq uə[səs weug Áo “uə| 


Aone sole mjíünmo W 70, 


r 
La 


a IB11Šəpae3 wyjey jug əa IAƏ[V utseŠeX *unsjo 3əuag eujey SEZEN Una yišəpies ng Zig Zikoşyaulnpıns IğySepzex nq und `zəumšnp əzruruqaq IEZIq BULASIN 114 İTH “el gewg wz -1q 1a znumsnsnu 3 wung 'ur$ -epesie ynjynood urtuəq timqunur unu -nÁoy tegur “EYEp 1ə|Šrurəurəuəlyə1 -NÁ ep Jejuo uewez O *epemq zey -BÁ IZIü1AƏ UIZIS ap ZIQ “Zjuasıusa UBÁ -Z 1q g 12824 yoğ dıpığ zis Jeğa “D 1ə[Šturəq *10j$1u1ajja8u9 dryı9 əunuo uue[3nzoqišgq ‘Iejuesu; epuišeqye “muna spintungo5 ıyley Agy ‘ewy “242110 Stuge yulsaounânp ewseq 1,128 -2Ayoğ Wizıg diyið Ynzogiseg ÖRY 


-səs NMJ “**yıadınuzığr$ Izrurigəoəp -18 əKə1əu “ızıunğeoedek ƏN “YOYUIG 2pU1S2710 uruəl[[gugui ZULUM “MİR 
151 ZILIŞUNY `Ipllags əllguejq `npioA 
aapjes Gıylö uaplajpla4 eyseq uy ‘ueg yueð ruy ‘uepurgeie) yun -497Z Try 'ipejŝeq əKəunə8 unšmy Igı8 muğek urpuyeıe) Yıl) uep -eweg 70117 akaajulp uwung,, 

“Siva yoodnpl9 tzə|lAƏ[V H Jajıpad ‘Siua eKeusseq rurjəsynin; 1al -Ziylag “iM zojipag *21uos npjo HUĞLU -Aey iq epulejeşio urtuə[Ieudlq “uly “1 uripeumeKejug ruuə[WIplə8 UopazaN `npioÁnimp diug|op 14J)y983 epuisere 
op 40Z “Ipli8əp IqIB ryyeqes 19 
wyyesynm £ ewy `uəpztuiHəÁ JAIA !qt8 Hiyeges Joy *ipzezed un3 O,, 

:BUV azIpeN 104nj40s uw[|unŠ yezejo mirejsnuoy tuipey njopeuy aq yid -1 ‘ue3 njuo3 SA ““apulplep yəwyə Isipuəy ‘Jəyse nj3o ‘eysey ISpooy ‘ues -up tq Sie$e4 opuldı unejáejo ‘eue uq Yüyosynuna “UEYJEM aNPEN 


L. 38 


-Uq ep ewg epuisens re|K9[O,, 


—uəputəluqarq Suau, 
-9B11sa tuue[n8KAnp 3IIŠəpres Aoy IYI Op məq uepğ2ö uə[inšələ,x "ASU Á dilə8 uepe1uos eáeang *1ue1slajd as, TI -se re |tlagšpA3oó 'reanpnuniol wuer -MZonpeyinq nun o ‘yey náoy meu 
“Ig uero nsšwoy ULzeSEAyoğ “M 131 
-3q 'SNWANYMU utu uepnfonpeyma uə5ə8 pe epuuejdeyy yue) ‘meyer -do} ututsə1A95 94 unKos nq “D zəlaəq *H8əp 49Y tq StuuqtŠ esej uepeiuog “ulug IWA juba ysg “ig uap -ulaə[Koy ug[o [oq tŠiurzeK šnumyo uru -,gAPaNI, *Te$E4YOğ “Tag uəpuuə[Koy T8əq əzəy1ətu ur SeIew “1e$2Ayoğ,,, 


„apiewjo yowo eunjjey śe ununa ng 
"*zəuuəinénp 
 @zituliICHidI 

iziq Əsuupi ŠIH 
"zIÁI!AƏ[V ziq 

‘uung juo 
"ziÁəpu!5: yśopey 

aq ug. 

Əl n4oy yewa zig, 


unun nÁoy 4pšpoÁyo5 


